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Pastoraal team: 

Pastoor J.A.C. Jansen priester 

Tel: 06-46 90 72 33 j.jansen@rktwentezuid.nl 

Wekelijkse vrije dag maandag 
 

Drs. mw. A. Zoet pastoraalwerker 

Tel: 06-27 12 46 95 annettezoet@gmail.com 

Wekelijkse vrije dag  vrijdag 
 

James Keuben priester 

Tel: 06-37 08 70 87 j.keuben@rktwentezuid.nl 

Wekelijkse vrije dag zaterdags overdag en de maandagavond 
 

Pastor C. Pikkemaat parochievicaris 

 c.pikkemaat@rktwentezuid.nl 

Vertrouwenspersoon 

Mw. Magrit de Graaf vertrouwenspersoon@rktwentezuid.nl 

Tel: 06-51-74 13 00 
 

Parochiebestuur 

Pastoor Jurgen Jansen j.jansen@hhjj.nl 

Functie vacant vicevoorzitter@hhjj.nl 

Huub Verdonschot secretaris@hhjj.nl 

Fons Simons penningmeester@hhjj.nl 

Johan Kleissen johan.kleissen@hhjj.nl 

Frank Mars vastgoed@hhjj.nl 

Maria Verheijen m.verheijen@hhjj.nl 
 
 

Redactieteam Kerkwijzer 

Pastoraalteam HHJJ parochie,  

Hanneke Verdonschot, Laurens van Urk, Jos Verheul en Timo Vlaskamp. 
 

Redactieadres Stationsstraat 1a, 7622 LW Borne 

E-mail: kerkwijzer@hhjj.nl 
 

 

Verschijningsdatum: 
 

Volgende Kerkwijzer: zaterdag 12 april t/m 23 mei 2025  

Sluitingsdatum kopij: vrijdag 28 maart vóór 12 uur 

mailto:vertrouwenspersoon@rktwentezuid.nl
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We mogen met een tevreden gevoel terugkijken op een goed 

bezochte welkomstviering waarin we de parochianen 

vanuit Zenderen gastvrij ontvangen hebben. 

Aansluitend hebben we elkaar tijdens de gezellige 

nieuwjaarbijeenkomst het beste toegewenst voor 

het nieuwe jaar. 

Als parochiebestuur zijn we nog bezig om de 

laatste punten omtrent de fusie met Zenderen af te 

wikkelen. Zo zal nog per notariële akte de fusie van 

de twee parochies tot een nieuwe parochie 

HH. Jacobus en Johannes bekrachtigd moeten worden. 

 

Parochie van morgen 

Hoewel de fusie met Zenderen nog niet volledig is afgerond 

kijken we als bestuur ook alweer vooruit naar de aankomende 

fusie met onze buurparochies De Heilige Geest en de Goede 

Herder. Over twee jaar moet het proces afgerond zijn dat leidt 

tot een nieuwe parochie die alle geloofsgemeenschappen van 

de huidige parochies omvat. 

Ter voorbereiding hierop zijn er 5 adviescommissies in het 

leven geroepen op de volgende deelgebieden; personeel en 

vrijwilligers, financiën en administratie, onroerend goed, 

communicatie, en begraafplaatsen. 

Deze commissies zijn samengesteld uit parochianen vanuit de 

verschillende parochies die zich daar spontaan voor hebben 

aangemeld. De aansturing en het leiding geven aan dit proces 

gebeurt vanuit de bestuurscommissie, bestaande uit pastoor 

Jurgen Jansen en afgevaardigden vanuit de drie 

parochiebesturen. Vanuit deze bestuurscommissie zijn enkele 

hoofdpunten meegegeven aan de adviescommissies die ze 

naar eigen inzicht kunnen aanvullen en uitbreiden met eigen 

adviezen. 

 
↪ 
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De eerste bijeenkomsten van de adviescommissies zijn al 

geweest en er wordt in alle commissies al volop gewerkt om 

de benodigde informatie te achterhalen en te ordenen om zo 

tot een goed advies te komen. 

Diaken Cor Peters en de vicevoorzitter van parochie de Heilige 

Geest, Jan Put houden als regievoerders contact met de 

adviescommissies die uiterlijk 1 juli 2025 verslag uitbrengen 

aan de bestuurscommissie. 

Zo wordt 2025 een belangrijk jaar voor onze drie parochies. 

We verlaten vertrouwde paden en zetten de koers uit voor de 

komende jaren. We delen zoals bekend al een pastoraal team. 

Om onze Kerk in stand te houden en zo het evangelie door te 

kunnen blijven geven is er, ook gezien de snel veranderende 

situatie in onze Kerk en parochies, geen weg terug meer.  

We vertrouwen erop dat de adviescommissies waardevolle 

bouwstenen leveren voor een gezonde toekomst. 

 

Een van de gevolgen van deze bestuurlijke wijziging is dat 

voor de locatie St. Stephanus Borne een zogenaamde 

beheercommissie opgezet zal moeten worden. De dagelijkse 

gang van zaken rondom de Kerk, het secretariaat maar ook 

het contact met de verschillende vrijwilligersgroepen zal onder 

de verantwoordelijkheid van de beheercommissie komen te 

vallen. De komende maanden zullen we voorstellen hiertoe 

verder uitwerken en geschikte kandidaten hiervoor proberen te 

vinden. Bovenstaande taken worden op dit moment uitgevoerd 

door het parochiebestuur.  

Om een sterke, vitale geloofsgemeenschap te behouden is een 

goede beheercommissie van groot belang. 
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Op 12 januari was er een welkomstviering voor parochianen 

uit Zenderen, die sinds 1 januari deel uitmaken van 

de Jacobus en Johannesparochie. Het pastoraal 

team ging hierin voor samen met prior Ton van 

de Gulik, die tot 1 januari ook pastoor van de 

parochie Onze Lieve Vrouw Onbevlekt 

Ontvangen in Zenderen was. De dames- en 

herenkoren van Zenderen en Borne zongen. Na 

afloop was er een gezellige ontmoeting in de 

Stefans-Hof. 

 

Op woensdagmorgen 5 februari ging het pastoraal team naar 

Zenderen en ontmoette daar negentien vrijwilligers van de 

Bezoekgroep, de Kerkhofgroep, de werkgroep avondwake en 

het steunpunt van de geloofsgemeenschap Onze Lieve Vrouw 

Onbevlekt Ontvangen. Zij blijven zich inzetten voor hun 

geloofsgemeenschap, maar staan open voor samenwerking. 

 

In de parochie De Goede Herder werden infomatieavonden 

gehouden over de herstructurering van deze parochie. De 

kwetsbaarheid van geloofsgemeenschappen, het steeds 

dalende kerkbezoek maken ingrijpende besluiten noodzakelijk. 

Het betekent, dat eind 2026 de Onze Lieve Vrouwekerk en de 

Thaborkerk zullen sluiten.  

Dit komt hard aan in deze twee geloofsgemeenschappen.  
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De afgelopen periode hebben het parochiebestuur en het 

pastoraal team een uitvoerige analyse gemaakt van de 

vitaliteit van de parochie en de geloofsgemeenschappen en 

welke keuzes nodig zijn om onze toekomst zo goed mogelijk 

vorm te geven. 

 

Het betreft daarbij gevoelige keuzes die de nodige emoties 

zullen oproepen. Daar is alle ruimte en begrip voor. Toch 

hebben het parochiebestuur en het pastoraal team het 

vertrouwen dat deze keuzes ons op een zo goed mogelijke 

manier de toekomst inloodsen. Hoe pijnlijk ook, we kunnen 

niet op de huidige voet verder. 

 

Dit proces heeft als thema meegekregen ‘Met geloof in 

morgen, bouwen we vandaag!’ 

De parochianen van de OL Vrouwekerk en de Thaborkerk 

hebben middels een informatieavond op beide locaties te 

horen gekregen dat voor de Advent 2026 deze twee kerken 

gesloten zullen worden. Pijnlijk, verdrietig en emotioneel. Maar 

er wordt ook vooruitgekeken.  

De St. Lambertusbasiliek en de H. Franciscuskerk blijven 

geopend. 

 

Dit roept veel vragen op en om u mee te nemen in dit proces, 

staat er op de  

website van Parochie De Goede Herder  

meer informatie over deze ontwikkeling. Deze pagina wordt 

ook aangevuld als er meer nieuws is. 

Met geloof in morgen, bouwen we vandaag. 
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Het Heilig Jaar 2025 begon hoopvol op  

29 december, het Feest van de Heilige 

Familie. Vanuit de St. Augustinuskerk liep 

een processie van ruim 500 mensen, 

grotendeels over de Utrechtse Oude 

Gracht, naar het plein voor de Sint 

Catharinakathedraal. Daar werd het 

processiekruis met gekleurde linten 

(symbolen van de continenten) omhoog geheven, terwijl men 

zong: “Aanschouwt dit kostbaar kruis.” De deelnemers 

antwoordden met “Komt, laten wij aanbidden,” waarna de 

Eucharistie plechtig werd gevierd in de kathedraal. 

 

Paus Franciscus had het Jubeljaar eerder symbolisch geopend 

door de Heilige Deur van de Sint-Pietersbasiliek in Rome te 

openen. Deze deur staat symbool voor Jezus, die zichzelf de 

deur van de schaapstal noemt in Johannes 10:7-9. Jezus is de 

enige toegang tot het Rijk Gods en de bron van onze hoop, 

door Zijn menswording, kruisdood en verrijzenis. 

 

Hoop, een gave van de Heilige Geest, doet ons verlangen naar 

God als ons hoogste goed. De apostel Paulus benadrukte dit in 

zijn brief aan de Romeinen: “De hoop wordt niet teleurgesteld, 

want Gods liefde is in ons hart uitgestort door de Heilige 

Geest” (Rom. 5,2.5). Deze woorden staan centraal in de bul 

Spes non confundit (‘de hoop wordt niet teleurgesteld’), 

waarmee paus Franciscus dit Heilig Jaar uitriep. 

 

Het opgeheven processiekruis is een teken van de hoop op 

Christus, wiens liefde onze bron van hoop is. De Heilige Geest 

vernieuwt deze hoop voortdurend, brandend als “een fakkel 

die nooit dooft.” Volgens paus Franciscus wijst deze hoop ons 

op het ultieme doel: de ontmoeting met Jezus.  
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Op woensdag 12 februari heeft 

Truus Thijert-Diepenmaat uit handen 

van pastoor Jansen, de 

Willibrorduspenning met bijbehorende 

oorkonde mogen ontvangen. 
 

Dit alles naar aanleiding van haar 

25-jarig jubileum als vrijwilliger van 

de 85+ bezoekgroep. Ze bezoekt 

parochianen binnen onze parochie. 

Tevens was zij deelgenoot van het 

dames- en herenkoor, waar zij vele 

rouw- en trouwdiensten heeft meegezongen vanuit de  

HH. Jacobus en Johannesparochie. 
 

Dit alles vond bij haar thuis plaats onder het genot van een 

kopje koffie en gebak samen met haar man, pastoor Jansen, 

Annie Nijhuis en Annelies Wennink, die haar nog een prachtige 

bos bloemen overhandigde. 
 

 

 

 

In de hal van St. Lambertus, naast de koffiekamer en 

tegenover de parochiezaal, staat een vitrinekast die 

nieuwsgierige blikken trekt. Deze kast, gevuld met diverse 

religieuze items, heeft een bijzondere rol binnen de 

gemeenschap. Achter dit initiatief staat Jos Willemsen, een 

toegewijde vrijwilliger die deze unieke objecten een nieuw 

thuis wil geven. 
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Een inspirerende start 

De vitrinekast stond er al, maar had door de tijd aan aandacht 

ingeboet. Na het overlijden van zijn ouders erfde Jos religieuze 

memorabilia waarvoor geen bestemming was. Hij besloot deze 

items niet naar de kringloop te laten verdwijnen en herstelde 

de kast in ere. Wat begon als een persoonlijk project, groeide 

uit tot een waardevol onderdeel van de gemeenschap. 

 

Een waardige tweede kans 

De vitrinekast biedt nu onderdak aan diverse katholieke 

religieuze objecten. Jos restaureert beschadigde beelden en 

iconen met verf en andere materialen en repareert 

rozenkransen. Na restauratie worden de items in de vitrine 

geplaatst en tegen een kleine vergoeding aangeboden. 

 

Doneer of ontdek 

Heeft u zelf religieuze items die u een nieuwe bestemming wilt 

geven? Jos Willemsen neemt ze graag van u over en haalt de 

spullen op afspraak bij u thuis op. Vooral handzame, 

katholieke objecten die in de kast passen, zijn welkom. 

Wilt u de vitrinekast bekijken? U bent welkom op de volgende 

tijden: 

 

• Maandagochtend: 08:30–10:00 

• Dinsdagavond: 18:00–19:45 

• Woensdagochtend: 10:00–10:30 

• Zaterdag: 11:00–12:30  

• Zondag: 11:00–12:15 

 

Heeft u interesse in een item of wilt u iets 

doneren? Aarzel niet om Jos aan te 

spreken of een afspraak te maken. 

Hij is telefonisch te bereiken op  

06 85 25 25 39. 

 

Samen zorgen we ervoor dat deze schatten 

een nieuwe eigenaar vinden die ze 

waardeert.   
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De tijd vliegt. Het is alweer bijna de 

veertigdagentijd, de periode van voorbereiding op 

Pasen. Deze begint op Aswoensdag. Vanaf dat 

moment proberen velen soberder te leven: minder 

luxe, minder eten, minder geld uitgeven, minder 

schermtijd. Stap voor stap groeien we toe naar het hoogtepunt 

van de kerkelijke kalender: Pasen.   
 

Pasen is het mysterie van Gods trouw, de belofte dat de dood 

niet het laatste woord heeft. Eeuwig leven. Maar hoe vaak 

staan we daar écht bij stil? Hoe vaak raken we in deze veertig 

dagen vooral druk met de voorbereidingen rondom Pasen, 

terwijl we nauwelijks de tijd nemen om stil te staan bij de 

kern? Misschien is het goed om bewust momenten van 

bezinning in te bouwen. Een extra uurtje in de kerk op 

woensdag. Of thuis de Bijbel openslaan en gewoon lezen waar 

het boek openslaat. Even stilstaan, overdenken, laten 

bezinken.   
 

Het maakt niet uit welk verhaal je leest. Overal in de Schrift 

spreekt God tot ons. Onze gelovige voorouders voelden dat Hij 

met hen meetrok, dwars door het leven heen, met al hun 

vragen en worstelingen. Waren zij zoveel anders dan wij? 

Kunnen wij God ook ontmoeten op onze levensweg?   
 

"Gods wegen zijn wonderbaarlijk," zegt een oud spreekwoord. 

Maar zien wij die wonderen nog wel? Of zijn we zo gewend 

geraakt aan het vanzelfsprekende dat we ons niet meer 

verwonderen?   
 

Veertig dagen. Vroeger een tijd van vasten, van matiging en 

zuivering. Aan het eind volgde de grote schoonmaak: eerst het 

huis, dan de ziel. Een periode van inkeer, waarin het lijden en 

de dood van Christus werden weerspiegeld in een klein, 

vrijwillig lijden van onze kant.  
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Hoe kunnen wij in onze wereld vol luxe nog oprecht vasten en 

meeleven met Gods verdriet over onrecht, oorlog, honger en 

geweld?  
 

Misschien door er vaker bewust bij stil te staan. Door te kijken 

waar wij zelf iets kunnen bijdragen. Vandaag de dag roepen 

veel groepen op tot verandering: voor een beter milieu, voor 

een rechtvaardiger politiek, voor een bewuster gebruik van 

energie en grondstoffen. Als we nadenken over ons eigen 

handelen, verandert er misschien ook iets van binnen. Onze 

mentaliteit. Ons medeleven. Onze bereidheid tot actie en tot 

delen.   
 

Een stukje van onze welvaart geven aan wie niets heeft. 

Bewust omgaan met de wereld en haar bewoners. Een stap 

dichter naar de gerechtigheid van Gods koninkrijk.   
 

Wonderbaarlijk? Misschien. Of moeten we gewoon beter 

kijken?   
 

Veertig dagen. Hebben we daar echt geen tijd voor?   

 

 

 

Op initiatief van Stichting Borns Carnaval vindt ook dit jaar 

een feestelijke carnavalsviering plaats ter opening van het 

carnavalsweekend. Ditmaal in de St. Stephanuskerk in Borne, 

waarvoor we de kerk van Zenderen dankbaar bedanken voor 

de afgelopen jaren. 
 

De viering is op vrijdag 28 februari om 18.00 uur. 

Iedereen is welkom, met speciale uitnodiging voor de 

carnavalsverenigingen uit Borne, Hertme en Zenderen. 

 

Trek je mooiste carnavalsoutfit aan en vier mee, want samen 

zingen en feestelijk openen hoort bij carnaval! 
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Jong Katholiek, het jongerenplatform van de 

Nederlandse Kerkprovincie, heeft een nieuwe 

huisstijl. Deze verandering is het resultaat van een visiedag in 

september, waarbij jongerenwerkers uit bisdommen, 

congregaties, geloofsgemeenschappen en jongeren-

gebedsgroepen samenkwamen. Tijdens deze bijeenkomst werd 

het belang benadrukt van een heldere, gezamenlijke 

uitstraling die aansluit bij de kernwaarden van Jong Katholiek. 
 

De inspiratie voor de nieuwe huisstijl komt voort uit de visie 

van Don Bosco, de beschermheilige van de jeugd. Hij zag de 

kracht en redding van de Kerk in twee pijlers: de Eucharistie 

en de heilige Maria. Deze elementen vormen nu ook de basis 

van het nieuwe logo van Jong Katholiek. 
 

De betekenis van de Eucharistie en Maria 

“De Eucharistie wordt gezien als een bron van leven en een 

belangrijk onderdeel van de geloofsbeleving. Het voedt 

jongeren spiritueel en brengt hen dichter bij Christus.  

Maria wordt beschouwd als een gids en inspiratiebron;  

haar voorbeeld van vertrouwen en overgave aan Gods plan is 

een leidraad voor jongeren. Het nieuwe logo symboliseert deze 

pijlers en benadrukt de missie van Jong Katholiek om jongeren 

te ondersteunen in hun geloofsreis,” zo licht Żaklina Melis 

(coördinator van Jong Katholiek) toe. 
 

Samenwerking en toekomstplannen 

De vernieuwing van de huisstijl is bedoeld als een volgende 

stap in het versterken van de gemeenschap en het zichtbaar 

maken van de kernwaarden van Jong Katholiek. Er wordt actief 

samengewerkt met bisdommen en andere katholieke 

organisaties om jongeren te inspireren en te verbinden. 

Bezoek de website JongKatholiek.nl  

 
  

https://www.rkkerk.nl/jongkatholiek/
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Opgenomen in de gemeenschap van de Kerk door het  

H. Doopsel op zondag 12 januari in de kerk van de  

H. Stephanus in Hertme:  

Sepp Harry Martin Boomkamp, zoon van 

Wout Boomkamp en Daisy Boomkamp-Engbers,  

Duivenslag 6, 7625 PP Zenderen. 

 

Opgenomen in de gemeenschap van de Kerk door het  

H. Doopsel op zondag 19 januari in de St. Stephanuskerk: 

Elias Yde, zoon van 

Ismael Bisoudi en Lorrance Bisoudi-de Boer, 

Arubastraat 76, 7556 TP Hengelo. 

 

Emile Marcel Tamás, zoon van  

Axel Varenhorst en Eszter Szöllösi,  

Kolthofsingel 43, 7602 EN Almelo. 

 

Emma Johanna Maria, Finn Hendrikus Maria en  

Sam Johannes Maria, kinderen van 

Alex van den Bosch en Maureen van den Bosch-Engbers, 

Jeneverbes 38, 7623 ZR Borne. 

 

Ouders, peters, grootouders, broertjes en zusjes, 

 

Van harte gefeliciteerd
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Vrijdag 17 januari overleed in ’t Dijkhuis op 88-jarige 

leeftijd, Harry Aloysius Ensink. De afscheidsviering vond plaats 

op donderdag 23 januari in de aula van het crematorium in 

Borne waarna de crematieplechtigheid volgde. 
 

Maandag 10 februari overleed op 97-jarige leeftijd,  

Henrica Maria (Rieke) ten Tusscher-van der Vegte,  

Grotestraat 211. Zij woonde voorheen aan de Morseltdijk.  

De uitvaartviering vond plaats op dinsdag 18 februari in de  

St. Stephanuskerk waarna de begrafenisplechtigheid 

volgde in het Gedenkpark. 
 

Dat zij mogen rusten in Gods vrede 

  

 

H. Stephanus Hertme 

Zondag 23 februari 

Uit dankbaarheid, overleden ouders en familie Schabbink, 

Bernard Veldhof, Hein Wolfkamp, Jan Blenke. 
 

St. Stephanus Borne,  

Zondag  22/23 februari 

Truus Kuipers, familie Kroeze, Ans Nijhuis-Vogelzang,  

Harry Ensink, Uit dankbaarheid bij gelegenheid van een  

60-jarig huwelijksjubileum, familie Schiphorst-Harmelink, 

ouders Meijerink en ouders Manenschijn en Anja,  

Rieke ten Tusscher-van der Vegte. 

Jaargedachtenis: Jo Schiphorst, Hans Kamphuis. 

  

H. Stephanus Hertme 

Zondag 2 maart 

Herman en Sien Russchenkamp. 

Jaargedachtenis: ouders Olde Veldhuis-Vollenbroek 
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St. Stephanus Borne, 

Zondag 1/2 maart 

Truus Kuipers, ouders Ellenbroek-Dijkhuis, Rudy Strikker,  

Ans Nijhuis-Vogelzang, Harry Ensink, Johan Arendsen,  

Rieke ten Tusscher-van der Vegte. 

Jaargedachtenis: familie Brok-Bruggink,  

pastoor W.Th.J. Bosch, Gerda Arendsen-Mulder,  

Regina J. Simonetti-Ellenbroek,  

Bernardus Gerhardus Simonetti.

  
 

H. Stephanus Hertme 

Zaterdag 8 maart 

Bernard Veldhof. 

 

St. Stephanus Borne, 

Zondag 8/9 maart 

Albertus en Antonia van Uhm-Reinders en Ingrid,  

Truus Kuipers, Marian Kroeze, Lies Nijhof-Haarhuis,  

Ans Nijhuis-Vogelzang, Wim Konink, Harry Ensink,  

José Hendriks-Zwijnenberg, Gerard Lammertink,  

Rieke ten Tusscher-van der Vegte. 

Jaargedachtenis: Jet Scholten, Maria Goorhuis-Harink, 

Wilhelmina Liedenbaum-Kunst.  

  
 

H. Stephanus Hertme zaterdag 15 maart 

Jaargedachtenis: Gerard Bruns 

 

St. Stephanus Borne 

Zondag 15/16 maart 

Truus Kuipers, Harrie Olde Engberink, Harry Ensink,  

ouders Meijerink en ouders Manenschijn en Anja, 

Rieke ten Tusscher-van der Vegte. 

Jaargedachtenis: Aleida Olthof-Nieland,  

Frans en Jeanne Vaalt-Kassing, familie Morskate-ter Braak.   

↪
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H. Stephanus Hertme 

Zondag 23 maart 

Jan Blenke. 

Jaargedachtenis: Marie Lammertink-Withag. 

 

St. Stephanus Borne, Zondag 22/23 maart 

Truus Kuipers, Harry Ensink, Jo Schiphorst,  

Rieke ten Tusscher-van der Vegte. 

Jaargedachtenis: familie Mensink-Liedenbaum,  

Gerard Welberg, Wim Konink, Peter Schutten. 

 

   

St. Stephanus Borne 

Zondag 29/30 maart 

Truus Kuipers, familie Kroeze, Harry Ensink,  

Rieke ten Tusscher-van der Vegte. 

Jaargedachtenis: Suze de Boer-Lenferink, Jan Koelen, 

Siny Post-Hasselerharm. 

  

H. Stephanus Hertme 

Zondag 6 april 

Bernard Veldhof. 

Jaargedachtenis: Ben en Jo Kole-Leemhuis. 

 

St. Stephanus Borne 

Zondag 5/6 april 

Ouders Meijerink en ouders Manenschijn en Anja, 

Truus Kuipers, Rieke ten Tusscher-van der Vegte.
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Op Zondag 13 april vieren we 

Palmpasen in de  

St. Stephanuskerk in Borne. 

 

De viering is speciaal voor de 

kinderen met (groot)ouders, 

broertjes en zusjes. 

 

Het begint om 11.00 uur met 

aansluitend de grote Palmpasenoptocht door het centrum van 

Borne. 

 

Alle kinderen die dat willen zijn van harte welkom om hier aan 

deel te nemen.  

 

Het zou mooi zijn om dan ook een Palmpasenstok te hebben.  

Wij willen de kinderen daarbij graag helpen!  

 

Op woensdagmiddag 9 april om 14.00 uur gaan we 

daarom in de Stefans-Hof aan de slag om samen een mooie 

Palmpasenstok te maken.  

 

Wil je mee doen?  

Zorg dan dat je je aanmeldt via: 

st.stephanusborne@hetnet.nl zodat wij weten 

voor hoeveel kinderen wij een “werkplekje” 

mogen vrijmaken.  

Je ontvangt van ons dan een bevestiging en 

verdere informatie.  

 

Voor een stok en versieringen wordt gezorgd, 

maar je mag natuurlijk ook je eigen unieke 

versiersels meenemen. 

 

             Graag tot dan! 

  

mailto:st.stephanusborne@hetnet.nl
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Dag Datum Tijd Geloofsgemeenschap Viering Voorganger

ZEVENDE ZONDAG DOOR HET JAAR Evangelie: Lucas 6,27-38

zaterdag 22-feb 10.30 Dijkhuiskapel
Woord- en 

Communieviering
Joost Hornstra  

09.30 H. Stephanus Hertme
Woord- en 

Communieviering
Johan Kleissen m.m.v. het dameskoor

09.30 St. Stephanus Borne Eucharistieviering Pastoor Casper Pikkemaat m.m.v. het koor "Con Brio"

09.00 Eucharistieviering Pastoor Jurgen Jansen

18.00 Carnavalsviering Janneke Huizinga Aansluitend overdracht stadssleutel

ACHSTE ZONDAG DOOR HET JAAR Evangelie: Johannes 6,39-45

zaterdag 1-mrt 10.30 Dijkhuiskapel Eucharistieviering Pastor Casper Pikkemaat

09.30 H. Stephanus Hertme
Woord- en 

Communieviering
Maria Verheijen m.m.v. het koor Zenderen

11.00 St. Stephanus Borne
Eucharistieviering 

Familiezondag

Pastor James Keuben                    

Annet Zoet pastoraal werker
m.m.v. Koorschool Lambertus

15.00 St. Stephanus Borne
Gebedsviering 

Aswoensdag
Pastor James Keuben

19.00 St. Stephanus Borne Eucharistieviering Pastor James Keuben m.m.v. het dames- en herenkoor

vrijdag 7-mrt 09.00 St. Stephanus Borne Eucharistieviering Pastoor Jurgen Jansen  

EERSTE ZONDAG VAN DE VEERTIGDAGENTIJD Evangelie: Lucas 1,1-13

10.30 Dijkhuiskapel
Woord- en 

Communieviering
Joost Hornstra

19.00 H. Stephanus Hertme Eucharistieviering Pastoor Jurgen Jansen m.m.v. het herenkoor

zondag 9-mrt 09.30 St. Stephanus Borne Eucharistieviering Pastor James Keuben m.m.v. het herenkoor

vrijdag 14-mrt 09.00 St. Stephanus Borne Eucharistieviering Pastoor Jurgen Jansen

zondag 23-feb

zondag 2-mrt

zaterdag 8-mrt

vrijdag 28-feb St. Stephanus Borne

As-

woensdag
5-mrt
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Dag Datum Tijd Geloofsgemeenschap Viering Voorganger

TWEEDE ZONDAG VAN DE VEERTIGDAGENTIJD Evangelie: Lucas 9,28b-36

10.30 Dijkhuiskapel Eucharistieviering Pater Tjalling van Balen

19.00 H. Stephanus Hertme Eucharistieviering Pastoor Jurgen Jansen m.m.v. het dameskoor

zondag 16-mrt 09.30 St. Stephanus Borne Eucharistieviering
Kardinaal Eijk                                                          

Pastor James Keuben
m.m.v. het koor "Con Brio"

vrijdag 21-mrt 09.00 St. Stephanus Borne Eucharistieviering Pastoor Jurgen Jansen

DERDE ZONDAG VAN DE VEERTIGDAGENTIJD Evangelie: Lucas 13,1-9

zaterdag 22-mrt 10.30 Dijkhuiskapel
Woord- en 

Communieviering
Laurens van Urk  

09.30 H. Stephanus Hertme
Woord- en 

Communieviering
Serge Bourgonje m.m.v. het herenkoor

09.30 St. Stephanus Borne Eucharstieviering Pastoor Jurgen Jansen m.m.v. het dameskoor

vrijdag 28-mrt 09.00 St. Stephanus Borne Eucharistieviering Pastoor Jurgen Jansen

VIERDE ZONDAG VAN DE VEERTIGDAGENTIJD Evangelie: Lucas 15,1-3.11-32

10.30 Dijkhuiskapel
Woord- en 

Communieviering
Serge Bourgonje  

19.00 H. Stephanus Hertme
Woord- en 

Communieviering
Annet Zoet pastoraal werker m.m.v. het koor "Aqua Vitae" 

zondag 30-mrt 09.30 St. Stephanus Borne Eucharistieviering Pastoor Jurgen Jansen m.m.v. het herenkoor

dinsdag 1-apr 09.30 H. Stephanus Hertme

Eucharistieviering 

Ouderenviering 

ter voorbereiding 

op Pasen

Pastoor Jurgen Jansen m.m.v. het dameskoor

vrijdag 4-apr 09.00 St. Stephanus Borne Eucharistieviering Pastoor Jurgen Jansen

zaterdag 15-mrt

zaterdag 29-mrt

zondag 23-mrt
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Help mee met de bezorging van de Kerkwijzer! 

Wij zoeken enthousiaste vrijwilligers om het parochieblad in jouw buurt te bezorgen!

Heb je een uurtje per maand over?  

😊 Bijdragen aan een levendige parochiegemeenschap

Meld je aan bij Laurens van Urk: 📞 06-39 60 35 80   ✉️ kerkwijzer@hhjj.nl

Samen zorgen we ervoor dat iedereen op de hoogte blijft!

Waarom meedoen?

🕒 Slechts 1 uur per 5 à 6 weken   🚶♂️ Lekker even buiten zijn

Dag Datum Tijd Geloofsgemeenschap Viering Voorganger

VIJFDE ZONDAG VAN DE VEERTIGDAGENTIJD Evangelie Johannes 8,1-11

zaterdag 5-apr 10.30 Dijkhuiskapel Eucharistieviering Pater Tjalling van Balen  

09.30 H. Stephanus Hertme
Woord- en 

Communieviering
Maria Verheijen m.m.v. het dameskoor

11.00 St. Stephanus Borne

Eucharistieviering 

Familiezondag 
Presentatieviering 

communicanten

Pastor James Keuben                                  

Annet Zoet pastoraal werker
m.m.v. het koor "Inbetween"

dinsdag 8-apr 14.00 St. Stephanus Borne

Eucharistieviering 

Paasviering 

ouderen

Pastoor Jurgen Jansen m.m.v. het dames- en herenkoor

vrijdag 11-apr 09.00 St. Stephanus Borne Eucharistieviering Pastoor Jurgen Jansen

zondag 6-apr
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De bisdommen hebben ervoor gekozen 

iedere week de vitaliteit van geloof en kerk 

vanaf wisselende locaties te laten zien Vanaf 

09.45 uur wordt er een geloofsgesprek 

uitgezonden dat als context dient voor de 

aansluitende eucharistieviering. 
 

Uitzendingen iedere Zondag op NPO 2: 

Geloofsgesprek 09.45-10.00 uur 

Eucharistieviering 10.00 - 11.00 uur 
 

 

Zondag 23 februari 2025  

St. Lambertusbasiliek 

te Hengelo. Celebrant: 

pastoor Jurgen Jansen 

 

Zondag 2 maart 2025  
Sint Gerlachuskerk, 

Houthem-St. Gerlach 

Celebrant: 

pastoor Constantijn Dieteren 

 

Zondag 9 maart  

H. Martinuskerk, Cuijk 

Hoofdcelebrant: 

mgr. Gerard de Korte 

 

Zondag 16 maart 2025 

Sint Agathakerk, Lisse 

Celebrant: pastoor Ronald den 

Hartog 

 

Zondag 23 maart 2025 

St. Martinuskerk, Sneek 

Celebrant:  

pastoor Peter van der Weide 

 

Zondag 30 maart 2025  

Basiliek van de H. Nicolaas, 

Amsterdam 

Celebrant:  

deken Eric Fennis 

 

Zondag 6 april 2025  

H. Johannes de Doper, Mijdrecht 

Celebrant: 

pastoor Ronald den Hartog 

 

Zondag 13 april 2025  

(Palmpasen) 

Kerk uit Gerlach 

Celebrant: nog niet bekend bij 

het ter perse gaan. 

  

https://www.kro-ncrv.nl/programmas/eucharistieviering
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Op dinsdag 8 april wordt er om 14.00 uur in de 

St. Stephanuskerk een Eucharistieviering gehouden als 

voorbereiding op Pasen.  

Voorganger in deze viering is pastoor Jurgen Jansen.  

Na de viering is er in de Stefans-Hof een gezellig samenzijn 

met koffie/thee, een hapje en een drankje. De middag duurt 

tot ongeveer 17.00 uur. De werkgroep heet u van harte 

welkom op deze middag. We hopen dat u met velen aanwezig 

zult zijn. Mocht u willen deelnemen dan is het van belang dat u 

zich voor 6 april aanmeldt via onderstaand strookje of 

telefonisch 

 

Secretariaat St. Stephanus, Stationsstraat 1A,  

tel. 074-2661310 

Riet Mulder, Gentiaan 23, tel. 074-2662161 

Nel Westerbeek, Akker 3,  tel. 074-2663457 

 

N.B. uw partner is altijd mee uitgenodigd.  

 

  

 

Aanmeldingsformulier  

Voor de viering van 8 april a.s. in de  

St. Stephanuskerk/Stefans-Hof 

 

Naam: …………………… 

 

Adres: ………………………… 

 

Tel. Nr.: …………………………Aantal personen……… 
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Op dinsdag 1 april wordt er in de geloofsgemeenschap  

H. Stephanus Hertme om 9.30 uur een ochtend voor ouderen 

gehouden ter voorbereiding op Pasen. Pastoor Jurgen Jansen 

zal voorgaan in de eucharistieviering. Het dameskoor verleent 

medewerking. 

 

Na afloop is er koffie en thee, een hapje en een drankje om 

elkaar te ontmoeten. 

 

Werkgroep zieken en ouderen. 

  
 

 

De Raad van Kerken Borne, Hertme en Zenderen organiseert 

passievespers op 14, 15 en 16 april 2025, met als thema: “Ik 

ben omdat wij zijn.” In stilte bezinnen we ons op het lijden en 

sterven van Jezus, op weg naar de Opstanding, met muziek, 

gebed en momenten van stilte. 

 

Nieuw dit jaar is de Solidariteitsmaaltijd op woensdag, een 

eenvoudige maaltijd van bouillon, brood, 

spread en water. 

 

Meer informatie volgt via kerkbladen, 

nieuwsbrieven en lokale media.  
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Aswoensdag is het begin van de 

vastentijd, ofwel de  

veertigdagentijd. Veertig dagen 

bereidt de kerk zich voor op Pasen. In 

de bijbel wordt het getal 40 gebruikt 

om een periode van voorbereiding, uitzuivering en groei aan te 

geven. Zoals een zwangerschap 40 weken duurt, of zoals het 

volk van Israël 40 jaar door de woestijn trok op weg naar het 

beloofde land en zoals Jezus 40 dagen beproefd werd voordat 

hij aan zijn werk begon. Zo bereidt de kerk zich voor om in het 

spoor van Jezus door de dood heen tot nieuw leven te komen. 

Alles wat ballast is geworden, alles wat mensen van hun 

bestemming afhoudt, alles wat het leven belemmert, mag mee 

sterven in de dood van Jezus, opdat wij op een nieuwe manier 

ons leven kunnen ontvangen uit Gods hand. Daarom klinkt 

psalm 51: God, herschep mijn hart, maak het zuiver. 

 

Het gebruik van as begon in de vroege Kerk toen mensen die 

iets misdreven hadden, openlijk boete deden in de aanloop 

naar een nieuw begin met Pasen. Als teken van hun berouw 

werden ze met as bestrooid. Later werd het een gebruik dat 

door alle gelovigen werd gevolgd in hun eigen verlangen naar 

vergeving en een nieuw begin. Het maakt duidelijk dat we de 

mensheid niet kunnen verdelen in goede en slechte mensen: 

het kwaad gaat dwars door ons eigen leven. Wij maken niet 

alleen zelf fouten, ook zijn wij medeverantwoordelijk voor de 

wereld zoals deze nu is.  

 

De as komt van de palmtakjes die de kerk vorig jaar op 

PalmZondag uitreikte, een symbool voor Christus die ook bij 

ons wil zijn. Vaak leggen mensen deze takjes op de graven 

van hun geliefden, als teken van de hoop op opstanding. Of 

leggen het bij een ikoon of kruisbeeld in hun eigen huis. 
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Stof ben je en tot stof zul je weerkeren. 

Die woorden herinneren aan het Genesisverhaal waarin God de 

mens uit het stof van de aarde schept. Zo worden we niet 

alleen aan onze sterfelijkheid herinnerd maar ook dat het 

leven een geschenk van God is. Het askruisje dat we 

ontvangen is een bemoediging dat heel ons leven en sterven 

omvat is door de hand van God. Daarom kunnen we loslaten 

wat losgelaten moet worden en ons openen voor de toekomst 

van God voor heel deze wereld. 

  
 

  

 

Ook dit jaar kunt u weer huispaaskaarsen bestellen.  

Op de paaskaars is het symbool van het Jubeljaar 

2025 geplaatst.  

Tevens is een kruis te zien met onderaan een anker.  

Het anker symboliseert hoop, stabiliteit, geloof en 

Gods steun.  

 

De poster met afbeeldingen van de kaarsen met de 

afmetingen en prijzen kunt u achterin de  

St. Stephanuskerk en op het secretariaat vinden. 

Tevens ligt daar de opgavelijst.  

 

Graag bestellen voor 30 maart in verband met de 

bestelling voor Pasen. 

 

 

Afmetingen en prijzen 

Lengte Diameter Prijs 

200 mm 70 mm ø € 15,- 

300 mm 60 mm ø € 30,- 

500 mm 70 mm ø € 60,- 

600 mm 80 mm ø € 80,- 

  



26

 

Wereldwijd hebben ongeveer vier miljard mensen geen 

toegang tot schone, veilige manieren om te koken. Honderden 

miljoenen vrouwen gebruiken overwegend traditionele 

biomassa als hout en houtskool om de dagelijkse maaltijden 

voor hun gezin te koken. De uitstoot van fijnstof en 

schadelijke stoffen is daarbij groot. Bovendien moet je er veel 

bomen voor omhakken. De gevolgen van deze manier van 

koken zijn groot. Voor de gezondheid van vrouwen en 

kinderen, voor de financiële situatie van gezinnen, voor het 

milieu en voor het klimaat. Het Vastenactie-campagneproject 

2025 wil een schoner alternatief bieden aan de vrouwen in de 

gemeenschappen rondom de stad Kasese in Oeganda. 

 

Dat schoon koken veel aandacht krijgt, is meer dan terecht. 

Niet alleen milieu en klimaat worden zwaar aangetast, maar 

met name vrouwen en kinderen ondervinden de grote 

gevolgen van het ‘vuile’ koken. Zij zijn immers meestal de 

gezinsleden die ervoor moeten zorgen dat er voldoende hout 

of houtskool is om te kunnen koken. Ze besteden soms uren 

per dag aan hout sprokkelen. Zij zijn ook degenen die bij de 

kookvuren leven en dus dagelijks worden blootgesteld aan de 

schadelijke rook. Dat heeft grote gevolgen voor hun 

gezondheid: jaarlijks overlijden vier miljoen mensen 

wereldwijd door het inademen van schadelijke rook. In Afrika 

gaat het om 500.000 vrouwen en kinderen. 

 

Milieuschade 

Naast de grote impact op de gezondheid en het 

huishoudbudget van veel families, heeft het gebruik van 

houtskool en sprokkelhout ook enorme impact op het milieu. 

Om houtskool te kunnen maken, is immers hout nodig. 

Noodgedwongen gaan nu veel mensen uit de gemeenschappen 

rondom Kasese in het beschermde Queen Elizabeth National 

Park op zoek naar hout. Ze hakken er ’s avonds en ’s nachts 
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illegaal bomen om, met steeds verder oprukkende ontbossing 

als gevolg. Bovendien is het er levensgevaarlijk vanwege de 

wilde dieren en de beveiligers die er patrouilleren. 

 

Briketten 

Mary Biira, een jonge moeder uit Kasese, besloot in actie te 

komen toen ze de dagelijkse worsteling van de vrouwen zag. 

Ze ontwikkelde briketten van gft-afval en dat veranderde veel! 

Gemiddeld bespaart een gezin ongeveer 2.000 Oegandese 

shilling per dag met de briketten. Dat is in veel gezinnen veel 

geld. Bovendien kunnen de vrouwen de briketten ook 

verkopen voor extra inkomsten. Marion Muhindo, een van de 

deelnemende vrouwen, vertelde: “Voorheen kon ik soms geen 

eten kopen voor mijn gezin, maar nu heb ik zelfs geld om het 

schoolgeld en de lesboeken voor de kinderen te betalen.” 

De briketten branden bovendien schoner dan hout en 

houtskool en het gebruik ervan zal de vraag naar hout 

verminderen. 

 

Help mee en dank u wel voor uw gift! 

Daartoe staat gedurende de Vastenperiode en met Pasen 

tijdens de vieringen de grote collectebus achter in de kerken 

voor uw gift.  

Parochianen in Zenderen kunnen het vastenzakje inleveren bij 

het steunpunt, deponeren in de brievenbus bij de sacristie of 

collectebus in de kloosterkerk. 

Het geld gaat naar “de bisschoppelijke Vastenactie Nederland”.  

 

 

 

 

Ook kunt u rechtstreeks een bijdrage overmaken op: 

bankrekeningnummer NL96 INGB 0003 5968 95  

t.n.v. Vastenactie, St. Stephanus Borne 

bankrekeningnummer NL79 RABO 0309 4064 20  

t.n.v. Vastenactie, H. Stephanus Hertme 

o.v.v. vastenactie 2025  
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Kom in actie en draag ook uw steentje bij! 

Van maandag 31 maart t/m zaterdag 5 april kunt u weer 

kleding en schoenen inleveren. 

In Borne bij het secretariaat van de  

St. Stephanuskerk aan de Stationsstraat 1A of in het 

torenportaal van kerk. In Hertme naar de garage naast het 

Theaterhoes van het Openluchttheater aan de Hertmerweg 31.  

De actie eindigt zaterdag 5 april om 12.00 uur. 

Uw donatie komt ten goede aan leermiddelen voor Stichting 

Leergeld en het gezondheidszorgproject in Burundi. 
 

Stichting Leergeld – Alle kinderen mogen meedoen! 
 

In Nederland groeit 1 op de 12 kinderen op in armoede, 

waardoor zij niet kunnen deelnemen aan normale activiteiten. 

Stichting Leergeld helpt deze kinderen door schoolspullen, 

laptops, fietsen, zwemles, sport, muziekles en verjaardagen 

mogelijk te maken. 

Met 114 lokale stichtingen zorgen we ervoor dat elk kind 

gelijke kansen krijgt. Vanwege de toenemende hulpvragen 

besteedt Sam’s Kledingactie dit voorjaar een deel van de 

opbrengst aan schoolspullen. Zo bouwen we samen aan een 

betere toekomst! 
 

Liliane Fonds  "Meedoen is geen gunst, het is een recht." 
 

Armoede speelt wereldwijd een rol, ook in 

ontwikkelingslanden. De gezondheid en leefomstandigheden 

van ouders bepalen grotendeels de ontwikkeling van kinderen. 

Geboren worden in armoede betekent vaak een achterstand. 

In Burundi blijven beperkingen bij jonge kinderen vaak 

onopgemerkt, wat hun ontwikkeling en onderwijs belemmert. 

Door een gebrek aan gespecialiseerde artsen worden signalen 

tijdens zwangerschap en controles gemist. Kinderen met een 

(on)zichtbare handicap krijgen vaak geen passend onderwijs 

of zorg. Het Liliane Fonds werkt daarom aan trainingen voor 
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gezondheidsmedewerkers, 

gezondheids- en revalidatiecentra en 

betere leeromgevingen. 

Door voorschoolse opvang in 

gemeenschapscentra spelen kinderen 

met en zonder beperking samen, leren 

ze van elkaar en kunnen beperkingen 

vroegtijdig worden opgespoord. Zo 

krijgen ook deze kinderen een eerlijke 

kans om volwaardig mee te doen. 

  

 
 

Op 24 februari a.s. is het drie jaar geleden dat Rusland het 

buurland Oekraïne binnenviel. Niemand had verwacht dat deze 

oorlog zo lang zou duren. Deze dag markeert niet alleen een 

voortdurende tragedie voor Oekraïne, maar herinnert ons ook 

aan het voortdurende geweld en oorlogen in andere delen van 

de wereld. Reden voor de Raad van Kerken Borne, Hertme en 

Zenderen om ook nu weer onze stem te laten horen tegen 

oorlog en geweld en ons solidair te tonen met alle getroffen 

mensen wereldwijd. 

 

De bijeenkomst wordt gehouden in de Doopsgezinde kerk, 

Ennekerdijk 31 te Borne op Zondagavond 23 februari om 

19.00 uur en staat open voor iedereen die zich wil uitspreken 

voor vrede en solidariteit. Jolanda Valk van de Doopsgezinde 

Gemeente en Annet Zoet van de Rooms-Katholieke Kerk zullen 

ons hierin voorgaan en worden daarbij ondersteund door de 

organist Henk Oosterveen.  

 

Wij roepen jong en oud op om samen met hen een vuist te 

maken tegen oorlog en geweld. Laten we samen vanuit Borne 

een krachtig signaal afgeven voor een vreedzamere wereld. 
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Kinderkamp  "In het Begin" 

Na het succes van 2024 

organiseert het Aartsbisdom 

Utrecht ook in 2025 weer een 

kinder- en tienerkamp, van  

2 t/m 7 augustus op 

Kampeerboerderij  

De Heidebloem in Haarle. 
 

Thema: "In het begin" – de eerste woorden uit het 

scheppingsverhaal. We ontdekken dit thema met hulpdiensten 

als brandweer, politie en ambulance. Samen gaan we 

zwemmen, knutselen, het bos in en nog veel meer! 
 

Praktische info: 

Wanneer: 2 t/m 7 augustus 2025. 

Waar: De Heidebloem, Haarle. 

Voor wie: Kinderen van 7 t/m 12 jaar. 

Kosten: € 125,- per kind. 

Extra kinderen uit één gezin: € 75 per kind. 

  

Een week vol films, spellen en geloof! Ontdek jouw rol in het 

leven tijdens catecheses en vieringen, met een vleugje glitter 

en glamour. 
 

Praktische info: 

Wanneer: 2 t/m 7 augustus 2025. 

Waar: De Heidebloem, Haarle. 

Voor wie: Tieners van 13 t/m 16 jaar. 

Kosten: € 145,- per tiener, extra tiener  

 uit hetzelfde gezin € 95,- 

Aanmelden: kan tot 30 juni 2025
 

Meer info of aanmelden?   

mail naar: zomerkampen.aartsbisdom@gmail.com.  
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Jaarlijks wordt in Amsterdam de Stille 

Omgang georganiseerd, de editie van 

2025 vindt plaats op zaterdag 15 

maart. De intenties van 2025 voor de 

omgang zijn: ‘Vanwege het Mirakel: 

luisteren naar de Stem van God, Zijn 

oproep aanvaarden’. De afgelopen 

jaren organiseerde de Diocesane 

Werkgroep Bedevaarten van het 

Aartsbisdom Utrecht een 

gezamenlijke deelname van parochies 

uit dit bisdom aan de Stille Omgang, 

startend met een Eucharistieviering in 

de H. Nicolaasbasiliek nabij het 

Centraal Station. Ook dit jaar biedt het aartsbisdom deze 

mogelijkheid. 

 

Het programma 

Pontificale Eucharistieviering om 20.00 uur in de basiliek van 

de H. Nicolaas te Amsterdam met kardinaal Eijk als 

hoofdcelebrant; 21.30 uur: Deelname aan de Stille Omgang 

(ongeveer 1 uur lopen). In het bijzonder worden jongeren 

uitgenodigd om met het aartsbisdom deze Stille Omgang te 

beleven. Het bisdom Haarlem-Amsterdam biedt een speciaal 

jongerenprogramma aan. Hier kunnen jongeren uit het 

aartsbisdom aan deelnemen maar aansluiten bij het 

programma van het aartsbisdom is uiteraard mogelijk. Het 

aartsbisdom zal geen busreizen organiseren, de beste reisoptie 

naar Amsterdam is per trein: eindpunt van de Stille Omgang is 

rond 22.30 uur vlakbij het Centraal Station. 

 

Meer informatie over de Stille Omgang:  

www.stille-omgang.nl, mail voor informatie over deelname aan 

de Stille Omgang vanuit het Aartsbisdom Utrecht naar 

de heer M. van Mourik: ceremoniarius@aartsbisdom.nl.  
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In de middeleeuwen was kunst meer dan kijken alleen. Tijdens 

religieuze ceremonies kwamen schilderijen en beelden tot leven 

met wierook, klokken en gezangen. Kruizen en getijdenboeken 

werden aangeraakt en gekust, terwijl miswijn en wierook de 

ruimte vulden. 

Herbeleef oude rituelen 

Ontdek hoe religieuze objecten diepe emoties opriepen. Hoe 

voelde een getijdenboek? Hoe klonken middeleeuwse gezangen? 

Ervaar kunst zoals men dat destijds deed – fysiek en emotioneel. 

Kijk anders naar kunst 

Zien & Geloven plaatst kunst in haar 

oorspronkelijke context. Voel perkament, 

ruik wierook en ontdek de kunstbeleving 

van de late middeleeuwen. 

Praktisch 

De tentoonstelling loopt van 25 januari t/m 

4 mei 2025 in Rijksmuseum Twenthe, 

Enschede. Beleef middeleeuwse kunst met 

al je zintuigen! 
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Zin in een middag vol inspirerend samenzang? Kom naar de 

Thaborkerk in Hengelo en zing mee met bekende én nieuwe 

liederen, waar mogelijk meerstemmig! Het repertoire is 

afgestemd op de Veertigdagentijd en Pasen. 

 

Voor wie? 

Iedereen is welkom: (oud-)koorzangers én enthousiaste 

kerkgangers die graag zingen. Voor bladmuziek wordt 

gezorgd.  

 

Begeleiding 

De middag staat onder leiding van Brigit Huiskes, 

dirigent/pianist van de Cantores van de Thaborkerk en het 

Gemengd Koor van de Franciscuskerk. 

 

Praktische informatie 

Aanmelden: Graag per e-mail via brigithuis@hotmail.com. 

Bent u (oud-)koorzanger? Vermeld dan uw stemsoort bij 

aanmelding. 

 

Inloop : Vanaf 13.45 uur 

Aanvang : 14.00 uur 

Einde : 16.00 uur 

Pauze : Er is koffie en thee 

   beschikbaar. 

 

Bijdrage 

Na afloop is een vrije gift welkom voor de dekking van 

zaalhuur, kopieerkosten en organisatie. 

Ik kijk uit naar een inspirerende middag vol zangplezier. 
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Op vrijdagavond 4 april willen we voor iedereen die 

belangstelling heeft op groot scherm samen een aflevering uit 

“ The Chosen” bekijken passend in deze lijdenstijd voor Pasen. 

Ga mee op tocht door de evangelieverhalen en leer Jezus en 

zijn volgelingen op een nieuwe manier kennen. 

 

Waar : Stefans-Hof 

Inloop : vanaf 19.00 uur met koffie en thee 

Start film : 19.30 uur 

 

The Chosen is een Amerikaanse serie die het leven van Jezus 

en zijn volgelingen vertelt. De serie toont gewone mensen met 

persoonlijke problemen en hoe Jezus hun leven verandert. 

Personages zoals Maria Magdalena, Simon en Nicodemus staan 

centraal. De serie blijft trouw aan de evangeliën, maar voegt 

ook nieuwe verhaallijnen toe.  
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De lokale Raad van Kerken Borne is op zoek 

naar vertegenwoordiger Katholieke Kerk. 

 

De Raad van Kerken Borne, Hertme en 

Zenderen wil het aantal leden en vrijwilligers 

uitbreiden om de huidige en nieuwe 

activiteiten te kunnen uitvoeren. 

 

Met name zijn we op zoek naar mensen die lid zijn van de 

Katholieke Kerk. 

 

Mocht u interesse hebben dan kunt u contact opnemen met 

ondergetekende: 

 

Gustaaf Boerjan 

Voorzitter Raad van Kerken Borne, Hertme en Zenderen 

e-mail: gustaafboerjan@home.nl 

mobiel: 06 – 53 97 82 32

  
 

  

Op vrijdagavond 28 februari staan de deuren van de  

St. Stephanuskerk in Borne wijd open! Het carnavalsweekend 

gaat van start en ook dit jaar begint het met een viering om 

18.00 uur in de kerk. 

Met medewerking van het koor “Aqua Vitae”   

Aansluitend vindt de sleuteloverdracht in het gemeentehuis 

plaats. 

K.B.O.-themamiddag om 14.30 uur in de Stefans-Hof. 

“De Rietzangers” uit Almelo bezorgen ons een gezellige 

middag met luisterliedjes, maar ook liedjes om mee te zingen.  
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Secretariaat: Stationsstraat 1a,  7622 LW Borne 

Telefoon: 074 -266 13 10 

Openingstijden: ma-vrijdag  van 9.30 tot 11.30 uur 

E-mail: st.stephanusborne@hetnet.nl 

Koster/Stefans-Hof  Dhr. L. van Urk     06-39 60 35 80  

Bankrelaties: Rabo: NL27 RABO  0309 4025 06 

(St. Stephanus) ING: NL12 INGB .0000 8299 30 

Bankrelatie: (Theresia)  ING: NL38 INGB .0002 4659 49 
 

Secretariaat: Hertmerweg 27, 7626 LV Hertme 

Telefoon: 074-266 13 95 / 06-22 20 05 28 

Openingstijden: dinsdag van 10.00 tot 11.00 uur 

E-mail: stephanush@hetnet.nl 

Kosters: Mevr. R. Rijgwaart 074-266 62 27 

 Mevr. A Tönis 074-266 74 63 

Bankrelatie: Rabo:    NL79 RABO 0309 4064 20 
 

Secretariaat: Hertmerweg 44 7625 RH Zenderen 

Telefoon: 06 – 237 98241 

Openingstijden: dinsdag van 14.00-15.00 uur (in de sacristie) 

E-mail: steunpunt@geloofsgemeenschapzenderen.nl 

Bankrelatie:  

Secretariaat: Berfloplein 18, 7553 JZ Hengelo 

T.a.v. Mevr. B. Morskieft 074-349 22 12 

Openingstijden: ma-vrijdag 09.30  t/m 11.30 uur 
 Dinsdag en donderdag van 14.00-16.00 u 
 

E-mail: contact@pastoraalteam.nl 
 

Voor dringende pastorale hulp buiten kantooruren kunt u het pastorale 
team mobiel bereiken (zie colofon op blz. 2)  


