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Pastoraal team: 

Pastoor J.A.C. Jansen priester 

Tel: 06-46 90 72 33 j.jansen@rktwentezuid.nl 

Wekelijkse vrije dag maandag 
 

Drs. mw. A. Zoet pastoraalwerker 

Tel: 06-27 12 46 95 annettezoet@gmail.com 

Wekelijkse vrije dag  vrijdag 
 

James Keuben priester 

Tel: 06-37 08 70 87 j.keuben@rktwentezuid.nl 

Wekelijkse vrije dag zaterdags overdag en de maandagavond 
 

Pastor C. Pikkemaat parochievicaris 

 c.pikkemaat@rktwentezuid.nl 

Vertrouwenspersoon 

Mw. Magrit de Graaf vertrouwenspersoon@rktwentezuid.nl 

Tel: 06-51-74 13 00 
 

Parochiebestuur 

Pastoor Jurgen Jansen j.jansen@hhjj.nl 

Functie vacant vicevoorzitter@hhjj.nl 

Huub Verdonschot secretaris@hhjj.nl 

Fons Simons penningmeester@hhjj.nl 

Johan Kleissen johan.kleissen@hhjj.nl 

Frank Mars vastgoed@hhjj.nl 

Maria Verheijen  
 
 

Redactieteam Kerkwijzer 

Pastoraalteam HHJJ parochie,  

Hanneke Verdonschot, Laurens van Urk, Jos Verheul en Timo Vlaskamp. 
 

Redactieadres Stationsstraat 1a, 7622 LW Borne 

E-mail: kerkwijzer@hhjj.nl 
 
 

Verschijningsdatum: 
 

Volgende Kerkwijzer: zaterdag 22 februari t/m 11 april 2025  

Sluitingsdatum kopij: vrijdag 7 februari vóór 12 uur 
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Dit artikel verschijnt begin januari. Ik schrijf het 

midden december. Aan het einde van 2024 schrijf ik 

dus voor begin 2025. De overgang van het oude naar 

het nieuwe jaar is een natuurlijk moment om terug te 

blikken op het jaar dat achter ons ligt en vooruit te 

kijken naar wat ons te wachten staat. 
 

Op persoonlijk vlak kan ik terugkijken op een uniek jaar. Bij het 

verschijnen van dit artikel is het al een jaar geleden dat ik in de 

St. Stephanuskerk in Borne gepresenteerd ben als kandidaat-

priester en lid van het pastoraal team in onze drie 

samenwerkende parochies. Het was het begin van veel nieuwe 

dingen in mijn leven: mijn eerste benoeming in een parochie, 

mijn eerste keer zelfstandig wonen, mijn diakenwijding op 1 juni, 

mijn priesterwijding op 9 november, mijn eerste ervaringen als 

voorganger in de eucharistie en als bedienaar van het sacrament 

van boete en verzoening en van de ziekenzalving.  
 

Voor onze samenwerkende parochies is het een jaar geweest 

waarin we met nieuwe initiatieven zijn begonnen, zoals de 

Alphacursus in de Franciscuskerk in Hengelo en de 

Familiezondagen in de Stefans-Hof en St. Stephanuskerk in 

Borne. Zo probeerden we een begin te maken met het worden 

van een meer missionaire parochie, waarin we samen bewust 

bezig zijn met het leerling-zijn en leerling-worden van Jezus. 
 

Wie terugblikt op 2024, zal ongetwijfeld stilstaan bij persoonlijke 

mijlpalen – in positieve en negatieve zin – en zal zich ook 

gebeurtenissen uit het nieuws in herinnering brengen.  

We kijken bijvoorbeeld terug op verschillende conflicten 

wereldwijd, de beëdiging van ons nieuwe kabinet, maar ook op 

de Olympische Spelen en het EK Voetbal. 

Daarnaast kijk je aan het begin van een nieuw jaar ook vooruit 

naar de toekomst.   

↪
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Hoe die eruit zal zien, weet je natuurlijk niet helemaal. 

Ongetwijfeld heb je al het een en ander van tevoren gepland, 

maar niet alles is te voorzien. Voor de kerk wordt 2025 in ieder 

geval een bijzonder jaar, een zogenaamd Heilig Jaar of Jubeljaar. 
 

Terugkijken en vooruitblikken is ook iets wat we op een gelovige 

wijze kunnen invullen. Als christen terugkijken, kan aan de ene 

kant een terugkijken in dankbaarheid zijn. Voor alle mooie, 

waardevolle en leerzame ervaringen die je het afgelopen jaar 

hebt opgedaan, mag je God dankzeggen. Je kunt ze beschouwen 

als een geschenk. Ten diepste is eigenlijk heel ons leven een 

Godsgeschenk. 
 

Religieus terugblikken kan ook in de vorm van een soort 

gewetensonderzoek. Je kunt stilstaan bij wat er in het leven niet 

ging zoals je eigenlijk zou willen. Waar het niet altijd lukte om de 

band met God en met andere mensen zo te onderhouden zoals 

we eigenlijk zouden willen. Waar we tekortschoten, het anders 

willen doen en een nieuw begin willen maken. Dat kan trouwens 

heel het jaar door. Natuurlijke momenten voor een 

gewetensonderzoek zijn bijvoorbeeld ’s avonds voor het 

slapengaan of bij de schuldbelijdenis aan het begin van de 

viering. Eigenlijk zouden we hiervoor in onze vieringen misschien 

een beetje meer stilte mogen inlassen voorafgaand aan de 

schuldbelijdenis. Wie het sacrament van boete en verzoening 

ontvangt, bereidt zich hierop ook voor met een 

gewetensonderzoek. Wellicht is het vieren van dit sacrament een 

mooi voornemen voor 2025.  
 

Vanuit ons gelovig terugblikken op het verleden, mogen we ons 

ook naar de toekomst richten. Na God te hebben gedankt voor 

het goede en om vergeving te hebben gevraagd voor ons 

tekortschieten, kunnen we Hem ook vragen om de kracht om in 

het jaar dat voor ons ligt het goede van het afgelopen jaar voort 

te zetten en waar nodig het ook veranderingen ten goede aan te 

brengen in ons leven. 

Allen een zalig en gelukkig 2025 toegewenst! 
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Welkom 

Vanaf deze plaats willen we alle parochianen van Zenderen 

van harte welkom heten in de parochie Heilige Jacobus 

en Johannes. Per 1 januari 2025 houdt de parochie 

O.L.V. Onbevlekt Ontvangen Zenderen op te 

bestaan als zelfstandige parochie en is gefuseerd 

tot de parochie Heilige Jacobus en Johannes Borne-

Hertme-Zenderen. Zondag 29 december is de 

laatste eucharistieviering als parochieviering  

gehouden in de kerk van Zenderen en is op een 

waardige manier aandacht hieraan besteed. Als 

parochiebestuur hebben we deze viering en het 

koffiedrinken na afloop, bijgewoond. Zoals al eerder 

aangekondigd zullen we de parochianen van Zenderen op 

zondag 12 januari welkom heten tijdens de eucharistieviering 

en met een gezellig samenzijn na afloop in Stefans-Hof. 

Dit is ook het moment waarop we elkaar allemaal het beste 

kunnen toewensen voor het jaar 2025.

Het voltallige pastorale team en vanuit Zenderen pater Van der 

Gulik, zullen deze viering verzorgen en de parochiekoren van 

Borne en Zenderen zullen gezamenlijk de viering muzikaal 

ondersteunen. We hopen jullie in grote getale te mogen 

ontmoeten. 

 

De huidige vicevoorzitter van de parochie Zenderen,  

Maria Verheijen zal met ingang van 1 januari 2025 ons 

parochiebestuur komen versterken en zo ook bijdragen aan 

een soepele overgang voor de parochianen van Zenderen.  

We heten Maria van harte welkom binnen ons bestuur en 

parochie. De overige twee bestuursleden van de parochie 

Zenderen, Vincent Kuipers en Koos Caarls, hebben 

aangegeven te willen stoppen maar ze zullen nog wel 

beschikbaar zijn om de laatste punten in verband met de fusie 

mee af te ronden.  

↪  
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Wetenswaardig is het nog te vermelden dat door de fusie 

juridisch gezien een nieuwe parochie Heilige Jacobus en 

Johannes ontstaat met alle formaliteiten die hier mee 

samenhangen. 

 

Parochieavond, Save the date: 16 mei 2025 

In de bijdrage voor de vorige Kerkwijzer heb ik al 

aangekondigd dat we het komende voorjaar weer een 

gezellige parochieavond willen organiseren om alle vrijwilligers 

te bedanken voor hun inzet. 

Deze avond staat gepland op vrijdag 16 mei 2025. 

Noteer deze datum reeds in uw agenda! 

 

Kerkbalans 2025 

In het begin van dit nieuwe jaar vind ook weer de start plaats 

van de actie Kerkbalans (voor Zenderen is deze volgens 

plaatselijke gewoonte later in het jaar). De werkgroep heeft 

weer de nodige voorbereidingen gedaan en gelijktijdig met 

deze Kerkwijzer ontvangt u de brochure met informatie hoe u 

de parochie kunt ondersteunen. Traditiegetrouw zullen we 

gezamenlijk met de Protestantse kerk Borne op  

zaterdag 11 januari 2025 de Kerkbalans inluiden. Ditmaal bij 

de Oude Kerk en de Potkaamp.  

Verderop in deze Kerkwijzer vind u meer informatie over 

Kerkbalans. Wij willen u alvast heel hartelijk danken voor uw 

gift. 

 

 

  



7

Op zaterdag 11 januari luidden de klokken voor de start van 

Actie Kerkbalans 2025. 

Dit jaar waren we als 

parochie te gast bij de 

protestantse gemeente 

Borne. Actie Kerkbalans 

is een gezamenlijke 

inspanning van 

christelijke kerken, 

waarbij elke 

gemeenschap zich inzet 

voor het succes van de eigen lokale kerk, ook in Borne, 

Hertme en Zenderen. 

 

De werkgroep Kerkbalans van de HH. Jacobus en 

Johannesparochie dankt u hartelijk voor uw bijdrage in 2024. 

Dankzij uw steun blijft onze parochie waardevol voor haar 

leden en omgeving. Voor 2025 vragen we opnieuw uw steun. 

Kerk-zijn kost geld: van diaconaat en pastorale zorg tot 

onderhoud en energiekosten. We vragen geen contributie, 

maar een vrijwillige bijdrage naar draagkracht. 

 

Bij deze Kerkwijzer ontvangt u informatie over de actie, ook te 

vinden in de nieuwsbrief en op de website. Heeft u vragen of 

wenst u contact met het pastorale team of kerkbestuur, dan 

vindt u gegevens op pagina twee van de Kerkwijzer. 

 

Nogmaals dank voor uw steun en we hopen ook in 2025 op u 

te mogen rekenen! 
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Op 8 februari 2025 wordt in Veenendaal de vierde conferentie 

Missionaire Parochie gehouden. Dit jaar is het thema “Blijf in 

Mij” – een thema wat uitnodigt om na te denken over de 

betekenis van verbondenheid met Christus in het leven van 

iedere dag, voor gelovigen én voor parochies.  

Na de positieve ervaringen van de drie eerdere edities, hoopt 

de organisatie opnieuw op een dag van inspiratie en 

ontmoeting, die parochies zal bemoedigen om de weg naar 

een missionaire parochie in te slaan of verdere stappen te 

zetten op die weg.  

 

Spreker  

Hoofdspreker op deze vierde conferentie is dr. Johannes Hartl, 

een katholieke Duitse theoloog, filosoof, auteur en spreker. Hij 

weet mensen over kerkgrenzen heen te verbinden en 

geloofsthema’s relevant en begrijpelijk te maken voor mensen 

van deze tijd. In de ochtend zal hij spreken over hoe wij als 

gelovigen en parochies kunnen uitreiken en vruchten 

voortbrengen, vanuit de verbondenheid met Christus. In de 

middag leidt hij een interactief seminar over de plaats van 

gebed in de parochie. Andere seminars zullen gaan over het 

vormen van (leiderschaps)teams in de parochie, en over het 

gedachtegoed van de missionaire parochie voor mensen die 

hier nog niet bekend mee zijn.  

 

Kom samen!  

Bouwen aan een missionaire parochie kan niemand alleen. De 

organisatie moedigt mensen daarom aan bij voorkeur in 

groepen te komen, met medeparochianen,  

om op deze manier het hoogst mogelijke rendement uit de dag 

te kunnen halen. Om dit aan te moedigen geldt voor groepen 

vanaf vijf personen een speciaal groepstarief.  
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Informatie en aanmelding  

De aanmelding voor de conferentie op 8 februari 2025 is 

geopend! De aanmeldpagina is te bereiken via de website 

www.missionaireparochie.nl, waar ook meer informatie over 

programma, sprekers, praktische zaken en vrijwilligers te 

vinden is. 

  
 

 

 

Het jubeljaar is ontstaan vanuit het jodendom en was het 

jaar van teruggave, terugkeer, vrijlating en rust. Het jaar was 

door God ingesteld ten behoeve van zijn volk Israël. 

Het woord Jubeljaar komt van de Latijnse uitdrukking  

annus jubilei en is in het Hebreeuws jobel, dat ramshoorn 

betekent. De naam is ontleend aan het hoorngeschal waarmee 

aan het volk de aanvang van het jubeljaar werd verkondigd. 

Het katholieke gebruik om jubeljaren af te kondigen is 

overgenomen uit het Oude Testament. De Israëlieten vierden 

om de vijftig jaar een jubeljaar. Daarbij kregen families die 

hun eigendommen hadden verloren of hun persoonlijke 

vrijheid, een nieuwe kans. Doel was om de gelijkheid tussen 

alle kinderen van Israël te herstellen. De bescherming van de 

zwakken gold daarbij als voorwaarde van gerechtigheid en 

maatschappelijke vrede. 

 

De paus heeft het Jubeljaar 2025 als motto meegegeven: 

“Pelgrims van Hoop’. Paus Franciscus voegt daar de uitnodiging 

bij om op pelgrimage naar Rome te komen en de Heilige Deur 

van de Sint-Pietersbasiliek te betreden. 

Omdat niet iedereen in de gelegenheid is om naar Rome te 

gaan heeft kardinaal Eijk 13 kerken in het aartsbisdom Utrecht  

↪ 
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aangewezen waarheen gedurende dit Heilig Jaar ofwel 

Jubeljaar gelovigen als pelgrims van hoop op bedevaart 

kunnen gaan, gezamenlijk of individueel. 

Voor onze parochies is de St. Lambertusbasiliek in Hengelo 

gekozen 
 

In het Jubeljaar staat de verzoening tussen mensen onderling 

en van de mens met God centraal. 

Daarom is aan het bezoek van één van deze jubileumkerken 

een jubileumaflaat verbonden.  

Deze jubileumaflaat wordt verkregen door – naast een bezoek 

aan een jubileumkerk – in dezelfde periode het sacrament van 

boete en verzoening (de biecht) en de heilige Communie te 

ontvangen alsmede door te bidden voor paus Franciscus en 

zijn intenties. 
 

Basiliek Sint Lambertus in Hengelo 

Zondag: Eucharistieviering om 11.00 uur  

(behalve in het geval van een TV-mis, dan om 10.00 uur) 
 

Dinsdag: Eucharistieviering om 19.00 uur 

met biechtgelegenheid van 18.00 – 18.55 uur 
 

Zaterdag: Eucharistieviering om 12.00 uur  

met biechtgelegenheid van 13.00 – 14.00 uur 
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Carin Timmerman 
 

Op 31 december bereikte ons het 

verdrietige bericht dat Carin 

Timmerman eerder die dag was 

overleden aan een ongeneeslijke 

ziekte. Zij is 63 jaar geworden. 

 

In 2013 begon zij als pastoraal 

werker in parochie De Goede Herder 

en daarna tot en met 2021 maakte zij 

deel uit van het pastorale team voor 

onze drie samenwerkende parochies. 

Carin was bijzonder betrokken bij kerkopbouw waarin zij 

voortvarend te werk ging. Zij vond het belangrijk om de 

samenwerking tussen geloofsgemeenschappen en vrijwilligers 

te stimuleren en begeleidde onder andere pastoraatsgroepen. 

Vanuit het pastoraal team nam zij deel aan vergaderingen van 

de parochiebesturen. Warm en betrokken was zij in pastorale 

contacten. Toen zij 60 werd, liet ze weten graag nog één keer 

in een andere parochie te willen werken. Eind december 2021 

nam zij afscheid en op 1 januari 2022 begon zij als pastoraal 

werker in parochie De Twaalf Apostelen in Zutphen en 

omstreken. 

 

Wij herinneren ons haar als een betrokken pastor en een fijn 

mens. Onze gedachten gaan uit naar haar man Frans, naar 

Elise en Wilfried en haar familie. 
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Maandag 25 november overleed op 66-jarige leeftijd 

Gerhardus Johannes Gertrudis (Gerard) ten Tusscher,  

Lage Weide 26 in Hertme. De afscheidsviering vond plaats op 

dinsdag 3 december in de aula van het crematorium in Borne, 

waarna de crematie volgde. 

 

Dinsdag 3 december overleed op 88-jarige leeftijd 

Antonius Johannes (Toon) Kole,4e Hemmelhorst in Borne. 

De afscheidsviering vond plaats 

op maandag 9 december in de aula van het crematorium  

in Usselo, waarna de crematie volgde. 
 

Zaterdag 14 december overleed op 79-jarige leeftijd  

Annie Sientje Gertrudis Hesselink-Lammerink (Annie), 

Woolderweg 60 in Borne.  

De afscheidsviering vond plaats op vrijdag 20 december in de 

aula van het crematorium in Borne, waarna de crematie 

volgde. 
 

Dinsdag 24 december overleed in ’t Dijkhuis op  

85-jarige leeftijd, Anna Hendrica (Ans) Nijhuis-Vogelzang.  

De uitvaartviering vond plaats op maandag 30 december in de 

St. Stephanuskerk waarna de begrafenisplechtigheid volgde in 

het Gedenkpark. 
 

Dat zij mogen rusten in Gods vrede 

  
Misintenties   

 

St. Stephanus Borne 

Zondag  11/12 januari 

Albertus en Antonia van Uhm-Reinders en Ingrid,  

Truus Kuipers, Frits en Tiny van der Palen-van Duijnhoven,  

Lies Nijhof-Haarhuis, Mia Grimberg-Walraven, Hennie 

Egberink, Ans Nijhuis-Vogelzang, Annie Platenkamp-Egberink,  

Hans Meulenbroek, Kees Oud, Erna Nordkamp-Roeloffzen,  

Nagekomen: 8 dec.: uit dankbaarheid bij gelegenheid van 

een 55-jarig huwelijksjubileum, 15 dec.: uit dankbaarheid bij 
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gelegenheid van de 97e verjaardag van mevr. Lenie Yedema-

Boere, Michiel Liedenbaum, 20 dec.: Gerard Groot Rouwen,  

21 dec.: Herman Brand, 22 dec.: Gerrit Smienk, Kerstmis: 

Johan Platenkamp, Hennie Oonk, Ben Bosch, 

ouders Olde Veldhuis-Leferink, ouders Olde Veldhuis-Sander,  

ouders Goorhuis-Harink, Truus Ensink-Stopel,  

Ine Hassing-Schiphorst, André Möller, Theo Wesselink,  

1 jan.: Truus Ensink-Stopel, Harrie Olde Engberink,  

5 jan.: Berendina Mars-Bartelink, Antonius Goorhuis. 

Jaargedachtenis: Theo Koopman, 

Hennie en Jo Egberink-Smit.

  

H. Stephanus Hertme 

Zondag 19 januari 

Annie Hesselink-Lammerink, Toon Kole, Gerard ten Tusscher, 

Jan Blenke en familie, Sien Russchenkamp,  

overleden familie Braakhuis-Schabbink. 

Jaargedachtenis: Jos Bos-Blenke.  

 

St. Stephanus Borne 

Zondag 18/19 januari 

Truus Kuipers, Gerard Welberg, Mia Grimberg-Walraven,  

Annie Platenkamp-Egberink, Hans Meulenbroek, Kees Oud, 

Benny Simonetti, Ans Nijhuis-Vogelzang, Wim Konink. 

Jaargedachtenis: Hans Kuijlaars, Jan Leerkotte, 

Anita Meulenbroek. 

  

H. Stephanus Hertme 

Zaterdag 25 januari 

Annie Hesselink-Lammerink, Gerard ten Tusscher,  

ouders Olde Veldhuis-Vollenbroek. 

 
↪  
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St. Stephanus Borne 

Zondag 25/26 januari 

Truus Kuipers, familie Kroeze, Barbara Kroeze-Mayer,  

Annie Platenkamp-Egberink, Hans Meulenbroek, Kees Oud, 

Ans Nijhuis-Vogelzang. 

Jaargedachtenis: Tineke Ensink-ter Haar, Wim Ellenbroek, 

Dini Gervink-Bruggink. 

  

H. Stephanus Hertme 

Zondag 2 februari 

Annie Hesselink-Lammerink. 

Jaargedachtenis: Theo Aalderink. 

 

St. Stephanus Borne 

Zondag 01/02 februari 

Truus Kuipers, Rudy Strikker, Hans Meulenbroek, Kees Oud, 

Ans Nijhuis-Vogelzang. 

Jaargedachtenis: Lide Vlaskamp-Jongman, Marian Kroeze, 

Truus Mars-Scholten, Hennie Oonk.

  

St. Stephanus Borne 

Zondag  8/9 februari 

Albertus en Antonia van Uhm-Reinders en Ingrid,  

Truus Kuipers, Lies Nijhof-Haarhuis, Ans Nijhuis-Vogelzang, 

Wim Konink, Harrie Olde Engberink. 

Jaargedachtenis: Truus Hofsté-Kokenberg. 

  

St. Stephanus Borne 

Zondag 15/16 februari 

Truus Kuipers, Ans Nijhuis-Vogelzang. 

Jaargedachtenis: Thea Bouhuis-Kemperink, Dick Freese, 

Frans Meulenbroek, Frans Weghorst, Jan van Vilsteren. 
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Na de periode van Kerstmis en Nieuwjaar is het wachten op de 

eerste tekenen van de lente. In deze tijd kunnen we de 

sneeuwklokjes al in bloei zien staan. Iedereen verlangt aan het 

einde van de winter naar dit nieuwe leven. Ook Jezus brengt 

vandaag de hoop op nieuw leven. Op dit feest van Maria 

Lichtmis vieren we dat Hij in de tempel werd opgedragen aan 

zijn goddelijke Vader. We vieren ook dat met Jezus het licht is 

gekomen over alle volkeren, over alle mensen. Hij is het licht 

dat zorgt voor nieuw leven in verbondenheid met de liefdevolle 

en barmhartige God.  

In Kevelaer hangen in de kaarsenkapel vele bordjes uit 

dankbaarheid voor een genezing of een gebedsverhoring. God 

is er voor ons mensen. Door wonderen te doen in ons leven wil 

Hij ons helpen in onze noden. Jezus brengt het licht van liefde 

en vrede in de duisternis, in het leven van mensen die 

getekend zijn door verdriet, lijden, zonde en beproeving. Dat 

geeft hoop en hoop doet leven of geeft nieuw leven. Het zou 

goed zijn als wijzelf ook zo’n licht zouden zijn in deze wereld. 

De brandende kaars symboliseert dat. Laten we niet 

ronddwalen in de duisternis van onwil, tegenslagen, verdriet 

en ellende die ons misschien al getroffen hebben. Laten we 

leven in het licht van Gods liefde en vrede en dat licht ook zelf 

uitstralen.  
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Dag Datum Tijd Geloofsgemeenschap Viering Voorganger

DOOP VAN DE HEER Evangelie: Lucas 3,15-16.21-22

zaterdag 11-jan 10.30 Dijkhuiskapel
Woord- en 

Communieviering
Laurens van Urk  

09.30 St. Stephanus Borne

Welkomstviering 

parochianen  

Zenderen       

Pastoraalteam en                

pater Ton van der Gulik

m.m.v. het dames- en herenkoor 

en het parochiekoor van Zenderen

13.00 H. Stephanus Hertme Doopviering Pastoor Jurgen Jansen

vrijdag 17-jan 09.00 St. Stephanus Borne Eucharistieviering Pastoor Jurgen Jansen

TWEEDE ZONDAG DOOR HET JAAR Evangelie: Johannes 2,1-11

zaterdag 18-jan 10.30 Dijkhuiskapel Eucharistieviering Pater Tjaling van Balen

09.30 H. Stephanus Hertme
Woord- en 

Communieviering
Maria Verheijen m.m.v. het herenkoor

09.30 St. Stephanus Borne Eucharistieviering Pastor James Keuben m.m.v. het herenkoor

13.00

14.00

vrijdag 24-jan 09.00 St. Stephanus Borne Eucharistieviering Pastoor Jurgen Jansen  

DERDE ZONDAG DOOR HET JAAR Evangelie: Lucas 1,1-4.4,14-21

10.30 Dijkhuiskapel
Woord- en 

Communieviering
Joost Hornstra

19.00 H. Stephanus Hertme Eucharistieviering Pastoor Jurgen Jansen m.m.v. het dameskoor

zondag 26-jan 09.30 St. Stephanus Borne Eucharistieviering Pastoor Jurgen Jansen m.m.v. het koor "Con Brio"

dinsdag 28-jan 19.00 H. Stephanus Hertme Eucharistieviering Pastoor Jurgen Jansen
Opening verenigingsseizoen 

Zij/Actief

09.00 St. Stephanus Borne Eucharistieviering Pastoor Jurgen Jansen

19.00 St. Stephanus Borne Mariaviering Pastoor Jurgen Jansen Info-avond Lourdesreis

Pastor Jamens Keuben

zondag 19-jan

DoopvieringSt. Stephanus Borne

zondag 12-jan

zaterdag 25-jan

31-janVrijdag



1
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Dag Datum Tijd Geloofsgemeenschap Viering Voorganger

OPDRACHT VAN DE HEER (MARIA LICHTMIS)-Feest Evangelie: Lucas 2,22-40

zaterdag 1-feb 10.30 Dijkhuiskapel Eucharistieviering Pastoor Jurgen Jansen

09.30 H. Stephanus Hertme
Woord- en 

Communieviering
Johan Kleissen m.m.v. het herenkoor

11.00 St. Stephanus Borne
Eucharistieviering 

Familiezondag

Pastor James Keuben                                                     

Pastoraal werker Annet Zoet
m.m.v. JongerenscholaTwente

vrijdag 7-feb 09.00 St. Stephanus Borne Eucharistieviering Pastoor Jurgen Jansen

VIJFDE ZONDAG DOOR HET JAAR Evangelie: Lucas 5,1-11

10.30 Dijkhuiskapel
Woord- en 

Communieviering
Joost Hornstra  

09.30 H. Stephanus Hertme Eucharistieviering Pastor James Keuben m.m.v. het koor "Aqua Vitae"

zondag 9-feb 09.30 St. Stephanus Borne Eucharstieviering Pastoor Jurgen Jansen m.m.v. het dameskoor

vrijdag 14-feb 09.00 St. Stephanus Borne Eucharistieviering Pastoor Jurgen Jansen

ZESDE ZONDAG DOOR HET JAAR  Evangelie: Lucas 6,17.20-26

10.30 Dijkhuiskapel Eucharistieviering Pater Tjaling van Balen  

19.00 H. Stephanus Hertme Eucharistieviering Pastoor Jurgen Jansen m.m.v. het herenkoor

zondag 16-feb 09.30 St. Stephanus Borne Eucharistieviering Pastor James Keuben m.m.v. het dames- en herenkoor

vrijdag 21-feb 09.00 St. Stephanus Borne Eucharistieviering Pastoor Jurgen Jansen

Welkomst- en Nieuwjaarsreceptie 12 januari

                 Aansluitend aan de bijzondere viering om 9.30 uur waarin we de geloofsgemeenschap Zenderen hartelijk                                    

welkom heten, nodigen we u uit voor Nieuwjaarsreceptie van HH. Jacobus en Johannesparochie vanaf 10.30 uur in de Stefans-Hof.

Vrijwilligers en de parochianen uit Zenderen, Hermte en Borne, jong en oud, iedereen is welkom om het nieuwe jaar als gemeenschap te 

beginnen en elkaar omder het genot van een hapje en een drankje het beste toe te wensen.

zaterdag 15-feb

zaterdag 8-feb

zondag 2-feb
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De bisdommen hebben ervoor gekozen 

iedere week de vitaliteit van geloof en kerk 

vanaf wisselende locaties te laten zien Vanaf 

09.45 uur wordt er een geloofsgesprek 

uitgezonden dat als context dient voor de 

aansluitende eucharistieviering. 
 

Uitzendingen iedere zondag op NPO 2: 

Geloofsgesprek 09.45-10.00 uur 

Eucharistieviering 10.00 - 11.00 uur 
 

Zondag 12 januari 2025 Doop van de Heer  

H. Petruskerk, Roelofarendsveen 

Hoofdcelebrant: mgr. Hans van den Hende 
 

Zondag 19 januari 2025 

Kathedrale Basiliek St. Bavo, Haarlem 

Hoofdcelebrant: mgr. Jan Hendriks 
 

Zondag 26 januari 2025 

St. Elizabethkerk, Grave 

Celebrant: pastoor Herman Schaepman 
 

Zondag 2 februari 2025 

Franciscusbasiliek te Bolsward 

Celebrant: vicaris Arjen Bultsma 
 

Zondag 9 februari 2025 

St-Gertrudiskerk, Bergen op Zoom 

Celebrant: Paul Verbeek 
 

Zondag 16 februari 2025 

Basiliek van de H. Nicolaas, Amsterdam 

Celebrant: pastoor Eric Fennis 
 

Zondag 23 februari 2025 

St. Lambertusbasiliek te Hengelo 

Celebrant: pastoor Jurgen Jansen  

https://www.kro-ncrv.nl/programmas/eucharistieviering
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Op drie februari viert de 

Kerk de gedachtenis van 

de heilige Blasius. 

Vanouds wordt de heilige 

aangeroepen door 

mensen met 

keelaandoeningen. 

Deze traditie gaat terug 

op een overlevering dat 

op een moment een 

wanhopige moeder met 

haar kind in de armen bij 

de heilige Blasius kwam. 

Het zoontje dreigde te verstikken want er was een visgraat in 

de keel blijven steken. Onder tranen smeekte ze Blasius om 

hulp. Blasius legde het kind de handen op en sprak een gebed 

uit dat het kind gered mocht worden en zo gebeurde het. Als 

herinnering aan deze gebeurtenis en vertrouwend op de 

voorspraak van de heilige Blasius bij de Heer wordt in veel 

parochies de Blasiuszegen gegeven na de eucharistieviering.  

Op een bijzondere manier wordt een zegen uitgesproken door 

de priester of de diaken. Hij spreekt de zegen uit met twee 

kaarsen die op twee februari, op het feest van Lichtmis, de 

Opdracht van de Heer, gezegend zijn. Die twee kaarsen 

worden in de vorm van een Andreaskruis tegen de hals van de 

gelovige gehouden en daarbij wordt gebeden: "Op voorspraak 

van de heilige Blasius, bisschop en martelaar, bevrijde God u 

van keelziekten en alle andere kwaad.  

In de Naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. 

Amen."   
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Om gezinnen in onze parochies te 

ondersteunen bij de 

geloofsopvoeding biedt het 

pastoraal team maandelijks op de 

eerste zondag van de maand een 

programma aan. Dit programma is 

niet alleen voor kinderen maar ook 

voor de ouders en andere 

belangstellende volwassenen. De 

familiezondagen hebben als doel 

om de vriendschapsband met Jezus 

te ontdekken, er woorden voor te 

vinden, om de vriendschap te 

onderhouden, ook binnen je eigen 

gezin op de dagen door de week. De familiezondag bestaan uit 

twee onderdelen; catechese en vieren.   
 

Deze familiezondagen worden georganiseerd in de  

St. Stephanuskerk in Borne en de naastgelegen Stefans-Hof. 

 

Het programma ziet er als volgt uit: 
 

9.30 uur–10.30 uur:  

Catechesemoment in 

verschillende groepen.  

 

10.30 uur – 10.55 uur:   

Een moment voor ontmoeting 

en ontspanning. 

 

11.00 uur: 

Een gezinsviering (eucharistie) 

in de St. Stephanuskerk. 

 

Wees welkom!  
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Jaarlijks wordt in de maand januari de Week van gebed voor 

Eenheid van christenen gehouden. In deze week bidden 

christenen samen voor meer eenheid. Deze gebedsbeweging 

begon al ruim 150 jaar geleden en wordt wereldwijd 

gehouden. Dit jaar vindt de gebedsweek plaats van 19 t/m 26 

januari 2025.  

 

Op zondag 26 januari is er een oecumenische viering in de 

kerk van de Karmelieten in Zenderen, waarvoor wij u en jou 

hartelijk uitnodigen. Aanvang van de viering: 10.00 uur. Het 

thema van deze week is ‘Ja, ik geloof’.  

Het materiaal komt uit Italië, vanuit de oecumenische 

Monastieke Gemeenschap van Bose. De zusters en broeders 

van deze gemeenschap werken allemaal en verdienen zelf hun 

inkomen. De gemeenschap geeft bijzondere aandacht aan 

mensen die behoefte hebben aan een plek om alleen te 

kunnen zijn, stil te zijn of juist in gesprek te gaan over de 

problemen in kerk en wereld. 

 

De voorgangers zijn: ds. Johan Meijer namens de PG Borne, 

zuster Frida Koopman namens de Karmelieten, drs. Annet Zoet 

namens de RK Kerk en ds. Carla 

Borgers namens de Raad van Kerken 

Borne, Hertme en Zenderen.  

De viering is vanuit Zenderen 

livestream te volgen via 

Kerkdienstgemist.nl. 

Kom ook en vier met ons mee! 
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Op zondag 24 november 

2024 werden tijdens de 

Eucharistieviering in de 

geloofsgemeenschap van 

Hertme leden van het 

dames- en herenkoor 

gehuldigd. Dit jaar viel de 

eer te beurt aan: Janny 

Kroeze 40 jaar, Lies Oude 

Egberink 40 jaar,  

Suzan Spekschate en  

José Monnink 25 jaar, 

Ben Diepenmaat 50 jaar, 

Herman Tönis en Gerard Ezendam 40 jaar. Tijdens de viering 

las pastor Casper Pikkemaat de onderscheidingsbrief van de 

Nederlandse St. Gregoriusvereniging van het aartsbisdom 

Utrecht voor en reikte hij de daarbij behorende eremedailles 

van St. Gregorius uit aan de jubilarissen. Eerder dit jaar op 20 

juli ontving Mariët Kroeze na haar overlijden postuum de 

onderscheiding voor 25 jaar lidmaatschap. 

Pastor Casper Pikkemaat feliciteerde de jubilarissen en sprak 

zijn waardering uit voor hun jarenlange inzet. Een inzet mede 

mogelijk gemaakt door het thuisfront. Hij sprak de hoop uit 

dat zij zich nog lang mogen blijven inzetten voor de muzikale 

ondersteuning van de liturgische en andere kerkelijke 

vieringen. 

Na de viering werd het feest voortgezet bij hotel Jachtlust met 

een heerlijke brunch. 

Namens de hele geloofsgemeenschap feliciteren wij de 

jubilarissen van harte met dit bijzondere jubileum. We hopen 

dat zij nog lang deel uitmaken van onze koren.  

Herman Tönis wordt op een nog nader te bepalen moment in 

 ‘t Dijkhuis geëerd. 

 

  

Foto: Suzan Spekschate, Janny Kroeze, Gerard 
Ezendam en Ben Diepenmaat. 
Lies Oude Egberink en Herman Tönis 
ontbreken door omstandigheden op de foto.  
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U had van het bestuur nog te goed een beknopt verslag van de 

exploitatierekening  over het jaar ’23, waarover we recent 

goedkeuring ontvingen van het bisdom. Onderstaand treft u het 

exploitatieoverzicht aan. Deze opzet kunt u ook terugvinden op 

de ANBI-site (zie de link, hieronder weergegeven). Voor vragen, 

aanvullende toelichting of suggesties kunt u contact opnemen 

met penningmeester Fons Simons (mailadres: 

penningmeester@hhjj.nl). 

Baten en Lasten parochie HH. Jacobus en Johannes 2023, afgezet 

tegen begroting en 2022. 

(zie ook: https://anbi.rkcn.nl/publicaties/UTR33559) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Baten en Lasten parochie HH. Jacobus en Johannes 2023  

 
Jaarrekening 

2023 
Begroting 

2023 
Jaarrekening 

2022 

Baten    

Bijdragen parochianen 123001 113200 147193 

Opbrengst bezittingen en beleggingen 202312 202170 191787 

Ontvangen collecten voor derden 14235 9500 9053 

Overige bijdragen 29439 24000 26696 

Incidentele baten 24873 0 4725 

Totaal baten 393860 348870 379454 

    

Lasten    

    

Overig personeel 126595 125409 142265 

Kerkelijke gebouwen 127438 111950 65614 

Overige gebouwen  400  

Eredienst en pastoraal 33019 35150 40393 

Beheer en administratie 44510 37550 46061 

Verplichte en vrijwillige bijdragen 55109 46360 40802 

Rente lasten 3560 2500 2843 

Incidentele lasten 0 0 62208 

Totale lasten 390231 358919 400186 

Resultaat (baten - lasten) 3629 -10049 -20732 

 

↪ 
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Toelichting:  

 

Algemeen: In het jaar ’23 lieten we de effecten van Covid 

definitief achter ons maar de oorlog in Oekraïne zorgde voor 

nieuwe uitdagingen. Met dat laatste sloten we de vorige 

toelichting op de het exploitatieoverzicht van ’22 af. Als gevolg 

van de sterk gestegen energielasten voor onze parochie, maar 

veelal ook voor de gemiddelde consument, verwachtten we voor 

’23 opnieuw een exploitatietekort. In dat licht, valt het 

gerealiseerde exploitatieresultaat alleszins mee met een klein 

overschot van EUR 3.629,-. Toch is er geen reden om rustig 

achterover te gaan leunen en te veronderstellen dat het vanaf nu 

alleen maar beter zal gaan. 

 

Baten: De stijging van “Bijdragen parochianen” in ’22 zat ‘m 

voor een belangrijk deel in herstel van collectegeld t.o.v. de twee 

voorgaande Covid-jaren. Helaas zijn in ’23 de “Bijdragen 

parochianen” (vnl. kerkbijdragen, maar ook collecte eigen kerk, 

stipendia, uitvaarten en kaarsen) met 12% gedaald(!) en doet 

zich voor op alle hiervoor genoemde items. Daling van inkomsten 

uit uitvaarten en kaarsen hebben een sterke link met het einde 

van de Covid-periode. Enigszins geruststellend is dat o.b.v. de 

voorlopige cijfers ‘24 uit onze eigen administratie de daling lijkt 

af te vlakken. Een andere stabiele inkomensstroom vormen de 

huurinkomsten uit onze woon- en winkelpanden. We proberen de 

huurstijgingen zoveel mogelijk te laten meelopen met de 

landelijke huurprijsstijging.  

 

Een laatste noemenswaardige inkomenscomponent is het 

gedeeltelijk herstel van het koersverlies uit ‘22 op onze 

beleggingsportefeuille. In het exploitatieoverzicht zijn deze 

bedragen terug te vinden onder “Incidentele last” (EUR 62.208,- 

in ‘22) en “Incidentele bate” (EUR 24.873,- in ‘23). Daarbij 

aangetekend dat de portefeuille jaarlijks ca EUR 12.000,- 

uitkeert, ongeacht de koersontwikkeling. Zouden we de 

koersontwikkeling buiten beschouwing laten, dan was ‘22 

exploitatie-technisch een aanzienlijk beter jaar dan ’23.  
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Tenslotte heeft de parochie weer bescheiden rentebaten 

ontvangen over haar spaargeld bij de bank. 

 

Lasten: Hier zien we de eerder al genoemde forse stijging van de 

energiekosten. De stijging van de energiekosten kwam uit op 

(schrik niet!) ca EUR 48.000,-. Ons inkoopcollectief moest eind 

‘22 ongelukkigerwijs op de piek van de markt handelen. Gezien 

de uitzonderlijke marktomstandigheden is voor 1 jaar vastgelegd. 

Dat bleek een juiste beslissing. In de loop van ’23 is verder 

ingekocht op een lager niveau, (uit de vlp. cijfers ’24 maak ik op 

dat dit globaal op een halvering uitkomt) maar nog steeds hoger 

tov het tijdperk van voor ’23. Het verschil met ’22  wordt mede 

veroorzaakt i.v.m. verrekening eenmalig meer energiebelasting in 

‘22.  

Een andere grote kostenpost betreft personeelskosten. Door het 

vertrek van pastoraal medewerksters en het feit dat Laurens van 

Urk deels secretariaatswerk is gaan doen voor het Groot 

Pastoraal Team zijn voor onze parochie de personeelskosten over 

‘23 gedaald.  

Tenslotte hebben we als parochie het in ’23 nieuw geopende 

hospice in Borne financieel gesteund. Dit vertaalde zich in een 

hoger bedrag dan begroot onder “Vrijwillige en verplichte 

bijdragen”. 

  

Conclusie en oproep: Per saldo kwam het werkelijke resultaat 

beter uit dan begroot, maar wel met de nodige kanttekeningen. 

Daarbij moeten we ons steeds voor ogen houden dat financiën 

ten dienste staan van de opdracht die we hebben als parochie. 

Een gezonde financiële basis stelt het pastoraal team in staat, 

samen met alle vrijwilligers elke dag weer invulling te geven aan 

die opdracht.  

Financiën zijn een belangrijke randvoorwaarde, maar vitaliteit 

van een parochie wordt heden ten dage steeds meer bepaald 

door de bereidheid van parochianen zich in te zetten voor de 

parochie en het bezoeken van de kerk(diensten). Onze huidige 

financiële basis is solide genoeg voor de komende jaren. Toch is 

het belangrijk dit niet alleen voor nu, maar ook voor de toekomst 

zoveel mogelijk te waarborgen.   

↪ 
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Het motto van de kerkbalans is niet voor niets al jaren: 

 “Geef vandaag voor de kerk van morgen”.   

 

Het bestuur doet een beroep op alle parochianen om weer bij te 

dragen via de Actie Kerkbalans 2025 maar ook om te helpen als 

vrijwilliger in welke rol dan ook. Hoe u dat doet ziet u in de folder 

die u bij deze Kerkwijzer aantreft, of in de Kerkwijzer zelf. Wij 

danken u bij voorbaat voor uw gift en betrokkenheid.  

 

 

 

 

 

 

De Twentse School voor Theologie organiseert met enige 

regelmaat lezingen met als doel theologie toegankelijk te maken 

voor inwoners van Twente en omstreken. Deze lezingen bieden 

voor sommigen een welkome onderbreking van hun drukke 

bestaan, terwijl ze voor anderen een inspiratiebron kunnen zijn 

om een studie theologie te overwegen, in welke vorm dan ook. 

 

In de komende periode staan er diverse lezingen en activiteiten 

op het programma. De eerstvolgende bijeenkomst belooft 

bijzonder te worden. Op donderdagavond 30 januari spreekt de 

theoloog des vaderlands van 2024, Kees Ekris, over het 

missionaire thema Theologie en secularisatie. Tijdens zijn lezing 

zal hij onder andere ingaan op de vraag hoe de boodschap van de 

Bijbel vertaald kan worden naar de concrete werkelijkheid van de 

seculiere mens van vandaag. Deze avond zijn we wederom te 

gast in de Mariakapel op landgoed Weldam. 

 

Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden via de website van de 

Twentse School voor Theologie: 

https://twentseschoolvoortheologie.nl/lezing-en-debat-theologie-

en-secularisatie/ 

  

https://twentseschoolvoortheologie.nl/lezing-en-debat-theologie-en-secularisatie/
https://twentseschoolvoortheologie.nl/lezing-en-debat-theologie-en-secularisatie/
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Met hulp van de Caritas heeft Sinterklaas weer veel 

kinderen blij gemaakt ! 
 

Op 1 december j.l. heeft de Parochiële Caritas Instelling (PCI) 

van onze parochie, samen 

met de Vincentius vereniging, 

het Noodfonds Borne, de 

Diaconie van de Protestantse 

Kerk Borne en de Rotary 

Delden-Borne, 170 kinderen 

van 80 gezinnen blij gemaakt 

met een cadeau met o.a. 

daarin een VVV-bon van 30 

euro. Om 10.00 uur 

vertrokken vanuit De Blokhut vijf auto’s volgepakt met tassen 

welke door Pieten aan de kinderen werden uitgereikt.  

 

De verwachting is dat ook in dit nieuwe jaar een aantal 

gezinnen het moeilijk zullen hebben mede door de hoge 

inflatie. De PCI wil hen helpen om het hen wat gemakkelijker 

te maken.  

Heeft u hulp nodig neem dan contact met ons op.  

De Caritas is bereikbaar via ons e-mail adres 

caritasborne@gmail.com of telefonisch en/of WhatsApp  

op het mobiele nummer 06–53 97 82 32.  

 

Wilt u de Caritas helpen om financiële hulp te bieden, 

dan kunt u uw financiële bijdrage storten op onze 

bankrekening: 

NL63 RABO 0309 4006 94 

t.n.v. PCI HH Jacobus en Johannes 

onder vermelding van ‘Hulp aan de Caritas’ 

 

Uw bijdrage wordt zeer gewaardeerd. 
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De kookgroep van de Protestantse 

Gemeente Borne is weer gestart met 

het organiseren van een maandelijkse 

maaltijd, elke tweede vrijdag van de 

maand. Niet alleen voor leden van  

hun kerk maar voor álle bewoners  

van Borne, dus ook voor de 

parochianen van de HH. Jacobus en 

Johannesparochie. Er wordt een vrije gift van minimaal € 7,50 

gevraagd maar als men dit niet kan betalen is dat geen 

probleem, men is en blijft van harte welkom. 

 

Voor wie Voor iedereen die dat gezellig vindt. U hoeft geen lid 

te zijn van een kerk. 
 

Wanneer en hoe laat  

In principe elke tweede vrijdag van de maand. 

U bent welkom vanaf 17.00 uur.  

De maaltijd begint om 17.30 uur en eindigt uiterlijk 19.30 uur.  
 

Wat schaft de pot 

Een 3-gangen menu en sluiten deze af met koffie of thee. 

Wat kost het? Een vrijwillige bijdrage van tenminste  € 7,50 
 

Hoe werkt het 

U kunt zich opgeven bij Tiny Siertsema, 

telefoon 06-22 35 17 22, e-mail: siertil72@gmail.com 
 

Heeft u een dieet 

Laat het ons weten dan houden wij daar rekening mee. 

Heeft u problemen om naar ‘n Potkaamp te komen? 

Geef het door aan Tiny Siertsema dan wordt er samen met u 

naar een oplossing gezocht. 
 

De eerstvolgende maaltijd is op 10 januari a.s. 

en de daaropvolgende 14 februari en 14 maart.  

 

mailto:siertil72@gmail.com
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Nieuws over de Lourdesbedevaart 

met de TGV! 
. 

Op vrijdag 31 januari is er een infoavond in de Stefans-Hof  

Locatie: Grotestraat 207, Borne (naast de St. Stephanuskerk). 

 

De avond begint met een Mariaviering in de  

St. Stephanuskerk om 19.00 uur. Aansluitend vindt de 

informatieavond plaats. 
 

Programma informatieavond 
 
 

• Pastoor Jurgen Jansen geeft uitleg over Lourdes en 

de bedevaart. 

• U kunt zich deze avond direct inschrijven voor de reis. 

• Inschrijfformulieren zijn aanwezig en dienen centraal te 

worden ingeleverd bij:  

Anne ten Heggeler of Henriëtte Pisano 

 

Meer informatie 

Binnenkort liggen er flyers achterin de kerken met alle 

belangrijke details zoals prijzen, type hotel, inschrijfprocedure 

en inschrijfformulieren  

De groepsreis is inclusief annuleringsverzekering. 

 

Heeft u vragen? Neem dan gerust contact op met: 

- Anne ten Heggeler E-mail: anne@tenheggeler.com 

     Telefoon: 0653589237 
 

- Henriëtte Pisano E-mail: hmcpisano@gmail.com 

     Telefoon: 0640268550 
 

Wij hopen u op de avond te mogen begroeten. 

  

mailto:anne@tenheggeler.com
mailto:hmcpisano@gmail.com
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Ga mee op een 

onvergetelijke reis, geleid 

door Frank de Heus en 

Frank Beuger! Ontdek de 

magie van Istanbul en de 

pracht van Noordoost-

Turkije, met een 

Nederlandssprekende gids. 
 

Hoogtepunten: 

Istanbul: Blauwe Moskee, Topkapi-paleis, Aya Sofia, Chora-

kerk & boottocht over de Bosporus. 
 

Noordoost-Turkije: Trabzon, Erzurum, Ani-ruïnes, Van-meer 

& berg Ararat. Eindpunt: historisch Diyarbakır. 
 

Religieus erfgoed: Moskeeën, kloosters & de Turks-

Armeense gemeenschap. 

 

Praktisch: 

Prijs: € 2.195,- p.p. (vanaf 26 deelnemers). Inclusief vluchten, 

verblijf, volpension & excursies.  

Toeslag eenpersoonskamer: € 335,- 

Fitheid: Goede mobiliteit vereist. 
 

Bekijk het volledige programma op: www.rkzuidoosttwente.nl. 
 

Inschrijven & Info: 

Frank de Heus: 06-30 098 833  f.deheus@rkzuidoosttwente.nl 
 

Frank Beuger: 06-23 090 356    f.beuger@home.nl 
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Wie wil meehelpen met het onderhoud van de Theresiakapel? 
 

Na het sluiten van de Theresiakerk in 

2015 heeft een werkgroep er voor 

gezorgd dat er naast de  

huidige Poort van Borne een kleine 

kapel is gebouwd voor  

de patroonheilige Theresia van Lisieux. 

Voor het onderhoud van deze kapel zijn 

we nog op zoek naar vrijwilligers die de 

werkgroep daarbij kunnen helpen zodat 

de kapel er altijd goed bij staat. 

 

Mocht u interesse hebben dan kunt u zich melden bij  

Gustaaf Boerjan,  

Tel: 06 – 53 97 82 32 

E-mail: gustaafboerjan@home.nl

  

 

 

Om 14.30 uur K.B.O.-themamiddag in de Stefans-Hof. 

Jaarvergadering met aansluitend bingo. 

 

Om 14.30 uur K.B.O.-themamiddag in de Stefans-Hof. 

Thea Kroese, bekend van RTV Oost, verzorgt deze middag met 

haar mooie en humoristische verhalen. 
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Secretariaat: Stationsstraat 1a,  7622 LW Borne 

Telefoon: 074 -266 13 10 

Openingstijden: ma-vrijdag  van 9.30 tot 11.30 uur 

E-mail: st.stephanusborne@hetnet.nl 

Koster/Stefans-Hof  Dhr. L. van Urk     06-39 60 35 80  

Bankrelaties: Rabo: NL27 RABO  0309 4025 06 

(St. Stephanus) ING: NL12 INGB .0000 8299 30 

Bankrelatie: (Theresia)  ING: NL38 INGB .0002 4659 49 
 

Secretariaat: Hertmerweg 27, 7626 LV Hertme 

Telefoon: 074-266 13 95 / 06-22 20 05 28 

Openingstijden: dinsdag van 10.00 tot 11.00 uur 

E-mail: stephanush@hetnet.nl 

Kosters: Mevr. R. Rijgwaart 074-266 62 27 

 Mevr. A Tönis 074-266 74 63 

Bankrelatie: Rabo:    NL79 RABO 0309 4064 20 
 

Secretariaat: Hertmerweg 44 7625 RH Zenderen 

Telefoon: 06 – 237 98241 

Openingstijden: dinsdag van 14.00-15.00 uur (in de sacristie) 

E-mail: steunpunt@geloofsgemeenschapzenderen.nl 

Bankrelatie:  

Secretariaat: Berfloplein 18, 7553 JZ Hengelo 

T.a.v. Mevr. B. Morskieft 074-349 22 12 

Openingstijden: ma-vrijdag 09.30  t/m 11.30 uur 
 Dinsdag en donderdag van 14.00-16.00 u 
 

E-mail: contact@pastoraalteam.nl 
 

Voor dringende pastorale hulp buiten kantooruren kunt u het pastorale 
team mobiel bereiken (zie colofon op blz. 2)  


