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Pastoraal team: 

Pastoor J.A.C. Jansen priester 

Tel: 06-46 90 72 33 j.jansen@rktwentezuid.nl 

Wekelijkse vrije dag maandag 
 

Drs. mw. A. Zoet pastoraalwerker 

Tel: 06-27 12 46 95 annettezoet@gmail.com 

Wekelijkse vrije dag  vrijdag 

 

James Keuben kandidaat priester 

 j.keuben@rktwentezuid.nl 
 

Pastor C. Pikkemaat parochievicaris 

 c.pikkemaat@rktwentezuid.nl 

Vertrouwenspersoon 

Mw. Magrit de Graaf vertrouwenspersoon@rktwentezuid.nl 

Tel: 06-51-74 13 00 

 

Parochiebestuur 

Pastoor Jurgen Jansen j.jansen@hhjj.nl 

Functie vacant vicevoorzitter@hhjj.nl 

Huub Verdonschot secretaris@hhjj.nl 

Fons Simons penningmeester@hhjj.nl 

Johan Kleissen johan.kleissen@hhjj.nl 

Frank Mars vastgoed@hhjj.nl 

 
Redactieteam Kerkwijzer 

Pastoraalteam HHJJ parochie, Stephanie Jansen-Kosterink,  

Hanneke Verdonschot, Charles Liedenbaum, Laurens van Urk, 

Jos Verheul en Timo Vlaskamp. 

 

Redactieadres Stationsstraat 1a, 7622 LW Borne 

E-mail: kerkwijzer@hhjj.nl 

Verschijningsdatum: 
 

Volgende Kerkwijzer: zaterdag  20 juli t/m vrijdag 6 sept. 

Sluitingsdatum kopij: dinsdag 09 juli vóór 12 uur 

mailto:vertrouwenspersoon@rktwentezuid.nl
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Het pastoraal team heeft de afgelopen periode haar pastoraal 

beleid met de parochiebesturen, locatieraden en 

pastoraatsgroepen van de geloofsgemeenschappen gedeeld. 

Het pastoraal beleidsplan bevat enkele ‘kiezelstenen’ voor de 

toekomst.  

 

We willen we u graag deelgenoot van maken van onze 

inzichten en ambities.  

 

Het gaat om het pastoraal beleid voor de toekomst waarin een 

beeld zal worden geschetst waarin we als kerk ‘familie’ zijn. 

Een parochie die vanuit een bezield geloof met een open 

houding in de samenleving staat.  

 

Als pastoraal team zien wij die toekomst met vertrouwen 

tegemoet. Het vraagt wellicht om aanpassingen, het maken 

van nieuwe keuzes, een andere focus. Maar de vaste waarden 

en vormen van ons geloof blijven onze uitgangspunten.  

 

Wij hopen op uw en jouw aanwezigheid op: woensdag 18 

september om 19.30 uur in de Stefans-Hof in Borne 

(Grotestraat 207) 

 

Om u/je hartelijk te ontvangen, willen u/je vragen om je via 

het volgende mailadres op te geven: 

contact@pastoraalteam.nl  Dank voor uw/je moeite! 

 

Graag tot ziens!  

 

 

mailto:contact@pastoraalteam.nl
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Met ingang van november 2024 starten de drie 

samenwerkende parochies met gezinszondagen. 

Om gezinnen in onze parochies te ondersteunen bij de 

geloofsopvoeding biedt het pastoraal team maandelijks op de 

eerste zondag van de maand (met uitzondering van de 

vakantiemaanden juli en augustus) een programma aan.  

Dit programma is niet alleen voor kinderen maar ook voor de 

ouders en andere belangstellende volwassenen. Hiermee 

volgen we succesvolle voorbeelden van vergelijkbare 

programma’s voor jonge gezinnen in de parochies van 

Doetinchem, Raalte en Deventer. 

 

Deze gezinszondagen worden georganiseerd in de  

St. Stephanuskerk in Borne en de naastgelegen Stefans-Hof.  

 

Het programma ziet er als volgt uit: 9.30 uur–10.30 uur:  

catechesemoment in vier verschillende groepen (4 t/m 6 jaar, 

7 t/m 9 jaar, 10 t/m 12 jaar en ouders c.q. volwassenen) 

in de Stefans-Hof en het Klaverblad; 
 

10.30 uur - 10.55 uur:  een moment voor ontmoeting en 

ontspanning;  

11.00 uur:  een gezinsviering (eucharistie) in de 

St. Stephanuskerk. 

 

De deelnemers van de vier verschillende groepen verdiepen 

zich tijdens het catechesemoment in hetzelfde Bijbelverhaal. 

Op die manier kan er tijdens het moment van ontmoeting en 

ontspanning een gesprek ontstaan over hetzelfde 

Bijbelverhaal. We maken gebruik van de methode ‘Het Licht op 

ons pad”. De gezinsviering naderhand is een mooie manier 

voor iedereen om meer thuis te raken in de liturgie van de RK 

kerk.  
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De Eerste H. Communie en het H. Vormsel worden in de 

toekomst ook onderdeel van het programma van de 

gezinszondagen. Eerst wordt de Eerste H. Communie 

geïntegreerd en als dat afgerond is, volgt de voorbereiding van 

het H. Vormsel. Elders leest u in dit parochieblad hier meer 

over.  

 

Alle jonge gezinnen uit onze drie parochies zijn van harte 

uitgenodigd om vanaf november deel te nemen aan onze 

gezamenlijke gezinszondagen. Het pastoraal team hoopt dat 

velen de weg weten te vinden! 

 

 

 

U zult wellicht denken, wie zijn dat dan?  

Bea Oude Mulders en Albert Gilsing zijn beiden betrokken 

katholieken in een van de parochies van ons bisdom.   

 

Zij hebben ook een opleiding gevolgd (van twee jaar) in ons 

bisdom. Om met een bijzondere aandacht binnen de catechese 

en diaconie beschikbaar te zijn.  

 

Als pastoraal team zijn we op zoek naar mensen die de 

opleiding tot catechetisch werker of diaconaal assistent willen 

volgen om met je deskundigheid en betrokkenheid je in te 

zetten voor de catechese of diaconie.  

 

Ben je geïnteresseerd, wil je erover nadenken, wil je je laten 

informeren?  Kom dan op woensdagavond 25 september om 

20.00 uur naar de Franciscuskerk te Hengelo.  

 

↪ 
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Op deze avond presenteren Albert Gilsing en Bea Oude 

Mulders-Geerdink zich en zullen van hun ervaringen getuigen. 

Ook maken zij ons deelgenoot van hun feitelijke bezigheden 

binnen de parochie. 

 

Als je komt dan ben je nog nergens aan gebonden. Kom in alle 

openheid om informatie te ontvangen, om je vragen te stellen, 

wellicht wordt het dan iets voor jou!  

 

Wil je ons laten dat je komt?  

Geef je op via contact@pastoraalteam.nl  

 

 

Wie ben ik 

Mijn naam is Bea Oude Mulders. Vanaf november 2017 ben ik 

parochiecatecheet in de St. Jorisparochie in Almelo. In onze 

parochie hebben we geen pastoraal werker meer. Samen met 

diaconaal assistent Annette ter Ellen ondersteun ik pastoor 

Woolderink.   

 

Hoe ben ik hiertoe gekomen 

Sinds mijn kindertijd doe ik vrijwilligerswerk in de parochie:  

Kinderkoor, jongerenkoor, lector en misdienaar. In 2009 werd 

ik lid van de werkgroep Eerste Heilige Communie en in 2011 

ook van de werkgroep Vormsel. Het was erg fijn om bezig te 

zijn met kinderen en jongeren en hun geloof. Maar ik merkte 

dat het inhoudelijk wel moeilijk kan zijn om bepaalde zaken 

goed te verwoorden. Hier wilde ik me graag in ontwikkelen. 

Daarom ben ik in september 2012 de driejarige opleiding tot 

parochiecatecheet gaan volgen.  

 

Wat heeft het mij gebracht 

In het eerste jaar leerde ik veel over de sacramenten en kreeg 

ik een theologische basis. In het tweede jaar stond de 

praktische vorming centraal, zoals hoe werk je met groepen. 

mailto:contact@pastoraalteam.nl
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In het derde jaar moest ik een ‘stage’ doen in onze parochie. 

Ik heb daarbij gekozen om een gespreksgroep “ Geloven Nu’ 

te beginnen. Juist ook omdat mijn eigen leerdoel was om mij 

beter te kunnen verwoorden. Deze gespreksgroep leid ik nu 

nog.  

Door de opleiding kreeg ik meer kennis. Ik leerde dat, 

wanneer je als catecheet aan het werk gaat, je je eigen 

achtergrond en geloof meeneemt. Maar ook iedereen die je 

ontmoet brengt hun eigen achtergrond mee. En daar moet je 

zeker rekening mee houden. 

Wat ik ook heel belangrijk vind is ontmoeting. Sinds 2017 zijn 

er in ons bisdom al meerdere mensen die werken als 

parochiecatecheet of daarvoor in opleiding zijn. Wij hebben 

onderling contact via een groepsapp. Het is fijn om dit contact 

te hebben, want zo kun je elkaar helpen en versterken. We 

komen dan ook nog steeds één keer per jaar bij elkaar. Voor 

vorming, maar ook voor ontmoeting.   

 

Ik ben heel dankbaar dat ik door deze opleiding dit mooie 

werk als parochiecatecheet mag doen en voor het grote 

vertrouwen van onze pastoor Woolderink.  

 

 

 

Bij deze wil ik mij even kort voorstellen. Mijn naam is Albert 

Gilsing, 59 jaar en woonachtig in Silvolde (Achterhoek). In het 

dagelijks leven ben ik psychiatrisch senior verpleegkundige, 

voor de GGZ-organisatie ProPersona op de locatie Multi 

Complexe Zorg te Wolfheze. 

Mijn hele leven door ben ik betrokken geweest met allerlei 

vrijwilligerstaken binnen de parochie.  

In deze jaren heb ik ook meerdere cursussen gevolgd om de 

vrijwilligerstaken verantwoord te kunnen vervullen. 

 
↪  
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De laatste cursus was tot diaconaal assistent. 

Destijds was het pastoor Peter Ambting die mij attendeerde op 

het bestaan van deze opleiding. 

 

Pastoor Jurgen Jansen heeft mij gevraagd om iets te schrijven 

over deze opleiding aan het Ariënsinstituut te Utrecht. 

In 2014 ben ik gestart aan de opleiding tot catecheet, voor 

deze opleiding staat drie jaar. Echter in 2016 begon de 

opleiding tot diaconaal assistent en kwam ik tot de conclusie 

dat deze opleiding veel beter bij mij past. Handen uit de 

mouwen en vooral praktisch bezig zijn met en voor onze 

medemens. 

Na het theoretische deel van de catechetenopleiding te hebben 

afgerond, ben ik dus overgestapt naar de opleiding tot 

diaconaal assistent. En dit met heel veel plezier! 

Deze tweejarige opleiding is in alle opzichten gevarieerd, wat 

betreft de theorie en de praktisch uitvoering van het geleerde. 

Tijdens de opleiding heb ik veel steun ervaren van 

medecursisten, docenten en ons pastoraal team. 

 

Door deze opleiding mag ik mij een gekwalificeerd vrijwilliger 

noemen en voel ik mij als een vis in het water. Het tot steun 

zijn van medevrijwilligers of leiding nemen in een werkgroep 

of project, maken dat ik heel veel voldoening ervaar in het 

vrijwilligerswerk. Daarnaast geeft het een extra verdieping in 

mijn eigen geloofsbeleving. 

 

Nieuwsgierig geworden en/of vragen over de inhoud van de 

opleiding tot diaconaal assistent?  

Kom dan naar de informatieavond op woensdag 25 september, 

om 20.00 uur in de Franciscuskerk te Hengelo. 

 

Good goan en tot dan! 
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Opgenomen in de gemeenschap van de Kerk door het 

heilig Doopsel in de kerk van de H. Stephanus in Hertme 

op zondag 12 mei: 
 

Brent Johannes Blenke, zoon van Gijs Blenke en Marloes 

Blenke-Buld, Hebbrodweg 1, 7625 RB Zenderen. 

 

Jelt Bert Knoef, zoon van Erwin Knoef en Marly Knoef-Monnink, 

Haarlanden 5, 7626 LB Hertme. 

 

Jasmijn Maartje Cecile Smit, dochter van Coen Smit en Felien 

Smit-Busger op Vollenbroek, De Akkers 85, 7468 DH Enter. 

 

Esmé Geraldine Abbink, dochter van Thijs Abbink en Cecile 

Abbink-Busger op Vollenbroek, Blauwgras 49, 7623 GM Borne.  
 

Opgenomen in de gemeenschap van de Kerk door het  

H. Doopsel in de St. Stephanuskerk Borne  

op vrijdag 17 mei:  

 

Jurgen Antonius Paulus van het Bolscher, Vossenbrink 21, 

7491 DH Delden 

 

op zondag 26 mei:  

Nova Olivia Valerie Ashana Zeelen, dochter van Johan Bergsma 

en Cynthia Zeelen, Jupiterstraat 29, 7622 VG Borne. 

 

Lola Hermina Hendrika, dochter van Gijs Braakhuis en Lilian 

Platenkamp, Oude Almeloseweg 29, 7622 CA Borne. 

  
 

 

Op eerste Pinksterdag, 19 mei, heeft Mathijs ten Brinke het 

sacrament van het H. Vormsel ontvangen tijdens de 

Eucharistieviering in de St. Stephanuskerk Borne.
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Op vrijdag 7 juni hebben Niels ten Tusscher en 

Lotte Ensink in de kerk van de H. Stephanus in Hertme elkaar 

het sacrament van het huwelijk toegediend. 

 

Op zaterdag 13 juli zijn voornemens kerkelijk te trouwen: 

Marije Verdonschot en Wannes Vandevivere 

in de O.L.V Sint-Pieterskerk te Gent, België. 

  
 

 

Woensdag 8 mei overleed op 85-jarige leeftijd,  

Johannes Bernardus Maria (Jan) Blenke, Veldhuisweg 2 in 

Hertme. De afscheidsviering vond plaats op woensdag 15 mei 

in de kerk van de H. Stephanus in Hertme, waarna de 

begrafenis volgde op de R.K. Begraafplaats in Hertme. 

 

Woensdag 8 mei overleed op 88-jarige leeftijd,  

Laurentius Wilhelmus (Laurens) Steenwelle, Trompstraat 26. 

De afscheidsviering vond plaats op donderdag 16 mei in Het 

Uitvaarthuys waarna de begrafenisplechtigheid volgde in het 

Gedenkpark in Borne. 

 

Vrijdag 10 mei overleed op 90-jarige leeftijd,  

Hendrikus Johannes (Hennie) Egberink, secretaris 

Engelbertinkstraat 1 in Azelo. De avondwake vond plaats op 

donderdag 16 mei in de St. Stephanuskerk waarna de 

volgende dag de uitvaartviering volgde met aansluitend de 

begrafenisplechtigheid in het Gedenkpark in Borne. 
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Zondag 12 mei overleed op 94-jarige leeftijd,  

Geertruida Josephina Gezina (Truus) Geelen-Weusthof, 

Bornerbroeksestraat 101. De avondwake vond plaats op 

vrijdag 17 mei in de St. Stephanuskerk waarna de volgende 

dag de begrafenisplechtigheid volgde in het Gedenkpark in 

Borne. 

 

Donderdag 30 mei overleed in ’t Dijkhuis op 85-jarige leeftijd, 

Johannes Franciscus Maria (Jan) Hassels Mönning. Hij woonde 

voorheen aan de Watertorenstraat. De afscheidsviering vond 

plaats op maandagavond 3 juni in de St. Stephanuskerk 

waarna de volgende dag de crematieplechtigheid volgde in 

Borne. 

 

Zaterdag 1 juni overleed op 96-jarige leeftijd,  

Jacoba Engelberta (Corrie) Schildkamp-Hofman,  

van Heekgaarde 68 in Borne. De afscheidsviering vond plaats 

op donderdag 6 juni in de kerk van de H. Stephanus in 

Hertme, waarna aansluitend de crematieplechtigheid volgde in 

Borne. 

 

Zondag 2 juni overleed op 80-jarige leeftijd,  

Theodora Johanna Maria (Thea) Schoenmaker-Mulder,  

Sancta Maria 43. De afscheidsviering vond plaats op zaterdag 

8 juni in de aula van het crematorium in Borne waarna de 

crematieplechtigheid volgde. 

  
 

 

H. Stephanus Hertme 

Zondag 16 juni 

Corrie Schildkamp-Hofman, Jan Blenke Veels,  

ouders Broekhuis-Klink, Sien en Herman Russchenkamp,  
 

↪  
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Bernard Veldhof, Bert Monnink,  

Herman en Leida Schabbink-Boomkamp, 

ouders Rijgwaart-Beld, Theo Aalderink, 

Truus en Hennie Braakhuis-Schabbink, 

ouders Olde Veldhuis-Vollenbroek, Gerard Blenke  

(namens het herenkoor), ouders Diepenmaat-ten Tusscher. 

Jaargedachtenis: ouders Dashorst. 

 

St. Stephanus Borne 

Zondag 15/16 juni 

Thea Schoenmaker-Mulder, Truus Kuipers, Wim Konink,  

Harrie Olde Engberink, Bonnie Leushuis, Hennie Egberink, 

Wietske Schurink-Oost, Laurens Steenwelle,  

Gerard Lammertink, Truus Geelen-Weusthof,  

uit dankbaarheid bij gelegenheid van een verjaardag, 

Jan Hassels Mönning, tot zekere intentie. 

Nagekomen: 5 mei: Jan Braakhuis, 19 mei: Johan Oude 

Lansink, 20 mei: Bernard Mentink, 26 mei: Bernardus 

Johannes Schiphorst, 30 mei en 9 juni Bennie Nijhof, 2 juni: 

Lyde Fransen-Lansink, Marcel Klieverik, Karin Konings-Olthof, 

Hennie Oonk, 9 juni: uit dankbaarheid. 

Jaargedachtenis: Jan Nijhof, Hennie Nijhof, Wolter Mulder, 

Gerard Oude Spraaksté 

  

 

H. Stephanus Hertme 

Zaterdag 22 juni 

Corrie Schildkamp-Hofman, Jan Blenke Veels. 

Jaargedachtenis: Bernard Lammertink. 

 

St. Stephanus Borne 

Zondag 22/23 juni 

Thea Schoenmaker-Mulder, Truus Kuipers, familie Kroeze, 

Wietske Schurink-Oost, Laurens Steenwelle, Hennie Egberink, 

Truus Geelen-Weusthof, Jan Hassels Mönning, Jan Leerkotte. 

Jaargedachtenis: Albertus Liedenbaum.  
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H. Stephanus Hertme 

Zaterdag 29 juni 

Corrie Schildkamp-Hofman, Jan Blenke Veels. 

 

St. Stephanus Borne 

Zondag 29/30 juni 

Thea Schoenmaker-Mulder, Truus Kuipers, Wim Yedema, 

Wietske Schurink-Oost, Laurens Steenwelle, Hennie Egberink, 

Truus Geelen-Weusthof, Jan Hassels Mönning. 

Jaargedachtenis: Willem Nijenhuis, Rudy Strikker,  

Jan Oude Reimer. 

  

 

St. Stephanus Borne 

Zondag 6/7 juli 

Thea Schoenmaker-Mulder, Truus Kuipers, Hennie Egberink, 

Wietske Schurink-Oost, Laurens Steenwelle, 

Truus Geelen-Weusthof,  

Jaargedachtenis: Jan Wensink, Theo en Jo Hendriks, 

Maria Johanna Leoné-den Exter.  
 

 

H. Stephanus Hertme 

Zondag 14 juli 

Corrie Schildkamp-Hofman, Jan Blenke Veels, Ben Kole, 

Jaargedachtenis: Gerard ten Bokum. 

 

St. Stephanus Borne 

Zondag 13/14 juli 

Thea Schoenmaker-Mulder, Albertus en Antonia van Uhm-

Reinders en Ingrid, Truus Kuipers, Lies Nijhof-Haarhuis,  

Jan Diepenmaat, Laurens Steenwelle, Hennie Egberink,  

Truus Geelen-Weusthof, Jan Hassels Mönning. 

Jaargedachtenis: Anna en Bennie Diepenmaat,  

Ineke Loonen-Meulenbroek.  
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Weet u nog dat uw kind is gedoopt?  

En de Eerste Communie heeft gedaan?  

U heeft ervoor gekozen om deze bagage mee te 

geven,omdat u dat zelf als waardevol en 

bijzonder heeft ervaren.  

 

Nu zit uw kind in groep 7 en gaat volgend schooljaar naar 

groep 8. Uw kind ontwikkelt steeds meer eigen talenten, 

maakt steeds meer eigen keuzes en krijgt steeds meer eigen 

verantwoordelijkheid.  

Voor kinderen die volgend schooljaar in groep 8 zitten en 

hoger bieden wij een volgende stap aan op de weg van 

geloven: het heilig Vormsel. In de voorbereiding op het heilig 

Vormsel willen we in een aansprekend en afwisselend 

programma van zes bijeenkomsten ontdekken wat dit inhoudt. 

Vanaf begin september gaan we met u en uw kind op weg, en 

gaan we in op The power & the spirit, die je daarvoor nodig 

hebt. De vormselviering is dit jaar op zondag 24 november in 

de Lambertusbasiliek in Hengelo. 

 

Opgave voor het Vormsel bij Bernadette Morskieft of Laurens 

van Urk van het secretariaat van het pastoraalteam. 

E-mail secretariaat@pastoraalteam.nl, 

telefoon 074-3492212  
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De bisdommen hebben ervoor gekozen iedere week de 

vitaliteit van geloof en kerk vanaf wisselende locaties te laten 

zien. Vanaf 09.45 uur wordt er een geloofsgesprek 

uitgezonden dat als context dient voor de aansluitende 

Eucharistieviering om 10.00 uur op NPO2. 
 

Zondag 16 juni 2024 10.00 - 11.00 uur 

11e Zondag door het jaar 

Heilig Hart van Jezuskerk te Roermond 

Celebrant: pastoor Carlos Martinez 
 

Zondag 23 juni 2024 10.00 - 11.00 uur 

12e Zondag door het jaar  

Gertrudiskerk te Bergen op Zoom 

Celebrant: pastoor Paul Verbeek 
 

Zondag 30 juni 2024 10.00 - 11.00 uur 

13e Zondag door het jaar 

Basiliek van de H. Nicolaas te Amsterdam 

Celebrant: pastoor Eric Fennis 
 

Zondag 7 juli 2024 10.00 - 11.00 uur 

14e Zondag door het jaar 

Kathedrale Basiliek Sint Bavo te Haarlem 

Hoofdcelebrant: mgr. Jan Hendriks 
 

Zondag 14 juli 2024 10.00 - 11.00 uur 

15e Zondag door het jaar  

St. Lambertusbasiliek te Hengelo 

Celebrant: pastoor Jurgen Jansen  
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Dag Datum Tijd Geloofsgemeenschap Viering Voorganger

ELFDE ZONDAG DOOR HET JAAR  Evangelie: Marcus  4,26-34

zaterdag 15-jun 10.30 Dijkhuiskapel Eucharistieviering Pater Tjalling van Balen  

09.30 H. Stephanus Hertme
Woord- en 

Communieviering
Diaken James Keuben m.m.v. het herenkoor

09.30 St. Stephanus Borne Eucharistieviering Pastor Casper Pikkemaat m.m.v. het dameskoor

vrijdag 21-jun 09.00 St. Stephanus Borne
Woord- en 

Communieviering
 

TWAALFDE ZONDAG DOOR HET JAAR  Evangelie: Marcus 4,35-41

10.30 Dijkhuiskapel
Woord- en 

Communieviering
Laurens van Urk

19.00 H. Stephanus Hertme Eucharistieviering Pastor Casper Pikkemaat m.m.v. het koor "Aqua Vitae"

zondag 23-jun 09.30 St. Stephanus Borne Eucharistieviering Pater Rinus van der Vegt m.m.v. het dames- en herenkoor

vrijdag 28-jun 09.00 St. Stephanus Borne Eucharistieviering Pastoor Jurgen Jansen

DERTIENDE ZONDAG DOOR HET JAAR  Evangelie: Marcus 5,21-43

10.30 Dijkhuiskapel
Woord- en 

Communieviering
Joost Hornstra

19.00 H. Stephanus Hertme
Woord- en 

Communieviering
Johan Kleisen m.m.v. het dameskoor

zondag 30-jun 09.30 St. Stephanus Borne Eucharistieviering
Pastoor Jurgen Jansen                                                               

Diaken James Keuben
m.m.v. jongerenschola Twente

vrijdag 5-jul 09.00 St. Stephanus Borne Eucharistieviering Pastoor Jurgen Jansen

zondag 16-jun

zaterdag 22-jun

zaterdag 29-jun
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VEERTIENDE ZONDAG DOOR HET JAAR  Evangelie: Marcus 6,1-6

10.30 Dijkhuiskapel Eucharistieviering Pastoor Jurgen Jansen

H. Stephanus Hertme geen viering

zondag 7-jul 09.30 St. Stephanus Borne Eucharistieviering
Pastoor Jurgen Jansen Diaken 

James Keuben
m.m.v. het herenkoor

vrijdag 12-jul 09.00 St. Stephanus Borne Eucharistieviering Pastoor Jurgen Jansen

VIJFTIENDE ZONDAG DOOR HET JAAR Evangelie: Marcus 6,7-13

zaterdag 13-jul 10.30 Dijkhuiskapel
Woord- en 

Communieviering
Laurens van Urk  

09.30 H. Stephanus Hertme
Woord- en 

Communieviering
Maria Verheijen m.m.v. het dameskoor

09.30
St. Stephanus Borne 

Tuinviering
Eucharistieviering Pater Rinus van der Vegt m.m.v. het koor "Con Brio"

vrijdag 19-jul 09.00 St.stephanus Borne Eucharistieviering Pastoor Jurgen Jansen

zondag 14-jul

zaterdag 6-jul

meer info pagina 31                                

Er is iedere zondag om 9.30 uur een Eucharistieviering vanuit de St. Stephanuskerk in Borne.                                                                                                        

U kunt alle vieringen (ook uitvaartvieringen) volgen via www.kerkdienstgemist.nl of via YouTube. 

Tik in de zoekbalk op YouTube: RK Twente Zuid.

De viering in de Lambertusbasiliek in Hengelo op zondagmorgen om 11.00 uur is eveneens te volgen via YouTube.                                                                                                                                                                                                          

Tik hiervoor in de zoekbalk van YouTube: St. Lambertusbasiliek.                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Wij stellen het zeer op prijs dat u ook mee gaat doen met de offergave tijdens de Eucharistieviering.                                                                                                                                                                                                                      

Uw gaven, de collecte, kunt u overmaken naar:                                                                                                                                         

NL52 RABO 0309 4086 52  t.n.v. St. Stephanus Borne.

De Kerkwijzer is ook digitaal verkrijgbaar via www.hhjj.nl en www.borneboeit.nl/kerkensamenleving.

U bent van harte uitgenodigd voor de  op zondag 14juli om 09.30 uur in de pastorietuin.



18

 

De werkgroep Bezinningsdagen van geloofsgemeenschap 

St. Stephanus heeft dit jaar weer de zieken- en 

bezinningsdagen kunnen organiseren.  

 

Op dinsdag 4 en woensdag 5 juni jl. waren ruim 55 ouderen 

aanwezig in de Stefans-Hof te Borne. De geestelijke leiding 

was dit jaar in handen van pastoor Jurgen Jansen met 

assistentie van pastoor Theo van der Sman en de heer 

Hans Liedenbaum. De zang werd verzorgd door 

het dames- en herenkoor van de St. Stephanuskerk.  

 

Tijdens de ontspanningsmiddag op woensdag was er een 

optreden door het zangduo ‘De Borrelnootjes’, voorheen 

VoiZus genoemd. Mede door hulp van de gastvrouwen van de 

Stefans-Hof en verpleging zijn deze dagen uitstekend 

verlopen. De mensen gingen met een voldaan gevoel naar 

huis.  

 

Dit alles met dank aan de leden werkgroep bezinningsdagen. 
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Met het hoogfeest  

van de heilige  

Petrus en Paulus 

herdenken we  

het martelaarschap 

van de beide 

apostelen,  

de bekroning van 

hun getuigenis 

van het Evangelie.  

 

Al in de vierde eeuw werd zowel in het Westen als het Oosten 

het martelaarschap van Sint Petrus op dezelfde dag gevierd 

als dat van Sint Paulus. In Rome werd het op 29 juni gevierd, 

in het Oosten op andere dagen. In de Griekse kerken van  

Asia Minor werden de apostelfeesten op de eerste dagen na 

Kerstmis gevierd, dat van Petrus en Paulus op 28 december. 

De Armeniërs vierden het op 27 december en de Nestorianen 

op de tweede vrijdag na Epifanie. Tegenwoordig viert de 

Byzantijnse Orthodoxie het ook op 29 juni. 

 

Relieken 

In Rome werd 'Petrus en Paulus' al in de 3de eeuw gevierd. De 

oudst bekende melding die van het feest wordt gemaakt, 

dateert van het jaar 258. Daarin wordt aangegeven dat het op 

29 juni gevierd werd in de Via Appia ad Catacumbas, vlakbij 

de kerk San Sebastiano fuori le Mura. 29 juni was de dag 

waarop de relieken van de apostelen daarnaartoe waren 

gebracht. Later werden de relieken weer teruggebracht naar 

hun oorspronkelijke graven, die van Paulus naar de Via 

Ostiensis en die van Petrus naar het Vaticaan. Op de plaats Ad 

Catacumbas werd in de 4e eeuw een kerk gebouwd ter ere van 

de twee apostelen. 
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Hoogmis 

In Rome begint 'Petrus en Paulus' met de pontificale vespers 

op 28 juni in de basiliek van San Paolo fuori le Mura. Op de 

dag zelf gaat de paus voor in de hoogmis in de basiliek San 

Pietro, boven het graf van Sint Petrus. Tijdens deze 

plechtigheid zegent de paus voor de nieuw benoemde 

metropolieten het pallium. De evangelielezing van de hoogmis 

is genomen uit het Matteüs-evangelie (16, 13-19). Daarin zegt 

Jezus dat Simon de steenrots is ('Tu es Petrus') op wie Hij zijn 

Kerk zal bouwen. 

 

* San Paolo fuori le Mura (sint Paulus buiten de muren) 

* Basiliek San Pietro (Sint Pieter) 

 

  
 

 

Op zondag 2 juni was het feest in de St. Stephanuskerk in 

Borne want: 

Femm Braakhuis, Emily Kassab, Adriana Kassab, Jort Frowijn, 

Jolie van Iersel, Dejan Acar, Hidde Pol, Anne Haak, Roos Zaal, 

Lauren Oude Wolbers, Janne Olthof, Ethan van Vught,  

Etienne van Vught, Lieke Hoekstra vierden hun eerste heilige 

Communie. 

 

Van harte gefeliciteerd! 
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Rond Kerstmis 1641 hoorde Hendrick Busman, toen hij over de 

hei van Kevelaer liep, een stem die hem zei een kapelletje te 

bouwen op deze plaats. 

Hij dacht dat hij het niet goed had verstaan, maar het werd 

nog tweemaal herhaald. 

Met behulp van de pastoor van Kevelaer bouwde Hendrick het 

kapelletje. 

In de nacht van 1 juni 1642 bracht de pastoor het prentje, met 

de afbeelding van Onze Lieve Vrouw van Luxemburg, die hun 

geschonken was, naar het kapelletje. 

 

Nog diezelfde dag kwam een grote groep pelgrims op het 

kapelletje af uit Geldern en andere dorpen. Ook gebeurden er 

enkele wonderen, die opgetekend zijn. 

Mensen kwamen om te bidden, om kracht en nabijheid in 

tijden van grote verlatenheid. 

 

Op deze plek, waar eens Hendrick Busman bad, komen 

vandaag honderdduizenden voor gebed. Zijn naam verdween 

uit de geschiedenis, nadat hij het kapelletje bouwde. 
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Om het kleine stenen gebedszuiltje bouwde men in 1654 naar 

voorbeeld van de kapel in het Belgische Scherpenheuvel de 

zeshoekige Genadekapel. Het kleine prentje is het originele 

prentje. 

De Twentse Processie zet de traditie voort om op bedevaart 

naar Kevelaer te gaan, dit jaar voor de 152e keer.  

 

Op zaterdag 24 augustus 

vertrekken we ’s morgens 

vanuit verschillende plaatsen 

om onze Hemelse Moeder 

Maria te eren en dank te 

brengen in dit bijzondere 

genadeoord.  

 

De kosten zijn € 32,50 per 

persoon bij opgave te voldoen. 

 

U kunt zich hiervoor opgeven 

t/m 12 augustus bij: 

 

Het secretariaat van de  

St. Stephanuskerk 

aan de Stationsstraat 1A 

in Borne 

en H. Stephanuskerk  

aan de Hertmerweg 27 

in Hertme. 
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Aan het begin van de veertigdagentijd is er een start gemaakt 

met ons vastenactieproject met het thema: ‘Leven in een 

veranderende wereld’. 

De gezamenlijke geloofsgemeenschappen van Hertme en 

Borne hebben het volgende bijeengebracht: 

 

Basisschool De Vonder € 1.787,81 

Basisschool Aegidius € 74,46 

Collecte ton in de St. Stephanuskerk € 1.648,45 

Collecte St. Stephanuskerk € 70,00 

Via de ING € 2.632,50 

Collecte H. Stephanuskerk Hertme € 510,00 

 

Totaal € 6.723,22 

 

Hartelijk dank voor uw gift! 

 

 

 

De opbrengst van de kledinginzameling van Sam’s Kledingactie 

voor Mensen in Nood begin mei heeft in onze parochie in 

Borne 135 kg en in Hertme 465 kg aan herdraagbare kleding 

en schoenen opgeleverd en wat speelgoed.  

Sam’s Kledingactie voor Mensen in Nood wil iedereen hartelijk 

bedanken die hieraan heeft bijgedragen.  

 

De opbrengst van de ingezamelde kleding gaat naar het van 

project van Cordaid waarbij kinderen in het Shabee Sombo 

district in Ethiopië kwalitatief goed onderwijs wordt geboden 

en hoop geeft op een betere toekomst.  
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Dit najaar start de Kerkelijk instelling St. Caecilia aartsbisdom 

wederom met de oriëntatie- en basiscursus koordirectie (2024 

-2025) op verschillende locaties binnen het bisdom. De cursus 

bestaat uit vijftien zaterdagen van 10.00 – 14.00 uur met een 

frequentie van ongeveer een keer per twee weken, te 

beginnen in oktober van dit jaar, docent is Ronald de Haan. 

 

De start van de nieuwe cursus staat gepland op zaterdag 19 

oktober 2024 en zal doorlopen t/m juni 2025. De cursus is 

bedoeld voor aankomende, alsmede huidige koordirigenten, 

die zich graag verder willen bekwamen in het leiden van 

liturgische koren. Het aanbod van de cursus is gericht op het 

ontwikkelen van basis slag technische vaardigheden alsmede 

het benoemen van aspecten waar een dirigent in de praktijk 

mee te maken krijgt: voorbereiding, muzikaal beleid en 

verantwoorde programmering binnen de liturgie. Verder wordt 

er ingegaan op verdieping en kennismaking van liturgisch 

repertoire en eenvoudige algemene muziekleer. 
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Cursusdagen vinden zo veel mogelijk plaats op de locaties 

waar de cursisten vandaan komen. Gedurende de cursus wordt 

ernaar gestreefd viermaal een koorpracticum te laten 

plaatsvinden, waarbij het niveau van elke cursist afzonderlijk 

leidend is. Aan cursisten die reeds een koor leiden worden 

hogere eisen gesteld dan aan cursisten die een rol als 2e 

dirigent vervullen of aankomend zijn. De cursus wordt 

afgesloten met een deelname certificaat en rapportage. 

Ben je al de nodige tijd als dirigent actief voor een koor, maar 

heb je het idee dat je wel eens vastloopt op sommige 

onderdelen, dan is deze cursus zéker iets voor je. Vervul je 

een rol als 2e dirigent en zou je graag wat meer bagage willen 

hebben om het koor nóg beter te ondersteunen? Meld je 

eveneens aan. Of nieuwsgierig geworden? Meld je eveneens 

aan om te zien of dit iets voor je is. Je bent van harte welkom. 

 

Voor aanmelding en verdere informatie kun je terecht bij 

cursuscoördinator Marcus de Haard, tel: 06-49957318. 

E-mail: sintcaecilia@aartsbisdom.nl  

  

Het pastoraal team en het parochiebestuur, zouden het zeer op 

prijs stellen als u, uw en onze parochie, wilt steunen.  

U kunt dit doen door uw bijdrage over te maken op: 

 

 

  
St. Stephanus Borne 

NL52 RABO 0309 4086 52 
 
 

H. Stephanus Hertme 
NL79 RABO 0309 4064 20 

 
 

mailto:sintcaecilia@aartsbisdom.nl
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Negentig jaar geleden heeft jhr.mr. Charles 

Ruys de Beerenbrouck als voorzitter van het 

Ariëns-Comité op zaterdag 16 juni 1934 

mede het grote standbeeld van Alphons 

Ariëns onthuld in Enschede. De bronzen 

Ariëns is gemaakt in het atelier van August 

Falise door meester beeldhouwer Hein 

Maessen en heel katholiek Nederland en 

Twente was aanwezig. Een film van de 

onthulling is nu te zien op YouTube: 

https://www.youtube.com/watch?v=qPK7h_5lY8M.  

 

Op zondag 16 juni 2024 zal het Ariëns-Comité opnieuw het 

Alphons Ariëns monument onder de aandacht brengen. Samen 

met De Museumfabriek, Rijksmuseum Enschede, en de 

Historische Kring Haaksbergen wordt er een Ariëns 

Symposium georganiseerd. Hub Crijns van het Ariëns-Comité 

verzorgt een lezing met lichtbeelden over Ariëns verbeeld in de 

kunst. Peter Eijkholt van de Historische Kring Haaksbergen 

houdt een verhaal over Alphons Ariëns in Haaksbergen en de 

coöperatieve textielfabriek De Eendracht.  

Na de lezingen kunt u een kleine tentoonstelling bezichtigen in 

het Bleek Atelier met kunstvoorwerpen rond Ariëns, zoals 

aanwezig in De Museumfabriek en in Haaksbergen.  

 

Koninklijke Stadsharmonie Enschede, met daarin de door 

Ariëns opgerichte Leo Harmonie, zorgt voor muziek. In de 

ochtend om half twaalf met een aubade bij het Ariëns 

standbeeld op het Ariënsplein (bij regenval gaat het niet door) 

en om 12:45 uur met een concert in De Museumfabriek.  

 

Zondag 16 juni 2024 

11:30 – 11:45 uur Ariënsplein 

12:45 – 15:00 uur De Museumfabriek  
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Beste mensen van alle generaties,  

 

De zomervakantie is dé tijd dat je even afstand neemt van 

bergen huiswerk, vroeg opstaan en eindeloze toetsweken.   

Ik hoop dat je na de vakantie een prachtige start mag hebben 

in een nieuwe klas of een nieuwe studie. 

Maar hoe zorg je ervoor dat je in deze periode geen afstand 

gaat nemen van het geloof? Met dit lijstje houd je je geloof 

up-to-date in de vakantie. Voor alle generaties van onze 

geloofsgemeenschap. We sturen ons dagelijks geloof niet voor 

en tijdje met vakantie. Juist dit mogen dagen/ weken zijn om 

ook de tijd met God door te maken. Dat kan heel eenvoudig.  

 

Lees je bijbel 

Pak in plaats van je telefoon eerst je bijbel ’s ochtends en 

maak hier een gewoonte van. Spreek met jezelf af om ieder 

dag een aantal bladzijdes of hoofdstukken te lezen.   

  

Bid elke dag 

Neem iedere dag even een moment om stil te staan bij wie 

God is en Hem te danken in gebed. Vind je dat nog lastig? 

Neem dan een vriend, vriendin, kennis, of familielid in 

gedachten waar je die dag een keer voor bidt.   

 

Een boek lezen 

Neem naast de boeken die je altijd leest dit keer ook een mooi 

inspirerend christelijk boek mee op vakantie. Zo kan je én 

lekker blijven lezen en bezig zijn met het geloof. 

 

Muziek luisteren 

Vind je het lastig om stille tijd te houden? Luister dan naar 

christelijke muziek. Dit kan je tijdens het koken, wandelen, 

fietsen of sporten aan hebben staan. 
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Speak Life 

Neem ’s morgens voordat je met de dag begint kort een 

momentje om God te vragen of Hij je wil wijzen welke mensen 

die dag jouw bemoediging nodig hebben.  

 

Een brief naar God 

Pak pen en papier, je telefoon, laptop of je iPad en schrijf 

iedere week een korte brief naar God. Hierin schrijf je hoe je 

je de afgelopen week hebt gevoeld, waar je dankbaar voor 

bent en wat je God nog zou willen vragen. 

 

U  zult een geweldige vakantietijd hebben. 

Het ga u goed! 

 

 

 

 

Gaat u ook met ons mee op 

bedevaart naar Banneux ? 

Ook dit najaar gaan we vanuit 

Twente en Salland weer naar 

Banneux voor een tweedaagse 

bedevaart.  

Dit jaar is deze op zaterdag  

24 en zondag 25 augustus 2024. 
 

Banneux, de bedevaartplaats in de Belgische Ardennen. Het is 

de plaats waar Maria in 1933 is verschenen aan Mariette Beco.  

Opstapplaatsen De Lutte en Nijverdal.  Alles wordt verder voor 

u geregeld. 
 

Aanmelden uiterlijk 1 augustus 2024. 
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Zondag 23 juni 

Van 4 t/m 12 

januari zijn pater 

Rinus van der Vegt 

en Serge 

Bourgonje samen 

naar Gambia 

gereisd, een land 

aan de Afrikaanse 

westkust. Ze 

verbleven daar om 

een aantal hele 

arme families te 

bezoeken die 

vanuit het project 

van pater Van der 

Vegt financieel en 

materieel 

ondersteund 

worden. 

 

Op zondag 23 juni aansluitend aan de eucharistieviering van 

9.30 uur, zullen pater van der Vegt en Serge ons meenemen 

op deze onvergetelijke reis aan de hand van foto’s. 

Van harte welkom om hun verhaal te horen en zo deze 

indrukwekkende ervaring mee te beleven. 

 

Wanneer: zondag 23 juni  

Na de eucharistieviering is er koffie/thee met wat lekkers. 

Presentatie over de reis naar Gambia: ca. 10.30 – 11.30 uur 
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Komt u ons team versterken? 

Iedere zaterdagmorgen rond 10.00 uur komen  

7 vrijwilligers van de Dijkhuiskapel bijeen om de minder 

mobiele bewoners van het Dijkhuis, die de vieringen in de 

kapel graag willen bijwonen, op te halen van 

de verpleegafdelingen en/of 

appartementen en naar de kapel te 

brengen. Na afloop van de viering wordt 

er onder het genot van een kopje koffie of 

thee samen met de bewoners en de 

vrijwilligers nog even nagepraat en de 

laatste nieuwtjes uitgewisseld. 

Daarna worden de bewoners weer door dezelfde 

vrijwilligers naar de verpleegafdelingen en/of 

appartementen teruggebracht.  

 

De groep bestaat uit circa 30 dames en heren. Wekelijks 

helpen 6 tot 7 vrijwilligers op de zaterdagmorgen van  

10.00 t/m 12.00 uur. De vrijwilligers bepalen samen in 

een overleg wanneer en wie op welke zaterdag komt 

helpen. De frequentie wordt dus door de vrijwilliger zelf 

aangegeven. Gemiddeld is dat eens per 3 tot 5 weken. 

 

Wilt u ons team komen versterken of misschien eerst 

meer informatie, schroom dan niet maar neem gerust 

contact op met Martine Veldhof-Oude Hesselink 

coördinatrice van de vrijwilligers van het TMZ  

tel: 06-83.638.513  
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Presentatie reis naar Gambia 2024 

Op zondag 23 juni aansluitend aan de eucharistieviering van 

9.30 uur, zullen pater van der Vegt en Serge ons meenemen 

op deze onvergetelijke reis aan de hand van foto’s. 

Van harte welkom om hun verhaal te horen en zo deze 

indrukwekkende ervaring mee te beleven. 

 

K.B.O.-themamiddag in de Stefans-Hof. Deze middag wordt er 

een barbecue gehouden als afsluiting van het seizoen. 

Aanvang 15.30 uur. 
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Secretariaat: Stationsstraat 1a,  7622 LW Borne 

Telefoon: 074 -266 13 10 

Openingstijden: ma/vrijdag  van 9.30 tot 11.30 uur 

E-mail: st.stephanusborne@hetnet.nl 

Koster/Stefans-Hof  Dhr. L. van Urk     06-39 60 35 80  

Bankrelaties: Rabo: NL27 RABO  0309 4025 06 

(St. Stephanus) ING: NL12 INGB .0000 8299 30 

Bankrelatie: ING: NL38 INGB .0002 4659 49 

(Theresia) 
 

Secretariaat: Hertmerweg 27, 7626 LV Hertme 

Telefoon: 074-266 13 95 

Mobiel: 06-22 20 05 28 

Openingstijden: dinsdag van  10.00 tot 11.00 uur 

E-mail: stephanush@hetnet.nl 

Kosters: Mevr. R. Rijgwaart 074-266 62 27 

 Mevr. A Tönis 074-266 74 63 

Bankrelatie: Rabo:    NL79 RABO 0309 4064 20 
 

Secretariaat: Berfloplein 18, 7553 JZ Hengelo 

T.a.v. Mevr. B. Morskieft 074-349 22 12 

Openingstijden: Dinsdag- en donderdag van 

 14:00 t/m 16:00 uur 

 Maandag t/m vrijdag van 

 09.30  t/m 11.30 uur 

E-mail: contact@pastoraalteam.nl 
 
Mocht u buiten kantooruren dringend pastorale hulp nodig hebben dan 

kunt u contact opnemen via de mobiele nummers van het pastorale team. 
Zie hiervoor de colofon op blz.2. 
 

 

 


