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Pastoraal team: 

Pastoor J.A.C. Jansen priester 

Tel: 06-46 90 72 33 j.jansen@rktwentezuid.nl 

Wekelijkse vrije dag maandag 
 

Drs. mw. A. Zoet pastoraalwerker 

Tel: 06-27 12 46 95 annettezoet@gmail.com 

Wekelijkse vrije dag  vrijdag 

 

James Keuben kandidaat priester 

 j.keuben@rktwentezuid.nl 
 

Pastor C. Pikkemaat parochievicaris 

 c.pikkemaat@rktwentezuid.nl 

Vertrouwenspersoon 

Mw. Margret de Graaf vertrouwenspersoon@rktwentezuid.nl 

 

Parochiebestuur 

Pastoor Jurgen Jansen j.jansen@hhjj.nl 

Hans Leushuis vicevoorzitter@hhjj.nl 

Huub Verdonschot secretaris@hhjj.nl 

Fons Simons penningmeester@hhjj.nl 

Johan Kleissen johan.kleissen@hhjj.nl 

Frank Mars vastgoed@hhjj.nl 

 
Redactieteam Kerkwijzer 

Pastoraalteam HHJJ parochie, Stephanie Jansen-Kosterink,  

Hanneke Verdonschot, Charles Liedenbaum, Laurens van Urk, 

Jos Verheul en Timo Vlaskamp. 

 

Redactieadres Stationsstraat 1a, 7622 LW Borne 

E-mail: kerkwijzer@hhjj.nl 

Verschijningsdatum: 
 

Volgende Kerkwijzer: zaterdag  15 juni t/m vrijdag 19 juli 

Sluitingsdatum kopij: dinsdag  04 juni vóór 12 uur 
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Pasen duurt niet twee dagen maar een volle week, waarin we de 

vreugde van de opstanding van Jezus Christus uit de dood vieren. 

Beloken Pasen is de dag waarop we het Paasoctaaf afsluiten. In 

het Duits heet het ‘Weisser Sonntag’, in het Latijn ‘Dominica in 

albis’, ofwel zondag van de witte kleren. Het geeft aan dat het een 

vreugdevolle zondag is die het Paasoctaaf afsluit. 

 

We lezen hoe Jezus tweemaal verschijnt aan de leerlingen die 

bijeen zijn in een huis in Jeruzalem. En hoe Thomas, die niet bij 

Jezus’ eerste verschijning was, aan Jezus vraagt om zijn handen 

op de wonden te mogen leggen. Hij kan niet geloven dat Jezus 

echt is opgestaan uit de dood. Jezus laat hem dat doen. En dan 

pas gelooft Thomas. Thomas is iemand waarin we ons kunnen 

herkennen: ook wij willen graag bewijs voor we iets aannemen. 

 

Op weg gezet 

Beide keren wenst Jezus de leerlingen vrede toe. Bij de eerste 

verschijning zendt Hij hen uit om het Evangelie te verkondigen en 

hij blaast over hen: ‘Ontvang de heilige Geest.’  

 

↪  
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Hij geeft hun de volmacht om zonden te vergeven, om te 

binden of te breken in Zijn Naam. 

 

Zo worden ze op weg gezet, aangespoord en bemoedigd om 

het huis te verlaten en te beginnen met hun taak om de 

boodschap door te geven dat Jezus leeft, dat we allen worden 

uitgenodigd om leerlingen te worden en in Hem op te staan en 

een nieuw leven te beginnen. 

 

In de tijd tussen Pasen en Pinksteren lezen we verhalen van 

de verschijning van Jezus aan zijn leerlingen. Telkens 

herkennen ze Hem eerst niet, maar later wel, als Hij met hen 

eet. Zo worden ze voorbereid op hun taak, op zijn Hemelvaart 

en op de uitstorting van de heilige Geest met Pinksteren. 

 

Positie van vrouwen 

Ik voelde ook het waaien van de Geest toen ik een aantal 

weken geleden het document las van de eerste zitting van de 

Synode over een Synodale Kerk. Het was een open document, 

dat de situatie van de kerk in de wereld en de vragen en 

uitdagingen waarvoor zij zich gesteld ziet eerlijk benoemt. 

 

Dat geldt zeker voor het hoofdstuk over de positie van 

vrouwen in kerk en samenleving. Het is één van de vier 

thema’s waarover paus Franciscus ons vraagt met elkaar te 

spreken, luisterend naar de heilige Geest. In oktober, wanneer 

de tweede zitting van de Synode plaatsvindt in Rome, komen 

ook de gespreksverslagen uit de hele wereld aan de orde. 

 

Gelijkwaardigheid 

In het document wordt gesproken over de gelijkwaardigheid 

van mannen en vrouwen in het doopsel en in de gaven van de 

heilig Geest (Galaten 3, 28). Erkend wordt, dat vrouwen in de 

samenleving nog vaak bloot staan aan onrechtvaardigheid en 

dat dit ook in de kerk zo is door klerikalisme, machogedrag en 

machtsmisbruik. Voorstellen worden gedaan om vrouwen meer 

te betrekken bij de leiding van de kerk, op alle niveaus, en 
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vaart te maken met het onderzoek of vrouwen de 

diakenwijding kunnen ontvangen.  

 

Gekend en gewaardeerd 

Ook in onze parochies hebben we op 12 maart over dit thema 

gesproken. Het was een avond waarin vrouwen en mannen 

samen spraken en naar elkaar luisterden. Ervaringen van 

oplopen tegen beperkingen, niet gezien en gewaardeerd 

worden, van zoeken naar en vinden van een plek waar ruimte 

en vrijheid is om te geloven en actief te zijn als vrijwilliger en 

gewaardeerd te worden. Daarbij is de eigen 

geloofsgemeenschap heel belangrijk: daar ben je gekend en 

gewaardeerd, daar is verbondenheid, betrokkenheid en zorg 

voor elkaar. Het was een avond van openheid, van 

verbondenheid, van bemoediging en inspiratie. 

 

Verbondenheid, openheid, bemoediging en inspiratie, wijsheid 

en inzicht wens ik u toe, op weg naar Pinksteren, wanneer ook 

wij de heilige Geest ontvangen. 
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We bevinden ons inmiddels midden in de paastijd. We hebben 

in onze parochies de verrijzenis van onze Heer gevierd en 

hebben op de liturgische kalender Hemelvaart en Pinksteren in 

het vooruitzicht. 

 

• De afgelopen maanden hebben de verschillende pastores 

synodale gesprekken gevoerd in Hengelo en Goor. Het 

waren mooie en waardevolle gesprekken met parochianen 

over het gedoopt-zijn, de rol van vrouwen in de Kerk en 

een verwelkomende en een missionaire Kerk.  

 

• Verder nodigt kandidaat-priester James Keuben in een 

artikel belangstellenden in onze drie parochies uit om naar 

Utrecht te reizen voor zijn diakenwijding in de 

St. Catharinakathedraal op 1 juni. De parochies 

organiseren een busreis van en naar Utrecht op die dag, 

waarvoor u zich aan kunt melden als u dat wenst bij het 

secretariaat.  

 

• Daarnaast bent u ook van harte uitgenodigd voor de 

feestelijke viering in de St. Lambertusbasiliek op 9 juni, 

waarin James als diaken zal assisteren. 

 

• De kinderen die zich voorbereiden op de eerste heilige 

Communie in onze parochies hebben zich begin maart 

voorgesteld tijdens presentatievieringen in 

St. Isidorushoeve, Borne en in de Franciscuskerk in 

Hengelo. De eerste communievieringen zullen plaatsvinden 

op 26 mei in de Lambertus in Hengelo  

en op 2 juni in Borne en Delden. 
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Samengaan 

Zoals in de vorige Kerkwijzer al vermeld zijn er contacten 

geweest tussen de parochie Onze Lieve Vrouw 

Onbevlekt Ontvangen Zenderen en de 

HH. Jacobus en Johannes Borne-Hertme over het 

samengaan van beide parochies. Woensdag 10 april 

jongstleden is er een kennismakingsbijeenkomst 

geweest tussen beide parochiebesturen. Vanuit de 

paters Karmelieten was pater Ton van der Gulik als 

pastoor van de parochie Zenderen hierbij aanwezig. In dit 

gesprek is de bijzondere status van de parochie Zenderen 

besproken. 

Het is de kleinste parochie van het Aartsbisdom en is voor de 

pastorale zorg aangewezen op de paters Karmelieten. Omdat 

de paters binnen hun kloosterorde met een heroverweging 

bezig zijn willen ze deze pastorale zorg graag overdragen aan 

de HH. Jacobus en Johannesparochie. Het kerkgebouw zal dan 

weer teruggaan naar de Karmelieten en gaan fungeren als 

kloosterkerk. In het weekend zullen er door de paters wel nog 

vieringen gehouden worden. 

Wat dit betekent voor de parochianen en de vrijwilligers die 

actief zijn binnen de OLV Onbevlekt Ontvangen in Zenderen zal 

in de komende periode, waarin ook de parochianen ingelicht 

zullen worden, moeten blijken. 

Deze eerste ontmoeting tussen beide besturen is in een 

positieve sfeer verlopen. In de komende tijd zullen wij u op de 

hoogte houden van de verdere ontwikkelingen. 

 

Jubileum 

Op 1 mei 1999 is Laurens van Urk in dienst getreden van 

destijds de parochie St. Stephanus.  

Op zondag 5 mei zullen we in de eucharistieviering en na 

afloop tijdens het koffiedrinken in Stefans-Hof hier aandacht 

aan besteden. Graag verwijs ik naar de uitnodiging elders in 

deze Kerkwijzer.  
↪
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Vrijwilligers 

Afgelopen periode hebben er weer een aantal succesvolle 

activiteiten, georganiseerd door de werkgroep ‘de Vitale 

Parochie’ plaatsgevonden. Met name wil ik noemen; het 

optreden van ‘Jesus Christ Superstar’ door Studio 65. Dit 

optreden werd bezocht door meer dan 500 mensen. De brunch 

voor alle parochianen op tweede paasdag en kortgeleden nog 

de expositie en lezing rondom de lijkwade van Turijn. Ook deze 

expositie mocht zich verheugen in een constante interesse 

tijdens “Borne op z’n Best” 

 

Dit soort activiteiten en alle andere minder in het oog vallende 

activiteiten die georganiseerd worden binnen onze parochie, 

zijn alleen mogelijk door de inzet van vele vrijwilligers. 

De inzet van vrijwilligers is essentieel voor de vitaliteit van een 

parochie en dus ook voor het voortbestaan. 

Graag wil ik dan ook verwijzen naar de oproep elders in deze 

Kerkwijzer waarin u gevraagd wordt welke talenten u zou 

willen en kunnen inzetten voor onze parochie.  

Er zal tijdens een aantal zondagen na afloop van de viering, 

achter in de St. Stephanuskerk Borne een “vrijwilligersmarkt” 

gehouden worden waarin de verschillende werkgroepen graag 

met u in contact komen. 

 

Organisatie 

Een specifiek onderdeel van het vrijwilligerswerk wil ik nog 

speciaal aanhalen en dat is de bestuurlijke organisatie. Onze 

vicevoorzitter Hans Leushuis heeft besloten te stoppen met 

zijn taken binnen het bestuur. Het bereiken van de leeftijd van 

76 jaar (binnen het bisdom mogen bestuurders actief zijn tot 

en met de leeftijd van 75 jaar) speelt hierbij onder andere een 

rol. Voor zijn inzet de afgelopen jaren willen wij hem hartelijk 

danken. Met het bestuur zullen we hier op passende wijze 

aandacht besteden. 

Dit betekent dat de functie van vicevoorzitter op dit moment 

vacant is. We willen niemand overbelasten en zeker geen 

vrijwilligers weghalen van taken waar hun hart naar uitgaat. 
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Daarom wordt er ook nagedacht over een andere bestuurlijke 

opzet. Waar de locatie H. Stephanus Hertme al een 

locatieraad/beheerscommissie heeft, willen we deze ook graag 

opzetten voor de locatie St. Stephanus Borne. Ook kijken we 

naar samenwerking met onze buurparochies de Goede Herder 

en de Heilig Geest, wat een vanzelfsprekende ontwikkeling is 

want we delen als parochie hetzelfde pastorale team.  

 

 

 

Op dinsdag 4 en woensdag 5 juni aanstaande worden in de 

Stefans-Hof, Grotestraat 207, te Borne voor de 68e keer de 

bezinningsdagen gehouden. 

 

De geestelijke leiding is dit jaar in handen van  

pastoor Jurgen Jansen en pastoor Theo van der Sman. 

 

Wilt u deelnemen aan deze bezinningsdagen,  

dan kunt u zich vóór woensdag 22 mei opgeven bij: 

 

Mevrouw I. Legtenberg, Voorbroeksweg 4, Enter   

Telefoon: 074 – 250 50 74 

 

Mevrouw M. Kemper, Hazelaarstraat 8, Borne.  

Telefoon: 074 - 2662445  
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Wie van ons wil er nou niet eens een kijkje 

nemen in de hemel. Kijken of de hemel bestaat. 

Kijken hoe het daar zal zijn. Al is het door een 

piepklein gaatje. Even kijken of er iets is als we 

hier niet meer zijn, of we misschien iemand 

terugzien: vader moeder; opa of oma; een broer 

of een zus; een dochter of een zoon. Zouden ze er 

zijn; zou het er goed zijn… Heel nuchter zeggen mensen dan: 

“Er is nog nooit iemand teruggekomen, dus zal het er wel goed 

zijn”.  

 

Maar dat is misschien te gemakkelijk. Sommige mensen 

zoeken de hemel heel ver weg, een lange trap hoog achter de 

wolken of nog verder in de ruimte in de oneindigheid van het 

heelal. Anderen zoeken die hemel heel dichtbij. Jezus heeft het 

altijd over het rijk van God op aarde. Hij praat eigenlijk 

helemaal niet zoveel over wat er hierna is, maar zegt steeds 

weer dat zijn rijk hier op aarde moet beginnen door 

mensenhanden gebouwd en gemaakt.  

 

Sommigen denken dat het paradijs te koop is. Een ver idyllisch 

strand met een knalblauwe zee en palmen. Een luxe hotel met 

een nog luxer zwembad. Alles van tevoren betaald. Je kunt 

daar vrij drinken en eten met je broekriem een paar gaatjes 

losser dan normaal. Anderen vinden het paradijs in hun eigen 

achtertuin en hoeven niet ver weg om het uiteindelijke geluk 

te zoeken. Daar heeft de hemel natuurlijk ook mee te maken: 

met uiteindelijk geluk. In gelijkenissen zet Jezus ons aan het 

denken over hoe we leven of we oog hebben voor een ander, 

of we de bedelaar zien staan, over of we alleen maar oog 

hebben voor geld goed en macht of dat we ook gevoelig zijn 

voor delen met elkaar. De manier van leven die Jezus ons 

aandraagt heeft Hij zelf voorgeleefd.  
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Met zijn vrienden op weg om zieken te helpen, om armen te 

ondersteunen, bedelaars te bemoedigen, kreupelen te doen 

opstaan, blinde mensen die een ander niet zien staan de ogen 

te openen. Hij maakte zelf een begin van het rijk van God en 

opende voor ons allemaal de deur naar de hemel toe. Hoe die 

er uit zal zien als u, als ik, als wij er niet meer zijn, daar 

blijven we natuurlijk graag naar raden. Daar heeft zo iedereen 

zijn eigen idee van, maar dat die hemel hier vandaag en nu 

steeds weer opnieuw ook mag beginnen. Daar hoeven we niet 

naar te raden.  

 

In onze parochie hebben we nog genoeg te doen samen met 

elkaar met alle werkgroepen, koren, vrijwilligers, kerkgangers, 

bidders en betrokkenen, zijn we ook op weg naar de hemel, 

die we zelf zichtbaar mogen maken nu al: de hemel op aarde, 

Gods rijk op aarde. Daar kunnen we allemaal op onze eigen 

manier aan bijdragen. Samen beklimmen we de trap naar de 

hemel met op elke trede opnieuw weer een opdracht, een 

medemens, iemand die hulp nodig heeft, een drempel in 

onszelf om weer overheen te komen en nog veel meer. 

Ondertussen mogen we erop blijven vertrouwen dat wat wij 

hier doen eens voltooid zal worden door God zelf. 

  
 

 

Ik wil over je ademen - zegt God - en je mijn Geest schenken, 

zodat je vurig en enthousiast van Mij kunt getuigen, en kunt 

bouwen aan een rechtvaardige en mensvriendelijke wereld. 

Ik wil je mijn zegen geven, zodat je zelf een zegen mag 

worden voor je medemensen: sprankelende bron van vrede, 

klaterende fontein van vreugde. Durf op zoek te gaan naar de 

zending en de roeping die Ik jou toevertrouw. Riskeer het om 

heel je leven af te stemmen op Mij, en op mijn droom van 

geluk voor armen en kleinen en je zult een mens van liefde 

worden! 

 

(uit: Een vuurwerk van tederheid; Erwin Roosen)   
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In een televisieprogramma zag ik 

een oude Joodse meneer. In de 

oorlog laten zijn ouders hem als 

zuigeling naar een 

onderduikadres brengen. Hun 

eigen weg voert uiteindelijk naar 

de gaskamers van Auschwitz. 

Zonder ze te hebben gekend, 

heeft hij zijn vader en moeder 

zijn leven lang gemist. Nu zelf op 

leeftijd, hoopt hij te achterhalen 

wie indertijd zijn ouders heeft 

verraden. 

 

Alleen maar om te weten. ‘De persoon die het heeft gedaan, 

heb ik allang vergeven. Maar vergeten kan ik het niet.’ Daar, 

dacht ik, legt hij de vinger op een zere plek. ‘Vergeven en 

vergeten’, zeggen we soms, maar in elk geval dat vergeten 

blijkt altijd moeilijk. Het doet me denken aan de leraar 

godsdienst in de brugklas, die ons voorhield dat alleen God 

vergeving kan schenken. Hij sprak over ons heen, we waren te 

jong om na te denken over een zo ingewikkeld begrip als 

vergeving. Terwijl Jezus ons leert om ‘zeven maal zeventig 

keer’ te vergeven. Dat is niet 490 keer, zoals de rekensom 

doet vermoeden, maar een oneindig aantal keren.  

 

Door de oude meneer denk ik op de drempel van de meidagen 

van 2024 de uitspraken van mijn leraar en van Jezus te 

begrijpen. Vergeven blijft voor ons, gewone mensen, moeilijk. 

Ons geheugen speelt ons parten. In Jezus’ woorden 

beluisteren we dat Hij onbeperkt vergeeft. Stellig ziet hij onze 

fouten en gebreken, onze zonden, maar Hij kijkt er doorgeen. 

‘Ze weten niet wat ze doen.’ Pas nog, met Pasen, heeft Hij alle 
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bonnetjes verscheurd en ons weer vrij gemaakt. Wij kunnen 

ook daaraan een voorbeeld nemen. Er is meer oorlog dan 

kortgeleden, en bovendien dichterbij. Voor een belangrijk deel 

omdat vergelding de plaats inneemt van vergeving, juist 

omdat vergeten zo moeilijk is.  

 

Onderweg naar Pinksteren, via Hemelvaart, biedt het mooie 

gebed tot de heilige Geest houvast en uitkomst: 

 ‘Zend Uw Geest uit en alles zal herschapen worden, en Gij 

zult het aanschijn der aarde vernieuwen.’ 

 

Zalig Pinksteren 

 

  
 

 

In deze meimaand – 

Mariamaand willen we 

aandacht schenken aan onze 

hemelse moeder Maria. 

Op dinsdag 14 mei willen we 

de rozenkrans bidden en 

daarbij enkele Marialiederen 

zingen. Op dinsdag 28 mei is 

er een Lof met processie. 

Beide vieringen vinden plaats 

bij de Mariakapel op de 

Koppelsbrink en beginnen om 

19.00 uur. 
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Op vrijdag 7 juni zijn voornemens te gaan trouwen in de  

H. Stephanuskerk in Hertme,  

Niels ten Tusscher en Lotte Ensink. 

 

‘We wensen beiden Gods zegen toe en de kracht om hun 

woord van trouw waar te maken alle dagen van hun leven.’ 

  
 

 

 

Zondag 17 maart overleed op 82-jarige leeftijd  

Gerardus Antonius Franciscus (Gerard) Bruns, 

Fluweelstraat 21, in Borne. De afscheidsviering vond plaats op 

woensdag 20 maart in de kerk van de H. Stephanus in 

Hertme, waarna de volgende dag de crematieplechtigheid 

volgde in Borne. 

 

Vrijdag 19 april overleed op 76-jarige leeftijd,  

Wietske Schurink-Oost, Visscherij 18 in Delden.  

Zij woonde vroeger met haar familie in Borne.  

De uitvaartviering vond plaats op donderdag 25 april in de  

St. Stephanuskerk waarna de begrafenisplechtigheid volgde in 

het Gedenkpark. 

  
 

 

H. Stephanus Hertme 

Zondag 5 mei 

Gerard Bruns, Rieky Peper-Roescher, Ben Kole,  

Truus Kole-Pelster. 

Donderdag 9 mei: 

Bert Monnink, Irene Kemna-Vinkenvleugel. 
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St. Stephanus Borne 

Zondag 4/5 mei 

Frans en Jeanne Vaalt-Kassing, Truus Kuipers, Rudy Strikker, 

Frans Weghorst, Johan en Gerda Arendsen-Mulder, Ben Pierik, 

Jet Scholten, Bonnie Leushuis, Wietske Schurink-Oost. 

Nagekomen met Pasen: Henny Struik, Bonnie Leushuis, 

ouders Olde Veldhuis-Leverink, Truus Ensink-Stopel,  

Gerrit Lansink Rotgerink, Hendrik Scheurink, Gerrit Leferink, 

Gerrit Munsterhuis, Ria Wals-Grobben, Pasen t/m 28 april:  

Ben Pierik,  7 april: Rika Olde Veldhuis-Leverink, 5-12-19 

april: voor kinderen en familie, 21 april: Bonnie Leushuis,  

26 april: om Gods zegen over het nieuwe levensjaar van een 

kleindochter. 

Jaargedachtenis: Arnold Weda, Johan Diepenmaat,  

Wim Yedema, Annelies-André Liedenbaum. 

Donderdag 9 mei: Ben Pierik. 

Vrijdag 10 mei: voor kinderen en familie. 

  

 

H. Stephanus Hertme 

Zaterdag 11 mei 

Gerard Bruns, ouders Broekhuis-Klink, ouders Diepenmaat-ten 

Tusscher, ouders Olde Veldhuis-Vollenbroek, 

Sien en Herman Russchenkamp, Bernard Veldhof, 

ouders Veldhof-Weghorst, Leida en Herman-Schabbink-

Boomkamp, ouders Rijgwaart-Beld. 

 

St. Stephanus Borne 

Zondag 11/12 mei 

Albertus en Antonia van Uhm-Reinders en Ingrid,  

Lies Nijhof-Haarhuis, Leo Lansink Rotgerink,  

ouders Manenschijn-Wemmenhove en Anja, Mark Thijert, 

Johan en Gerda Arendsen-Mulder, Jet Scholten, Ben Pierik,  

Jan Oude Reimer, Wietske Schurink-Oost, Truus Ensink-Stopel. 

Jaargedachtenis: Truus Kuipers, Jos Post, André Möller, 

Johan Platenkamp.   
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H. Stephanus Hertme 

Zondag 19 mei 

Gerard Bruns, Bernard, Rieky en Edwin Peper, Bert Monnink, 

Erna Knoef-Bekhuis, Bertus Schabbink, Truus en Hennie 

Braakhuis-Schabbink, Ine Schabbink-Schroten, 

Gerard Blenke (namens het herenkoor), Harrie Dashorst, 

Gerard en Fien Meulenbroek-Scholtenhave,  

Irene Kemna-Vinkenvleugel, ouders Broekhuis-Klink, 

ouders Diepenmaat-ten Tusscher, ouders Olde Veldhuis-

Vollenbroek, Theo Aalderink, overleden familie Lammertink-

Withag, Sien en Herman Russchenkamp. 

Jaargedachtenis: Albertus Gerardus Huiskes,  

Annie Wolfkamp-Wigger. 

 

Zondag 18/19/20 mei 

Marinus van den Bos, Truus Kuipers, familie Kroeze,  

Wim Konink, Harrie Olde Engberink, Jet Scholten, Ben Heck, 

Ben Pierik, Wietske Schurink-Oost, Theo Wesselink. 

Jaargedachtenis: Albertus van Uhm,  

Annie van Duuren-Wermelink, echtpaar Veelers-de Boer. 

  

 

H. Stephanus Hertme 

Zaterdag 25 mei 

Gerard Bruns, Erna Knoef-Bekhuis, Irene Kemna-

Vinkenvleugel. 

Jaargedachtenis: Bert Monnink, Harrie Dashorst. 

 

St. Stephanus Borne 

Zondag 25/26 mei 

Truus Kuipers, Bernard en Mia Reesink-Rotering,  

Wietske Schurink-Oost.  
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H. Stephanus Hertme 

Zondag 2 juni 

Ben Kole, Bertus Schabbink, Gerard Blenke (namens het 

herenkoor). 

Jaargedachtenis: Bernard Veldhof.  

Vrijdag 7 juni: tot intentie van het bruidspaar Niels ten 

Tusscher en Lotte Ensink. 
 

St. Stephanus Borne 

Zondag 1 en 2 juni 

Truus Kuipers, Rudy Strikker, Toon Spekschate,  

ouders Manenschijn-Wemmenhove en Anja, Tonny Kroeze, 

Wietske Schurink-Oost.  

  

 

St. Stephanus Borne 

Zondag 8/9 juni 

Albertus en Antonia van Uhm-Reinders en Ingrid,  

Truus Kuipers, Lies Nijhof-Haarhuis, Arnold Weda,  

Wietske Schurink-Oost. 

Jaargedachtenis: Ans Sanders, Grietje de Roo-Lubbers, 

Johan Aarsen. 

  
 

 

Maandag 22 april overleed op 70-jarige leeftijd, Willy Zwier, 

Doddegras 28 in Borne. Willy heeft zich vele jaren als 

vrijwilliger ingezet voor de geloofsgemeenschap St. Stephanus 

Borne. 

 

Wij wensen zijn vrouw en kinderen veel sterkte toe. 
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Uw bijdrage aan Actie 

Kerkbalans 2024 

 

Geeft u voor de kerk van morgen? 

In januari 2024 vroegen we u met de jaarlijkse Actie 

Kerkbalans om een bijdrage. Want kerk-zijn kost geld.  

En kerk-zijn doen we samen. Helaas hebben niet van iedereen 

een toezegging ontvangen voor een bijdrage. Maar geven kan 

nog steeds! We hopen van harte dat u dit – mocht u het nog 

niet hebben gedaan - alsnog wilt doen! 

 

Onze geloofsgemeenschappen van Borne en Hertme zijn 

volledig afhankelijk van de bijdragen van onze parochianen. 

Uw bijdrage is daarom ook van groot belang. We gebruiken uw 

gift voor de eenvoudige dienstbaarheid aan de directe 

samenleving maar ook voor het onderhoud van onze 

kerkgebouwen.  

 

Mogen we alsnog op u rekenen?  

U kunt uw bijdrage overmaken op 

rekeningnummer 

NL78 RABO 0125 2434 99 t.n.v.  

HH. Jacobus en Johannesparochie 

locatie H. Stephanus Hertme o.v.v. actie Kerkbalans 2024 

of 

op rekeningnummer 

NL52 RABO 0309 4086 52 t.n.v.  

HH. Jacobus en Johannesparochie  

locatie St. Stephanus Borne o.v.v. actie Kerkbalans 2024 
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Op zondag 24 november kunnen kinderen 

uit onze drie parochies die dan in groep 8 

zitten het sacrament van het Heilig Vormsel 

ontvangen. In september gaat de 

voorbereiding op het H. Vormsel van start.  

Daar willen we jullie graag meer over 

vertellen. Daarom houden we 

informatieavonden over het H. Vormsel voor 

kinderen van(af) groep 7 en hun ouders: 
 

• op woensdag 12 juni om 19.00 uur in het parochiecentrum 

van Goor, Hengevelderstraat 24. 
 

• op donderdag 13 juni om 19.00 uur in de Stefans-Hof in 

Borne, Grotestraat 207. 
 

• op woensdag 19 juni om 19.00 uur in de Franciscuskerk, 

Berfloplein 18 in Hengelo. 
 

Graag ontmoeten we jullie op één van deze avonden! 

 

 

 

 

Op zondag 2 juni zullen de kinderen, die zich gedurende dit 

hele schooljaar hebben voorbereid, hun eerste H. Communie 

gaan ontvangen. De viering van de eerste volledige 

deelname aan de Eucharistie is om 09.00 uur in de  

St. Stephanuskerk in Borne met medewerking 

van het koor Con Brio.  
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Dag Datum Tijd Geloofsgemeenschap Viering Voorganger

ZESDE ZONDAG VAN PASEN  Evangelie: Johannes  15,9-17

zaterdag 4-mei 10.30 Dijkhuiskapel Eucharistieviering Pater Tjalling van Balen  

09.30 H. Stephanus Hertme
Woord- en 

Communieviering
Serge Bourgonje

m.m.v. het dameskoor                                     

St. Georgiusbasiliek Almelo

09.30 St. Stephanus Borne Eucharistieviering Pastoor Jurgen Jansen m.m.v. het dames- en herenkoor

HEMELVAART VAN DE HEER - Hoogfeest  Evangelie: Marcus 16,15-20

06.30 Openluchttheater Eucharistieviering
Pastoor Jurgen Jansen              

James Keuben
m.m.v. het dames- en herenkoor

09.30 St. Stephanus Borne Eucharistieviering Pastoor Jurgen Jansen m.m.v. het dames- en herenkoor

vrijdag 10-mei 09.00 St. Stephanus Borne Eucharistieviering Pastoor Jurgen Jansen

ZEVENDE ZONDAG VAN PASEN  Evangelie: Johannes 17,11b-19

10.30 Dijkhuiskapel
Woord- en 

Communieviering
Joost Hornstra

19.00 H. Stephanus Hertme
Woord- en 

Communieviering
Maria Verheijen m.m.v. het koor "Aqua Vitae"

09.30 St. Stephanus Borne Eucharistieviering
Pastoor Jurgen Jansen                             

James Keuben
m.m.v. het dameskoor

13.00 H. Stephanus Hertme Doopviering Pastoor Jurgen Jansen

14.00 H. Stephanus Hertme Doopviering Pastoor Jurgen Jansen

dinsdag 14-mei 19.00
Mariakapel 

Koppelsbrink

Rozenkransgebed 

Mariaviering

vrijdag 17-mei 09.00 St. Stephanus Borne Eucharistieviering Pastoor Jurgen Jansen

zondag 5-mei

zondag 12-mei

donderdag 9-mei

zaterdag 11-mei



2
1

 PINKSTEREN - Hoogfeest  Evangelie:Johannes 15,26-27.16,12-15

zaterdag 18-mei 10.30 Dijkhuiskapel Eucharistieviering Pater Tjalling van Balen

09.30 H. Stephanus Hertme Eucharistieviering Pater Nico Hofstede m.m.v. het dames-en herenkoor

09.30 St. Stephanus Borne Eucharistieviering Pastor Casper Pikkemaat m.m.v. het dames- en herenkoor

TWEEDE PINKSTERDAG - MARIA, MOEDER VAN DE KERK  Evangelie: Johannes 19,25-34

maandag 20-mei 09.30 St. Stephanus Borne Eucharistieviering Pater Tjalling van Balen m.m.v. het dames- en herenkoor

vrijdag 24-mei 09.00 St. Stephanus Borne Eucharistieviering Pastoor Jurgen Jansen

H. DRIE-EENHEID - Hoogfeest  Evangelie:  Matteüs 28,16-20

10.30 Dijkhuiskapel
Woord- en 

Communieviering
Laurens van Urk

19.00 H. Stephanus Hertme
Woord- en 

Communieviering
Johan Kleissen m.m.v. het dameskoor

09.30 St. Stephanus Borne Eucharistieviering Pastoor Jurgen Jansen m.m.v. het herenkoor

13.00 St. Stephanus Borne Doopviering Pastor Casper Pikkemaat

dinsdag 28-mei 19.00
Mariakapel 

Koppelsbrink
Lof met processie

Pastoor Jurgen Jansen                                

James Keuben
m.m.v. het dames- en herenkoor

vrijdag 31-mei 09.00 St. Stephanus Borne Eucharistieviering Pastoor Jurgen Jansen

SACRAMENTSDAG - Heilig sacrament van het lichaam en bloed van Christus - Hoogfeest  Evangelie: Johannes 10,11-18

zaterdag 1-jun 10.30 Dijkhuiskapel Eucharistieviering Pastoor Jurgen Jansen  

09.30 H. Stephanus Hertme Eucharistieviering Pastor Casper Pikkemaat m.m.v. het herenkoor

09.00 St. Stephanus Borne
Eucharistieviering            
1e heilige communie

Pastoor Jurgen Jansen Annet 

Zoet pastoraal werker
m.m.v. het koor "Con Brio"

09.00 St.stephanus Borne Eucharistieviering Pastoor Jurgen Jansen

👰🤵 H. Stephanus Hertme Huwelijksviering Pastoor Theo van der Sman

zaterdag 25-mei

zondag 26-mei

zondag 2-jun

vrijdag 7-jun

zondag 19-mei
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Er is iedere zondag om 9.30 uur een Eucharistieviering vanuit de St. Stephanuskerk in Borne.                                                                                                        

U kunt alle vieringen (ook uitvaartvieringen) volgen via www.kerkdienstgemist.nl of via YouTube. 

Tik in de zoekbalk op YouTube: RK Twente Zuid.

De viering in de Lambertusbasiliek in Hengelo op zondagmorgen om 11.00 uur is eveneens te volgen via YouTube.                                                                                                                                                                                                          

Tik hiervoor in de zoekbalk van YouTube: St. Lambertusbasiliek.                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Wij stellen het zeer op prijs dat u ook mee gaat doen met de offergave tijdens de Eucharistieviering.                                                                                                                                                                                                                      

Uw gaven, de collecte, kunt u overmaken naar:                                                                                                                                         

NL52 RABO 0309 4086 52  t.n.v. St. Stephanus Borne.

De Kerkwijzer is ook digitaal verkrijgbaar via www.hhjj.nl en www.borneboeit.nl/kerkensamenleving.

Dag Datum Tijd Geloofsgemeenschap Viering Voorganger

TIENDE ZONDAG DOOR HET JAAR Evangelie: Marcus 3,20-35

10.30 Dijkhuiskapel
Woord- en 

Communieviering
Serge Bourgonje  

19.00 St. Stephanus Borne Eucharistieviering Pastor Casper Pikkemaat m.m.v. het herenkoor

zondag 9-jun  H. Stephanus Hertme Geen Viering   

vrijdag 14-jun 09.00 St. Stephanus Borne
Woord- en 

Communieviering
 

zaterdag 8-jun

meer info pagina 39...     
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De bisdommen hebben ervoor gekozen iedere week de 

vitaliteit van geloof en kerk vanaf wisselende locaties te laten 

zien. Vanaf 09.45 uur wordt er een geloofsgesprek 

uitgezonden de Eucharistieviering om 10.00 uur op NPO2. 
 

Zondag 5 mei 2024 10.00 - 11.00 uur 

6e Zondag van Pasen 

St. Martinuskerk te Sneek 

Celebrant: pastoor Peter van der Weide 
 

Donderdag 9 mei 11.00 – 12.00 uur 

Hemelvaartsdag (Eurovisieviering) 

Sint-Niklaaskerk in Hérémence, Zwitserland 
 

Zondag 12 mei 2024 10.00 - 11.00 uur 

7e Zondag van Pasen 

Sint Agathakerk te Lisse 

Celebrant: pastoor Bouke Bosma 
 

Zondag 19 mei 2024 11.00 - 12.00 uur 

Pinksteren (Eurovisieviering) 

St. Lambertusbasiliek te Hengelo 

Celebrant: pastoor Jurgen Jansen 
 

Zondag 26 mei 2024 10.00 - 11.00 uur 

Hoogfeest van de Heilige Drie-eenheid 

H. Johannes de Doper te Mijdrecht 

Celebrant: pastoor Ronald den Hartog 
 

Zondag 2 juni 2024 10.00 - 11.00 uur 

Sacramentsdag 

St. Joriskerk te Eindhoven 

Celebrant: pastoor René Wilmink 
 

Zondag 9 juni 2024 10.00 - 11.00 uur 

10e Zondag door het jaar 

St. Franciscusbasiliek te Bolsward 

Celebrant: pastoor Arjen Bultsma  
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Beste parochianen, 

Sinds begin januari mag ik in uw 

midden werkzaam zijn als 

kandidaat-priester voor onze drie 

samenwerkende parochies. Het is 

mooi om in deze eerste maanden de 

verschillende 

geloofsgemeenschappen steeds 

beter te leren kennen en in te 

groeien in de praktijk van het 

parochiepastoraat. Ik ben dankbaar 

voor de hartelijke ontvangst die ik 

overal heb mogen krijgen. 

 

Mijn benoeming als kandidaat-priester houdt ook in dat er in 

het komende jaar nog twee feestelijke momenten in het 

verschiet liggen: mijn diakenwijding op 1 juni en mijn 

priesterwijding op 9 november. 

 

Zaterdag 1 juni 

Bij deze wil ik u allereerst van harte uitnodigen voor mijn 

diakenwijding. Die zal op zaterdag 1 juni om 10.30 uur 

plaatsvinden in de St. Catharinakathedraal te Utrecht. Na 

afloop is er een receptie in de nabijgelegen Nicolaïkerk, waar 

er voor de aanwezigen thee of koffie en broodjes geserveerd 

worden.  
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Busreis  

De drie samenwerkende parochies willen 

voor belangstellenden een bus naar 

Utrecht te laten rijden. Als u hiervan 

gebruik wil maken, wordt u verzocht om 

u op te geven via het eigen lokale 

secretariaat van uw geloofsgemeenschap 

of na afloop van de vieringen op 5 mei of 

12 mei. 

Er wordt gevraagd om een bijdrage van € 20,00 voor de 

busreis. Graag bij opgave uw naam en telefoonnummer 

doorgeven aan het secretariaat.  

 

 

Zondag 9 juni 

Daarnaast bent u van harte welkom bij de feestelijke 

eucharistieviering in de St. Lambertusbasiliek in Hengelo op 

zondag 9 juni. In deze gezamenlijke viering van de drie 

parochies zal ik voor het eerst als diaken assisteren in een 

eucharistieviering. 

 

Vraag om gebed 

Ik hoop dat velen van u in de gelegenheid zijn om samen met 

mij deze heugelijke gebeurtenissen mee te vieren.  

Tot slot wil ik u vragen om mij in deze maanden mee te nemen 

in uw gebed en te bidden voor een goede voorbereiding op 

mijn diaken- en priesterwijding. 
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Evenals vorige jaren zal op zaterdag 4 mei de 

Nationale Dodenherdenking in de kern van Borne 

bij het monument voor het Dorset Mansion House 

worden gehouden. Voorafgaand is er een 

herdenkingsbijeenkomst in de Oude Kerk met 

aansluitend een stille tocht naar het monument. 

 

De door de Raad van Kerken, in samenwerking met het 4 en 5 

Mei Comité Borne, georganiseerde bijeenkomst in de Oude 

Kerk aan de Oude Kerkstraat begint om 19.00 uur.  

 

Naast toespraken van burgemeester Jan Pierik en ds. Carla 

Borgers zal er een gedicht worden voordragen door  

Chris Schabbink, die een rol vervulde in de oorlogsfilm ‘Max, 

een band voor het leven’ in de rol van de vriend van Max. 

De bijeenkomst wordt muzikaal ondersteund door het 

Twents Liturgiekoor o.l.v. Jos Beunders, tevens pianist en  

Vincent Kuipers, solo-gitaar. 

 

De op de bijeenkomst aansluitende stille tocht vertrekt om ca. 

19.40 uur vanaf het punt van samenkomst voor de Oude Kerk. 

Na aankomst bij het monument is er om 20.00 uur 2 minuten 

stilte gevolgd door de Last Post. Vervolgens is er de 

bloemlegging door het college van B&W, het voormalig verzet 

en de burgerij. Afsluitend volgt Het Wilhelmus. 
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Het thema voor 4 en 5 mei 2024 is Vrijheid vertelt: opmaat 

naar 80 jaar vrijheid. Met dit thema vraagt het Nationaal 

Comité in het jaar dat de lustrumviering van 80 jaar vrijheid in 

september van start gaat, aandacht voor de littekens die de 

Tweede Wereldoorlog achterliet en die nog steeds zichtbaar 

zijn. Heel direct in families die dierbaren hebben verloren die 

zijn vermoord tijdens de Holocaust of zijn omgekomen door 

het oorlogsgeweld in Nederland en in Nederlands-Indië/ 

Indonesië. 

 

Maar ook breder werkt de Tweede Wereldoorlog door, zoals in 

de manier waarop we naar de wereld kijken. Alleen in een land 

zonder oorlog, waar mensenrechten worden nageleefd en waar 

geen onderdrukking is, kan een samenleving goed 

functioneren. Daarom vieren we op 5 mei dat wij in 

een democratie leven. Een land waar iedereen mag 

meedenken en meebeslissen, vraagt om ieders 

verantwoordelijkheid. 

 

Het denken over de collectieve doorwerking van de oorlog is 

altijd in beweging. Dat was de afgelopen tachtig jaar zo, en zal 

in de toekomst ook zo zijn.  

 

Ook dit jaar zullen er in Borne en Hertme momenten zijn 

waarbij herdacht en gevierd wordt. De klokken van onze 

kerken zullen hierbij hun droevige en feestelijke tonen laten 

horen om zo een boodschap van troost en hoop te 

verspreiden.  
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Aan het begin van de veertigdagentijd is er een start gemaakt 

met ons vastenactieproject met het thema: ‘Leven in een 

veranderende wereld’. 

De gezamenlijke geloofsgemeenschappen van Hertme en 

Borne hebben het volgende bijeengebracht: 

 

Basisschool De Vonder € 1.787,81 

Basisschool Aegidius € 74,46 

Collecte ton in de St. Stephanuskerk € 1.648,45 

Collecte St. Stephanuskerk € 70,00 

Via de ING € 2.632,50 

Collecte H. Stephanuskerk Hertme € 300,00 

 

Totaal € 6.513,22 

 

Hartelijk dank voor uw gift! 

 

Als parochie kunnen we met onze opbrengst Vastenactie 

ondersteunen die door diverse projecten mensen verder helpt. 

En daarmee worden levens blijvend veranderd. U hebt laten 

zien dat u zich hierbij betrokken voelt. 

 

Werkgroep vastenactie   
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Geïnspireerd door hun geloof zetten 

missionarissen en missionair werkers zich in voor 

anderen. Dat doen zij altijd en overal ter wereld. 

Missiewerker Fera is een gedreven kracht in het 

Centre for Social Concern in Malawi. Sinds 2022 

doet zij dit prachtige werk met de hulp van de 

Witte Paters en de Week Nederlandse 

Missionaris. Zo kan zij haar hart volgen en zich 

inzetten voor de mensen die het het moeilijkst hebben, en dat 

doet zij met bezieling! Missionair werker Maria Poulisse maakt 

zich vanuit de Communiteit van de Camillianen hard voor 

kinderen en jongeren met een beperking uit arme gezinnen. 

Dit sprak voor haar vanzelf nadat ze gezien had hoe deze 

kinderen en jongeren vaak volledig buiten de boot vielen. ‘Ik 

ben gegrepen door de liefde en deze kinderen houden me 

dagelijks een spiegel voor waarin ik God kan zien. Dat is heel 

inspirerend.’ Fera en Maria zijn de gezichten van onze 

pinksteractie in 2024. 

 

Net als Fera en Maria staan alle andere missionarissen en 

missionair werkers altijd klaar voor de ander.  

En samen met u, zijn wij er voor hen tijdens de pinksteractie! 

 

Geld inzamelen tijdens de pinksteractie  

Alleen met uw hulp kunnen wij missionarissen zoals Fera en 

Maria een welverdiend steuntje in de rug blijven bieden. Doet 

u daarom mee met de pinksteractie? Zo maakt u het 

belangrijke werk van de Nederlandse missionarissen en 

missionair werkers mede mogelijk door een gift tijdens de 

collecte in de vieringen van Pinksteren of door overmaking op 

rekening IBAN: NL30 RABO 0171.2111.11 WNM Den Haag. 
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Op 9 mei vieren wij weer in alle vroegte de 

Hemelvaart van Onze Verrezen Heer in het 

Openluchttheater te Hertme, evenals 

voorheen om half zeven.   

De voorganger in deze viering is pastoor 

Jurgen Jansen met ondersteuning van zang 

door het parochiekoor van Borne. 

 

U wordt van harte uitgenodigd deel te 

nemen aan deze Dauwtrappersviering. Houd 

u er a.u.b. vanwege het vroege tijdstip wel rekening mee dat 

het ’s ochtend op dat tijdstip nog erg fris is en de banken in de 

open lucht koud optrekken. Wij raden u aan een kussen mee 

te nemen. 

 

Na afloop kunt u zich opwarmen aan een warme kop koffie of 

thee in het naast gelegen Theaterhoes. Daar kunt u nog even 

na- en bijpraten met elkaar. 

Wij heten u opnieuw van harte welkom. 
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Rond Kerstmis 1641 hoorde Hendrick Busman, 

toen hij over de hei van Kevelaer liep, een stem 

die hem zei een kapelletje te bouwen op deze 

plaats. Hij dacht dat hij het niet goed had 

verstaan, maar het werd nog tweemaal 

herhaald. 

 

Met behulp van de pastoor van Kevelaer bouwde 

Hendrick het kapelletje. In de nacht van 1 juni 1642 bracht de 

pastoor het prentje, met de afbeelding van Onze Lieve Vrouw 

van Luxemburg, die hun geschonken was, naar het kapelletje. 
 

Noch diezelfde dag kwam een grote groep pelgrims op het 

kapelletje af uit Geldern en andere dorpen. Ook gebeurden er 

enkele wonderen, die opgetekend zijn. Mensen kwamen om te 

bidden, om kracht en nabijheid in tijden van grote 

verlatenheid. 
 

Op deze plek, waar eens Hendrick Busman bad, komen 

vandaag honderdduizenden voor gebed. Zijn naam verdween 

uit de geschiedenis, nadat hij het kapelletje bouwde. 

Om het kleine stenen gebedszuiltje bouwde men in 1654 naar 

voorbeeld van de kapel in het Belgische Scherpenheuvel de 

zeshoekige Genadekapel. Het kleine prentje is het originele 

prentje. De Twentse Processie zet de traditie voort om op 

bedevaart naar Kevelaer te gaan, dit jaar voor de 152e keer. 
 

Op zaterdag 24 augustus vertrekken we ’s morgens vanuit 

verschillende plaatsen om onze Hemelse Moeder Maria te eren 

en dank te brengen in dit bijzondere genadeoord.  
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Op 1 mei aanstaande is het 25 jaar geleden 

dat Laurens van Urk in dienst is getreden van 

de toenmalige St. Stephanusparochie. 

 

Zijn functieomschrijving was destijds koster, 

administrateur, beheerder van Stefans-Hof en assistent bij de 

liturgie. Deze taken verricht hij ook op dit moment nog en hij 

is dan ook al die jaren een belangrijke spin in het web geweest 

van onze parochie op velerlei vlak. 

 

Het laatste jaar zijn deze werkzaamheden ook nog uitgebreid 

met de inzet voor het centraal secretariaat van de drie 

samenwerkende parochies. 

Dit jubileum wil het pastoraal team en parochiebestuur niet 

ongemerkt voorbij laten gaan.  

 

In de eucharistieviering van zondag 5 mei 9.30 uur zal er 

aandacht besteed worden aan dit jubileum. Na afloop van deze 

viering is er de mogelijkheid om Laurens te feliciteren in 

Stefans-Hof onder het genot van een kop koffie of thee met 

een heerlijke traktatie. 

 

Hiervoor bent u allen van harte uitgenodigd! 
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Vrijdag, 26 april 2024, was het de dag van de jaarlijkse 

Lintjesregen. Maar liefst drie Bornenaren uit onze 

geloofsgemeenschapen kregen door burgemeester Jan Pierik 

de versierselen opgespeld, die behoren bij de onderscheiding 

tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. In een vol Kulturhus, 

waar veel familie, verenigingen en stichtingen aanwezig waren 

die op de een of andere manier met de gelukkigen zijn 

verbonden, was het twee uur lang een echt Oranjefeestje. 

  

De gedecoreerden van onze geloofsgemeenschap 
 

In zijn welkomstwoord ging Pierik kort in op de historie van de 

jaarlijkse onderscheidingen, waarna hij al snel overging naar 

de aanstaande decorandi. Die ook dit jaar weer bij 

binnenkomst in het Kulturhus al werden opgewacht en 

ingefluisterd wat er te gebeuren stond. Waarmee de eerste 

spanning en emotie uit de lucht zou moeten zijn, al had een 

enkeling het even later nog best even moeilijk. 

 “Dank voor wat u voor de gemeenschap betekent”, 

aldus de burgervader. “Vandaag is het uw complimentendag!” 

 

 

 

Riet Koehorst-Roesink Jan Kamp Gerrit Rikkink 
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Van maandag 6 mei t/m zaterdag 11 mei kunt u weer kleding 

en schoenen inleveren. 

In Borne bij het secretariaat van de St. Stephanuskerk aan de 

Stationsstraat 1A of in het torenportaal van kerk. 
 

In Hertme in de garage naast het Theaterhoes van het 

Openluchttheater aan de Hertmerweg 31.  

De actie eindigt zaterdag 11 mei 

om 12.00 uur. 
 

Onderwijs is het machtigste 

wapen dat je kunt gebruiken 

om de wereld te veranderen, 

het biedt toekomst. 
 

Het krijgen van kwalitatief goed onderwijs is de beste manier 

om mensen uit extreme armoede te helpen. Kinderen die 

onderwijs krijgen kunnen hun eigen leven, maar ook dat van 

hun kinderen, aanzienlijk verbeteren. Ze krijgen zicht op het 

creëren van een betere toekomst en te ontsnappen aan de 

armoedecirkel. Met uw donatie keren we het tij voor deze 

kinderen en kunnen we in het Shabee Sombo district kinderen 

kwalitatief goed onderwijs bieden en hoop geven op een 

betere toekomst. 
 

“Inzamelacties zijn werkelijk onmisbaar. 

Mogen wij ook dit voorjaar weer op uw hulp rekenen? 
 

Wat mag u allemaal inleveren? 

Om bovenstaande doelstelling te bereiken, mag u behalve uw 

donatie van kleding en schoenen ook speelgoed, knuffels en 

huishoudtextiel in de vorm van dekbedovertrekken (graag 

compleet met kussenslopen), lakens, handdoeken, 

theedoeken, vaatdoeken, washandjes en zakdoeken inleveren. 

Graag separaat van de kleding verpakt in een gesloten plastic 

zak.  
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Het verschil tussen een kathedraal en een basiliek 

 
Kerken zijn er in allerlei soorten en maten. Je hebt 

parochiekerken, bedevaartkerken, kloosterkerken, rectoraat 

kerken. En je hebt ook nog kathedralen en basilieken. Wat zijn 

dat eigenlijk en wat is het verschil tussen die twee? 

 

Elke bisschop heeft een eigen zetel. Dat is niet alleen een 

manier van spreken, zo van: ‘de bisschop zetelt in Utrecht. 

Een bisschopszetel is ook echt een stoel, een troon. Die zetel 

wordt de cathedra genoemd. De kerk waarin de cathedra 

staat, heet daarom de kathedraal. Elke kathedraal is dus per 

definitie een bisschopskerk en elk bisdom heeft in principe 

maar één echte kathedraal. De zetel van de Utrechtse 

bisschop staat in Utrecht. De H. Catharinakerk, Lange 

Nieuwstraat 36 in Utrecht is de bisschopskerk of kathedraal. 

 

Een basiliek is een naam voor een heel ander soort 

kerkgebouw. De naam basiliek kan verwijzen naar de 

bouwstijl, maar dat is niet wat met het officiële predicaat 

basiliek wordt bedoeld. Dat is namelijk eretitel voor een kerk, 

een onderscheiding. Zoals mensen een koninklijke of een 

pauselijke onderscheiding kunnen krijgen, kan een 

kerkgebouw van de paus de officiële eretitel basiliek krijgen. 

Deze kerk moet dan wel aan een aantal voorwaarden voldoen. 

Het gaat meestal om oude kerken met een lange geschiedenis, 

een levende bedevaarttraditie en een actieve 

geloofsgemeenschap. Of een kerk een basiliek is, kun je 

herkennen aan twee voorwerpen: het conopeum (een soort 

paraplu in de oude pauselijke kleuren geel en rood) en het 

tintinnabulum (een belletje op een lange stok). Boven de 

ingang van een basiliek hangt doorgaans ook een eigen 

wapenschild. Het aartsbisdom Utrecht kent één kathedraal en 

acht basilieken in Oldenzaal, IJsselstein, Raalte, Hengelo, 

Zwolle, Tubbergen, Almelo, en Groenlo. 
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Pastor James Keuben is op zoek naar een  

huishoudelijke hulp voor vier uur per week. 

 

Voor informatie over salariëring en 

overeenkomst kunt u contact opnemen  

met het centraal secretariaat van de 

Heilig Geestparochie, 

contact@heiligegeestparochie.nl (maandag de hele dag en 

vrijdagmiddag gesloten). 

 

Voor informatie over werkzaamheden en  

werktijden kunt u contact opnemen met  

pastor James Keuben: j.keuben@rktwente.zuid.nl. 

 

Schriftelijke reacties kunt u tot 1 juni 2024 

richten aan: contact@heiligegeestparochie.nl.  

 

Parochiebesturen De Goede Herder / 

Heilig Geest / HH. Jacobus en Johannes

  
 

Het pastoraal team en het parochiebestuur, zouden het zeer op 

prijs stellen als u, uw en onze parochie, wilt steunen.  

U kunt dit doen door uw bijdrage over te maken op: 

 

  

St. Stephanus Borne 
NL52 RABO 0309 4086 52 

 
 

H. Stephanus Hertme 
NL79 RABO 0309 4064 20 
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Overal in het Twentse landschap kom je ze tegen; 

Mariakapelletjes. Vaak in traditioneel Saksische bouwstijl. Het 

hele jaar door weten fietsers en wandelaars ze te vinden.  

Om een kaarsje op te steken, even te rusten; een moment 

van bezinning. 

Mei is de maand waarin Maria centraal staat. Eigenlijk even in 

het zonnetje wordt gezet. We besteden graag extra aandacht 

aan onze liefde voor en toewijding aan Maria.  

Op 26 mei zijn er speciale activiteiten op mooie locaties ter ere 

van Maria.  

Het programma ziet er als volgt uit. Bij elke Mariakapel is er 

een voorganger met koor aanwezig.  

 

Programma: 

09.30 uur Mariagrot kerkplein Thijplein 3, Rossum 

Hier openen we de dag bij de prachtige grot op het kerkplein.          

                                             

14.30  uur Mariakapel Loo Esch, Meijersweg 23 Geesteren    

’n bijzonder detail bij deze kapel zijn de gebrandschilderde 

ramen, die de op- en de ondergaande zon op de Esch tonen. 

Hier wordt een muzikale groet gebracht aan Maria. 

 

18.00 uur Mariakapel,  

Koppelsbrink Borne. 

Volgens velen één van de mooiste 

kapellen van Twente.  

Op het oog lijkt het een 

middeleeuws tempeltje. 

Hier kan je deelnemen aan de 

slotviering.  

 

 

Na elke activiteit  

is er koffie voor de bezoekers. 
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Dinsdag 7 mei 

K.B.O.-soos om 14.00 uur in de hal van de Stefans-Hof 

 

Maandag 3 juni 

Bijeenkomst bezoekgroep 85+ van de geloofsgemeenschap 

St. Stephanus om 14.00 uur in de Stefans-Hof. 

 

Dinsdag 4 juni 

K.B.O.-soos om 14.00 uur in de hal van de Stefans-Hof. 

 

Dinsdag 4 en woensdag 5 juni  

Bezinningsdagen in de Stefans-Hof, Grotestraat 207, te 

Borne voor de 68e keer. 

De geestelijke leiding is dit jaar in handen van  

pastoor Jurgen Jansen en pastoor Theo van der Sman. 
 

Wilt u deelnemen aan deze bezinningsdagen,  

dan kunt u zich vóór woensdag 22 mei opgeven bij: 
 

Mevrouw I. Legtenberg, Voorbroeksweg 4, Enter   

Telefoon: 074 – 250 5074 
 

Mevrouw M. Kemper, Hazelaarstraat 8, Borne.  

Telefoon: 074 – 266 2445 

 

Donderdag 13 juni 

Informatieavond H. Vormsel 

Op donderdag 13 juni is om 19.00 uur een informatieavond in 

de Stefans-Hof voor ouders en kinderen die volgend schooljaar 

in groep 8 zitten. Het Vormsel zal op 24 november 

plaatsvinden.    
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Secretariaat: Stationsstraat 1a,  7622 LW Borne 

Telefoon: 074 -266 13 10 

Openingstijden: ma/vrijdag  van 9.30 tot 11.30 uur 

E-mail: st.stephanusborne@hetnet.nl 

Koster/Stefans-Hof  Dhr. L. van Urk     06-39 60 35 80  

Bankrelaties: Rabo: NL27 RABO  0309 4025 06 

(St. Stephanus) ING: NL12 INGB .0000 8299 30 

Bankrelatie: ING: NL38 INGB .0002 4659 49 

(Theresia) 
 

Secretariaat: Hertmerweg 27, 7626 LV Hertme 

Telefoon: 074-266 13 95 

Mobiel: 06-22 20 05 28 

Openingstijden: dinsdag van  10.00 tot 11.00 uur 

E-mail: stephanush@hetnet.nl 

Kosters: Mevr. R. Rijgwaart 074-266 62 27 

 Mevr. A Tönis 074-266 74 63 

Bankrelatie: Rabo:    NL79 RABO 0309 4064 20 
 

Secretariaat: Berfloplein 18, 7553 JZ Hengelo 

T.a.v. Mevr. B. Morskieft 074-349 22 12 

Openingstijden: Dinsdag- en donderdag van 

 14:00 t/m 16:00 uur 

 Maandag t/m vrijdag van 

 09.30  t/m 11.30 uur 

E-mail: contact@pastoraalteam.nl 
 
Mocht u buiten kantooruren dringend pastorale hulp nodig hebben dan 

kunt u contact opnemen via de mobiele nummers van het pastorale team. 
Zie hiervoor de colofon op blz.2. 
 

 
 


